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Nieuwsbrief maart 2026  
 

 
Agenda  
 

zo 22  feb 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper 
wo 25 feb 20.00 Dialoogavond Asiel en Migratie (Huiskamer voor Vluchtelingen) 
zo 1 mrt 12.00 Viering Velerlei: Hoe zien we God? 
zo 8 mrt 12.00 Oecumenische viering met Elcke Smits 
zo 15 mrt 12.00 Viering Velerlei: Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
zo 22 mrt 12.00 Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem 
zo 29 mrt 12.00 Oecumenische viering (Palmzondag) met Feike Weeda 
do 2 apr 19.30 Viering Witte Donderdag, samen met de Johannesgemeente 
vr 3 apr 19.30 Viering Goede Vrijdag met Bert Jan van Haarlem, samen met de Johannesgemeente 
zo 5 apr 12.00 Oecumenische Paasviering met Jef De Schepper 
 

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 

Andere activiteiten:  
zo 1 mrt 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 
za 7 mrt 18.30 SOVE viering in de Johanneskerk met Marleen Kremers 
wo 18  mrt 19.30 Amnesty Schrijfavond (Huiskamer voor Vluchtelingen) 
 
 
 

Overweging 

We zitten weer in de veertigdagentijd. In de eerste eeuwen van het christelijk geloof de 

voorbereidingstijd op het doopsel in de paasnacht. Een gelegenheid om het eigen doopsel weer eens te 

herbeleven. Wat heeft het tot nu toe voor mij betekend? Wat kan het nog betekenen? Van oudsher is 

het ook vastentijd. Vroeger bij veel mensen een gepaste tijd om sober te leven, want de 

wintervoorraad was erg geslonken en de nieuwe oogst was er nog niet. Daar hebben wij geen last meer 

van. Wij hebben meer last van te veel en te vol. Daarom is het ook voor ons een goede tijd om het eens 

met wat minder te doen: consuminderen in plaats van consumeren. Niet alleen wat eten en drinken 

betreft, maar vooral ook wat het geestelijk voedsel betreft. Sober leven, sober denken, honger en 

leegte opzoeken als in een woestijn. Het kan ons helpen om wat waardevol is beter op zijn waarde te 

schatten. Zo kunnen we ruimte scheppen voor de vreugde van een paasgeloof als een warm bad, een 

herbeleving van ons doopsel. 

Jef De Schepper 
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Oecumenische viering: Mooi, niet perfect 

zondag 22 februari, 12.00, Johanneskerk 
 

Deze zondag gaan we met Jezus de woestijn in. Onze mooie wereld kent 
ook woestijnen. Dicht bij huis kennen wij dat niet: alle grond bij ons is   
'in gebruik', bewoond of groen. Voor de meesten is bij ons ook het leven 
helemaal vol. Van binnen zit er vaak wél leegte. Het is beter de leegte 
buiten te hebben dan binnen. Een gezond leven vraagt daarom.  
Vol-maaktheid is niet van deze wereld. Het is goed dat we ons bewust 
zijn van onze grenzen en gebreken. Dat geeft ruimte voor beweging, 
voor leven. 
 
Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger), Carien Miedema en Charlotte Theunissen. 

 
Thuis de viering meebeleven? 
Hier kun je de liturgie downloaden. 
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist. 
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen. 
 

Kindernevendienst 

Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor 

de datumprikker invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al komt het voor de eerste keer! 

  
 

Thuiscollecte 
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor 
Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op  
NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”. 

VidK-doos 

Bij de ontvangst in de kerk staat een doos waar je toiletartikelen en schoenen 

kunt achterlaten voor Vluchtelingen in de Knel. 

Halen en brengen van en naar de Johanneskerk.  
Heb je vervoer nodig of kun je vervoer verzorgen, meld dit dan bij onze 
vervoerscoördinator via vervoer@kapel-eindhoven.nl. 
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De Kern van ons Beraad 

Een nieuw jaar, met weer nieuwe vergaderingen, want in onze mooie 
gemeenschap blijven er zaken die afgestemd moeten worden. 

In de altijd wat grauwe, maar dit jaar best zonnige, start van het jaar 
konden we allereerst terugkijken op een mooie kerstviering. Ook dit jaar 
weer een hoogtepunt, zeker door het Klein Kerstoratorium. 

We denken na om het kerkasiel in Kampen te ondersteunen, eventueel samen met andere 
geloofsgemeenschappen uit onze regio. We zijn er nog niet uit, en gaan eerst eens rondvragen wie hier aan 
mee wil doen. 

We mogen, samen met andere geloofsgemeenschappen, op bezoek bij de gemeenteraad. We gaan dat zeker 
doen. (Dit hebben we inmiddels gedaan, zie verderop in deze nieuwsbrief). 

En tenslotte gaat de strijd met de statuten door. Door nieuwe wetgeving moeten we daar heel wat 
nauwkeuriger naar kijken. 

          Ward Cottaar 

 

 
 
 
 
 
 

Viering Velerlei: Hoe zien we God? 
zondag 1 maart, 12.00, Johanneskerk 
 

Deze Viering Velerlei staat in de reeks van Vieringen Velerlei waarin we 

ons laten inspireren hoe muziek en geloof samengaan. 

Dit keer is het thema: Hoe zien we God? 

Paul Mulder en Sjef Ernes willen op 1 maart de Viering Velerlei wijden 

aan teksten en beelden gemaakt door dichters, liedschrijvers en 

kunstenaars, waarmee is gepoogd een godsbeeld te vangen of hun 

beeld van God te verwoorden. Dat dat heel verschillend is voor culturen 

en religies zal blijken.  

We gaan ook in gesprek met elkaar, hoe zien wij God?  Alleen de vraag al kan meervoudig worden uitgelegd, 

dat zal blijken. Gelukkig ook een vraag die door AI nog niet beantwoord kan (en zal) worden. 

Paul Mulder en Sjef Ernes 
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Viering Velerlei: Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
zondag 15 maart, 12.00, Johanneskerk 
 

De meeste van ons doen heel wat vrijwilligerswerk, of hebben dat in het verleden gedaan. Maar waarom 

eigenlijk. Vonden we dat het moest, vonden anderen dat het moest, vonden we het gewoon leuk, vulden we 

onze tijd…. En zijn we dan nu tevreden met onszelf, want we hielden een beetje van onze naaste als van 

onszelf?  

Zijn we de ander aan het helpen? Of maken we echt verbinding met hen, en helpen zij ons ook? 

In deze Viering Velerlei kijken we eerst eens wat de bijbel en andere bronnen hierover zeggen. Daarna gaan 

we aan de hand van een aantal prikkelende stellingen onszelf en elkaar uitdagen op dit thema. 

Paul Grooten en Ward Cottaar 
 

 
 
 
 
 

Viering Velerlei: Adieu God: Dirk de Wachter 
zondag 18 januari 
 

Samen keken we naar het interview van Tijs van den Brink met de Antwerpse psychiater Dirk De Wachter, in 

een uitzending van Adieu God, van de EO. Daarna hebben we met drie groepjes van 5/6 mensen erover 

nagepraat aan de hand van enkele vragen. 

Wie niet geweest is, heeft echt iets gemist (maar kan op internet de uitzending nog vinden (klik op deze 

link: hier warm aanbevolen). Wat een fantastische opsteker: zijn zó herkenbare kijk op zijn geloof, zijn 

katholieke opvoeding, zijn verhouding tot zijn medemens en onwankelbare geloof in het goede, zijn geloof in 

toekomstige generaties, zijn gedachten over dood en voortleven….. het was een feest van herkenning, een 

opsteker in moeilijke situaties, een hoopvolle blik op de toekomst. En af en toe schoten we echt in de lach 

door de heerlijke reacties van deze warme man, die al vier jaar aan darmkanker lijdt.. 

Na een kop koffie volgde een fijn gesprek in ons groepje en een korte terugkoppeling naar de andere 

groepjes. 

Dank aan de voorbereiders van deze viering voor het aandragen van dit kostbare interview. 

Thea Koot 

Themalunch door de pastoraatsgroep 
zondag 1 februari 
 

Op 1 februari verzorgde de pastoraatsgroep weer een themalunch met als titel: Het menselijk gezicht van de 

kerk.  

Aanleiding voor dit onderwerp was een artikel over bisschop Bekkers, die 60 jaar geleden overleed. Hij werd 

naar voren gebracht als de bisschop bij uitstek die een menselijk gezicht liet zien, de mensen zag in hun 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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gewone leven, hun gewone zorgen en er vertrouwen in had dat zij met hun eigen geweten als basis, hun 

eigen keuzes mochten en konden maken. Naast hem werden ook de bisschoppen de Korte van Den Bosch en 

Mariann Budde van Washington, onder de aandacht gebracht.  

De boodschap van deze drie bisschoppen is voor mij een grijpbare en - in elk geval op kleine schaal - een 

uitvoerbare: ieder mens zien en verbinding zoeken i.p.v. polarisatie.  

Het vierde menselijk gezicht wat naar voren gebracht werd, was dat van Natascha van Weezel, auteur en 

columnist. Haar wil ik extra belichten omdat haar boodschap van verbinding weliswaar dezelfde is, maar de 

positie vanwaar zij die uitdraagt zo intens ingewikkeld en moeilijk, dat ik daar enorme bewondering voor heb. 

Zij pleit voor wat ze "het radicale midden" noemt, waar de nuance aanwezig is om binnen de enorme 

polarisatie tussen Joden en Palestijnen, die verbinding te zoeken en vrede te vinden. 

Eenmaal aan tafel kwamen we deze keer enkel tot de dankbare conclusie dat we allemaal veel menselijke 

gezichten om ons heen hebben, niet in de laatste plaats hier, in onze Kapel. En in die sfeer hebben we samen 

heerlijk gegeten. 

          Inge Schets 

 

 

 
 

 
 
Dialoogavond: Asiel en Migratie 
Woensdag 25 februari, 20.00, Huiskamer voor Vluchtelingen 
 

En opnieuw bieden we een dialoog. Deze keer met als hoofdtrekker Vluchtelingenwerk. De drie onderwerpen 

zijn integratie, wonen en cultuur.  

Voorafgaand aan de dialoog is er een Iftar. Uiteraard ook een goede gelegenheid om elkaar echt te 

ontmoeten. Samen eten is tenslotte in alle culturen een echte verbinder. 

Als altijd vindt de bijeenkomst plaats in de Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376 in Eindhoven. 

Ben je van plan te komen, meld je dan aan via: msinnige@vluchtelingenwerk.nl. 

 
24/7 Kerkasiel in Kampen 
 
Van de Stichting Geloofsgemeenschap Oase in Veldhoven  

kreeg De Kapel de vraag of er interesse was om samen 

met hen ons steentje bij te dragen aan het 

Kerkasielgebeuren in Kampen. 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Dit is zeker mogelijk, maar eerst willen we peilen of er inderdaad animo is vanuit De Kapel om hieraan mee te 

doen. Tienke en Jannes de Vries hebben vorig jaar aan een dienst meegewerkt. We vroegen hen hier iets over 

te schrijven, zie hun antwoord onder dit bericht. 

En de vraag van het Kapelberaad is nu: Wie is er enthousiast en wil ook bijdragen aan zo’n viering? Bij 

voldoende animo gaan we in gesprek met Oase en hopen ook van onze kant een bijdrage te leveren aan dit 

initiatief. Laat iets van je horen via wardcottaar@outlook.com of spreek iemand van het Kapelberaad hierover 

aan. 

Meer informatie vind je via: kerkasielkampen.nl 

Bericht van Tienke en Jannes: 

Het kerkasiel in Kampen is ontstaan toen een uitzettingsprocedure dreigde voor de Oezbeekse familie 

Babayants eind 2024. De familie was toen al 11 jaar in Nederland en zoals je kan begrijpen, in die tijd 

geworteld in het leven hier. 

Het zou een ernstige inbreuk op hun leven zijn om hen uit te zetten zonder dat de kinderen enige 

herinneringen hebben aan het leven in Oezbekistan, op de oudste zoon na. 

Om de familie te beschermen en druk uit te oefenen op de autoriteiten is het Kerkasiel in gang gezet. De 

familie leeft nu al 15 maanden in de kerk, en zijn niet meer buiten geweest omdat de immigratiedienst hen 

dan in hechtenis neemt. Om het kerkasiel vorm te geven wordt er continue kerkdiensten gehouden. Dit wordt 

ondersteund door vele gemeenten en personen in Nederland. 

Wij waren in april 2025 in Kampen voor een dienst op verzoek 

Gera van der Linden, kerkelijk werker, die met Tienke samen de 

opleiding Godsdienst Pastoraal werk op de NBI in Utrecht had 

gedaan. Jannes heeft de samenkomst begeleid aan het orgel. De 

continuïteit van dit gebeuren kwam dichtbij omdat we aansloten 

bij de groep voor ons en na ons ook weer een groep klaarstond. 

De gemeente staat in het licht van de familie. In de gang spraken 

we nog kort met de moeder en de zoon Babayants, in perfect 

Nederlands. Blije mensen omdat ze zich opgenomen voelen door 

de kerk in Nederland. We beseffen wel degelijk dat wij vrij weer naar huis gaan en zij niet vrij zijn totdat de 

regels humaner worden. 

Jannes & Tienke de Vries 

Groeten uit het buitenland…. 

Ondanks het feit dat zuster Francoise Ollivier al jaren uit 

Eindhoven vertrokken is naar het moederhuis in Frankrijk, blijft 

het contact. Ze schrijft: 

“De stal van Bethlehem kwam met licht naar ons toe, en de ster 

nodigt uit een ‘andere’ weg te kiezen om de ander tegemoet te 

gaan. Voor mij zijn het dementerende medezusters en andere 

bewoners die ik dagelijks ontmoet. Ondank een tia kan ik nog 

‘gaan’. En hoewel gehoor en geheugen aan slijtage lijden, mijn benen blijven vragen om beweging in huis en 

ook in de omgeving. Warme en hartelijke groeten aan de leden van de kerkgemeenschap.” 
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En groeten uit het binnenland… 

Lieve mensen van De Kapel, 

Bedankt voor de warme ontvangst zondag! En voor de mooie YouTube film met Dirk de Wachter en het 
gesprek daarna. 

Het voelde als een warm bad om weer eens in De Kapel te komen. Jammer dat de bijzondere oude ruimte 
niet meer in gebruik is. (Dat was toen voor mij ook nog om de hoek.) 

Leuk was zeker ook om jullie nog bijna allemaal van zien te kennen, in namen ben ik slechter. En niet alleen 
van zien uit de online vieringen maar ook uit De Kapel, al negen(?) jaar terug. Op zondag ben ik niet vaak in 
Eindhoven maar als ik er ben kom ik graag weer! 

Een gouden greep trouwens, die Vieringen Velerlei, het deed me een beetje denken aan de groepen in de 
bunker, jaren '90. 

Warme groet en tot ziens, 

Claartje  

  

Op bezoek bij de gemeenteraad 

Op uitnodiging van de gemeenteraad kwam een verrassend groot aantal vertegenwoordigers van 
Eindhovense geloofsgemeenschappen op 3 februari bij elkaar in het stadhuis. De raad wilde een beeld krijgen 
van wat kerken doen voor het welzijn van Eindhovenaren. En dat blijkt nogal wat te zijn. Kerken zien 
bijvoorbeeld toe op hun eigen leden. Binnen De Kapel doet de pastoraatsgroep hier heel goed werk. Maar de 
zorg voor anderen gaat vaak ook veel verder dan de eigen mensen.  

Er waren zo’n zeventig vertegenwoordigers afgekomen op de uitnodiging van de gemeenteraad. Onder 
leiding van steeds een raadslid maakten zij in tientallen kennis met die raadsleden, maar ook met elkaar. 
Hoewel er samenwerkingsverbanden zijn tussen kerken (bijvoorbeeld via de Raad van Kerken) kennen velen 
hooguit de naam van de ander, of soms zelfs dat niet. 

De sfeer was heel goed tussen alle aanwezigen. Het lijkt erop dat de behoefte om samen dingen te doen 
groeit. Binnen De Kapel merken we dat ook. Zo was er op zondag 15 februari een gezamenlijke viering met de 
Bahá’ís. 

          Rob Weijs 

 

Nieuws van collega kleine geloofsgemeenschappen 

Op donderdag 26 februari is er bij de Oud Katholieken een interessante lezing met het thema “Geloof in 
Vrede”. Spreker is emeritus-bisschop Joris Vercammen. Hier vind je voor meer informatie. 

OASE organiseert in de vasten elke woensdagavond een vastengebed. Steeds om 19.00 in de Immanuelkerk, 
Teullandstraat 1, Veldhoven. 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 maart 
Graag kopij uiterlijk zondag 15 maart 2026 inleveren. 
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