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Nieuwsbrief april 2026  
 

Agenda  
 

zo 29 mrt 12.00 Oecumenische viering (Palmzondag) met Feike Weeda 
do 2 apr 19.30 Viering Witte Donderdag, samen met de Johannesgemeente 
vr 3 apr 19.30 Viering Goede Vrijdag met Bert Jan van Haarlem, samen met de Johannesgemeente 
zo 5 apr 12.00 Oecumenische Paasviering met Jef De Schepper 
zo 12 apr 12.00 Oecumenische viering met Rob Kosterman 
zo 19 apr 12.00 Viering Velerlei: De zeven werken van barmhartigheid 
zo 26 apr 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper 
zo 3 mei 12.00 Viering Velerlei: Spiritualiteit en van Gogh 
 

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 

Andere activiteiten:  
za 28 mrt 18.30 SOVE viering in de Johanneskerk met Margreet Spoelstra  
zo 5 apr 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 
zo 12 apr 16.00 Speciale Evensong ter gedachtenis aan Chris Mondt, Catharinakerk 
wo 15  apr 19.30 Amnesty Schrijfavond (Huiskamer voor Vluchtelingen) 
 

Overweging 

Komende week is het Stille Week, een week van verstilling. We herdenken dan de gewelddadige dood van 
Jezus. In de verhalen uit de Bijbel lees je hoe hij als een soort kroonprins binnengehaald wordt in Jeruzalem 
(herdacht op Palmzondag). Vervolgens heeft hij daar zijn laatste ontmoetingen en maaltijd met zijn leerlingen 
(Witte Donderdag), wordt gearresteerd en maakt uiteindelijk een waanzinnig showproces door, afgesloten met 
een gruwelijke verstikkingsdood aan het kruis (Goede Vrijdag). Het verhaal eindigt met een mysterieuze 
verdwijning van het lijk uit het graf en de opstanding en verschijning van Jezus aan de leerlingen (Pasen). 
 

Een interessant beeld dat vaak naast het beeld van het Laatste Avondmaal 
gezet wordt, is het beeld van de voetwassing (Joh 13:1-17). Oorspronkelijk 
was het een ritueel van reinheid en gastvrijheid dat de gastheer verricht. 
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en zet daarmee de verhouding 
tussen leraar en leerling op zijn kop: Als ik, jullie Heer en meester, je voeten 
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. (…) Waarachtig, ik 
verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet 
meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen doet, maar 
er ook naar handelt. 
 

Het beeld van de voetwassing is later uitgewerkt tot een oproep tot sociale gerechtigheid: behandel heer en 
slaaf, man en vrouw, kind en ouder gelijk. Doopsgezinde protestanten en Rooms-Katholieken verrichten dit 
ritueel nog steeds op Witte Donderdag. Meer naar ons persoonlijk toe, is het een oproep om te onderkennen 
van wie wij afhankelijk zijn en zo respect en dankbaarheid jegens hen te tonen. Aan wie of wat denk jij dan? 

Feike Weeda 
  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/jIAD0iUUvp?file=240526+Taizé+2406.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
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Oecumenische viering: Door de poort 

Palmzondag 29 maart, 12.00, Johanneskerk 
 
Jezus komt de stad Jeruzalem binnen op een ezel en wordt met 
gejuich door haar bewoners onthaald. Ze rukken de takken van 
de bomen om mee te zwaaien en leggen hun mantels op de weg 
om overheen te rijden. Jezus loopt meteen door naar het 
tempelplein en jaagt daar de marktverkopers weg. Het is het 
begin van die laatste week voor zijn lijden, dood en opstanding. 
Ook wij maken in de stille week deze tocht innerlijk mee, door de 
poort van de stad naar de tempel in haar binnenste. Wat valt 
daar te beleven? 

Deze viering is voorbereid door Feike Weeda (voorganger), 
Carien Miedema en Janneke Uyttewaal. 

 
Thuis de viering meebeleven? 
Hier kun je de liturgie downloaden. 
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist. 
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen. 
 
Kindernevendienst 
Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor 
de datumprikker invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al komt het voor de eerste keer! 

  
 

Thuiscollecte 
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor 
Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op  
NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”. 

VidK-doos 
Bij de ontvangst in de kerk staat een doos waar je toiletartikelen en schoenen 
kunt achterlaten voor Vluchtelingen in de Knel. 

Halen en brengen van en naar de Johanneskerk.  
Heb je vervoer nodig of kun je vervoer verzorgen, meld dit dan bij onze 
vervoerscoördinator via vervoer@kapel-eindhoven.nl. 

 

 

Let op: de zomertijd gaat in: de klok gaat één uur vooruit! 
               

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://kapel-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2026/03/20260329-liturgie-fw.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven/events/event/15641148-202603291155
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/link/7uxm2molfj/raifu4bfxo/y2xwdqwodk/krnr67vno4/bmgdkcu7kt
https://datumprikker.nl/event/index/fnwguujp9e3esw4m
mailto:vervoer@kapel-eindhoven.nl?subject=Halen/Brengen
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In memoriam: Chris Mondt 

Op 1 maart overleed dominee Chris Mondt op 91 jarige leeftijd, in vrede met 
zijn lot gaf hij zich over. Buiten scheen de zon, het was zondag, de eerste dag 
van de week, de eerste dag van de maand, toch mooi voor een dominee, 
nietwaar? 

In de ESK/De Kapel speelde Chris een rol als voorganger in oecumenische 
vieringen. Een aantal leden van onze Kapelgemeenschap hebben hem goed 
gekend.  

Chris werd begraven in Bergeijk waar hij jaren dominee was, in het 
protestantse kerkje, in de Domineesstraat(!). Na een door Chris zorgvuldig 
beschreven liturgische dienst, liepen we achter de kist naar de begraafplaats 
om de hoek, alwaar ook nog door verscheidene vrienden een woordje 
gesproken werd, en waar we nog wat liederen zongen. 

Chris is jeugdpredikant geweest in Eindhoven, leraar op de Christelijke 
Kleuter Kweekschool, wijkpredikant en enthousiast preker. Spitte 
Hebreeuwse en Griekse teksten door en las wat er geschreven was over de tekst van de zondag door andere 
hooggeleerde heren. Hij hield heel veel van muziek, was bevriend met Willem Barnard en Sytse de Vries en 
liet altijd alle coupletten van de liederen zingen! 

Hij heeft veel betekend voor de Kerkconcerten in de Catharinakerk en was medebedenker van de 
maandelijkse Evensongs. 

We denken met dankbaarheid aan onze 54 jarige vriendschap met hem terug, 

Carolien en Paul Grooten 

Bijzondere Evensong ter gedachtenis aan Chris Mondt 
Zondag 12 april, Catharinakerk, 16.00 

Het zal een gedachtenisviering zijn voor ds. Chris Mondt, rond de veertigste dag na zijn overlijden op 1 maart. 
Samen met Fred Vonk en Ruud Huijbregts was Chris Mondt initiatiefnemer voor het oprichten van de 
Stichting Oecumenische Koorvespers en de Capella Vesperale. 

De Evensong zal verzorgd worden door leden van de Capella Vesperale, het kamerkoor Jubilate (waar Chris 
Mondt ook vanaf het begin bij betrokken was) en gastzangers. 

In de Evensong zal muziek klinken die eerder te horen was bij een jubileumviering in 2004. 
Zelf gaf Chris Mondt de liederen aan, waarbij een lied van een groot leermeester voor Chris, Adriaan C. 
Schuurman, is opgenomen als zondagslied, twee Engelse hymnes waar hij dol op was en twee stukken van 
Fred Vonk in opdracht geschreven en opgedragen aan Chris Mondt. Tenslotte hebben wij het Magnificat en 
Nunc Dimittis van Herbert Brewer opgenomen, twee van de favoriete Canticles van Chris. 

          Bert Jan van Haarlem 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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De Kern van ons Beraad 

Al weer het tweede Kapelberaadoverleg van 2026. En we zijn met het 
voorjaarsrooster gestart, een gevuld programma tot en met de zomer 
vakantie: zie de agenda  

Ook nu weer wat taai werk, rondom de statuten. We hebben besloten deze 
ongewijzigd te laten. Ze voldoen ook aan de nieuwe wetgeving, we 
actualiseren alleen het huishoudelijk reglement. 

We hadden wel te weinig formele bestuursleden: de statuten eisen er minimaal vijf. Daarom zijn Els Maas en 
Rob Weijs nu als gewoon lid toegetreden, en als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 
De overige leden van het bestuur blijven Dirk van Tellingen als penningmeester, Erik ter Poorten als 
voorzitter, en Ward Cottaar, als secretaris. En om het nog even uit te leggen: het centrale bestuursorgaan van 
De Kapel blijft het Kapelberaad. Dit bestaat uit het (formele) bestuur en overige leden; op dit moment zijn dat 
Ada Luijten en Jaap Nauta. 

Nieuw is dat we binnen onze gemeenschap een vertrouwenspersoon willen benoemen. We zijn dus op zoek 
naar een kandidaat hiervoor!  

En verder ? We zijn het jaarverslag aan het schrijven, alle commissies zijn weer besproken, de komende 
workshops, etc.. Het was weer een effectieve vergaderavond, en ook gezellig! 

Jaap Nauta 

Nieuws van de PR-groep 

Inge Schets is al een flink aantal maanden actief binnen de PR-groep. Heel wat van de wekelijkse DO’s komen 
van haar hand. Eerst was dit een beetje op de achtergrond, maar intussen draagt ze meer en meer bij; ook 
buiten die weekberichten. Reden om dan ook maar echt lid van de PR-groep te worden. En daar zijn we 
superblij mee. 

       De PR-groep 

 

 
 
 
 

 

Viering Velerlei: Werken van barmhartigheid 
zondag 19 april, 12.00, Johanneskerk  

 
Iedereen kent het verhaal van Jezus die spreekt over het laatste oordeel en 
uitlegt wie de rechtvaardigen zijn: zij die barmhartigheid hebben betoond 
aan hun medemens. Wat is die barmhartigheid, waar zijn de ‘werken van 
barmhartigheid’ ontstaan en hoe kunnen wij daar invulling aan geven? Dat 
staat centraal tijdens de viering velerlei van 19 april aanstaande.  
  

Dirk van Tellingen en Metta Buise 
 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://kapel-eindhoven.nl/n-agenda/
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Viering Velerlei: De spiritualiteit van Vincent van Gogh 
zondag 3 mei, 12.00, Johanneskerk  

Peter van Overbruggen, die eerder in De Kapel vertelde over zijn passie 
voor het gregoriaans, houdt nu een presentatie over de spiritualiteit van 
Vincent van Gogh. Want, voordat deze rond 1880 besloot om kunstenaar 
te worden, wilde hij in het voetspoor van zijn grootvader en vader treden 
als predikant. Hij begon zelfs aan een theologiestudie in Amsterdam en 
was ook korte tijd werkzaam als prediker bij de mijnwerkers in de 
Borinage. En ook in zijn werk als kunstenaar blijft spiritualiteit een rol 
spelen. 

        Erik ter Poorten 

 

  
 
 
 

 
Dialoogavonden: Asiel en Migratie 

Inmiddels zijn er drie dialoogavonden achter de rug. Avonden met mooie en inspirerende gesprekken, maar 
ook met indringende vragen. Daar heeft iedereen wat van geleerd. En het heeft ook tot actie geleid. 

En ook politiek een effect. Mede door aanwezige raadsleden is er in de Eindhovense gemeenteraad een motie 
aangenomen met de titel “Geen mens is illegaal”.  

Alle avonden vonden plaats in de Huiskamer voor Vluchtelingen, die met een opkomst van steeds zo’n 40 
mensen goed gevuld was. Er werd ook goed genoten van de gastvrijheid, zodat we niet alleen geestelijk 
verzadigd naar huis gingen. 

Alle samenwerkende organisaties zijn nu aan het evalueren: hoe gaan we verder? Hoe kunnen we de impact 
verder verhogen? Dit gaat dus vervolgd worden.  
          Ward Cottaar 
 

Viering Velerlei: Hoe zien we God? 
zondag 1 maart 

Vandaag was het onderwerp van de viering: hoe zien we God? Een mooie 
vraag met ongetwijfeld uiteenlopende antwoorden. Sjef startte de viering 
met een korte introductie, waarna we in kleine groepjes mochten praten 
over de vraag van deze viering. Dit leverde een mooi gesprek op over de 
rol van de kerk waar verschillende mensen mee opgegroeid waren en hoe 
het beeld van God nu is. Het beeld van een persoonlijke God was iets wat 
vroeger wel gepredikt werd. Maar er kwam ook steeds meer plek om zelf 
na te denken en ideeën te hebben over een God die liefde is of op een 
andere manier tot uiting komt. God is er altijd wordt weleens gezegd, maar wat bedoelen we daarmee? Is het 
hetzelfde als de natuur, zoals Spinoza dat zag? Of weten we het helemaal niet? 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Daarna werd er op verschillende manieren inspiratie getoond van mensen die een beeld van God hebben 
proberen te vangen. We kregen van Sjef en Paul een glimp van hoe het beeld van God in de 
natuurgodsdiensten, Islam en het Hindoeïsme voorkomt. In een mooie afwisseling van liederen van het Koor 
waarin God in woorden en muziek weergegeven is, kwamen we ook bij het Christendom en hoe God daar 
werd omschreven. Als afsluiting mochten we weer in gesprek, maar nu over hoe je het beeld van God naar 
(klein)kinderen hebt overgedragen en hoe dat dan wel niet veranderd is in de loop der jaren. Ook dit leverde 
weer mooie gesprekken op van wat De Kapel voor ons betekent en wat we belangrijk vinden om door te 
geven. 

Het was een mooie viering waarin een goede balans was tussen gesprek, zang en inspiratie.  

Daniëlle Buise 

 

Viering Velerlei: Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
zondag 15 maart 

Paul Grooten en Ward Cottaar organiseerden een Viering Velerlei met de uitdagende titel “Vrijwillig maar niet 
vrijblijvend”.  

Na een korte uitleg dat in alle religieuze stromingen het “helpen van je medemens” wel op een of andere 
manier belangrijk is, gingen we in kleine groepjes in gesprek over een aantal stellingen. In de Bijbel is liefde 
vaak de rode draad om iets voor een ander te doen, maar niet iedereen vindt dat een voorwaarde. Velen van 
ons doen op een of andere manier vrijwilligerswerk, bij De Kapel, in de straat waar je woont, bij een 
vereniging. Doe je dat, omdat je dan een beter gevoel hebt over jezelf? Of voel je je verplicht? Of vind je het 
gewoon leuk om te doen? Soms is het makkelijker te geven dan te ontvangen. Aandacht voor buren in je 
straat geeft je ook een veiliger gevoel. 

Inspirerend om te horen wat anderen doen of juist laten…….. Aan de hand van prikkelende stellingen was er 
eigenlijk te weinig tijd om al onze gedachten daarover uit te wisselen. Gelukkig konden we daar na de viering 
(en nog steeds natuurlijk) mee doorgaan, zoveel we willen. 

Dirk van Tellingen 

 
 
 

 

Nieuws van collega kleine geloofsgemeenschappen 

Het leerhuis van SOVE gaat verder. De volgende is op donderdag 16 april, in de Johanneskerk. Hier vind je 
meer informatie en ook de data van volgende bijeenkomsten. 

Ook de lezingcyclus van de geloofsgemeenschap Augustinus loopt nog steeds. De volgende lezing is op 
8  april. Er is een uitgebreid programmaboekje met informatie. 

Het straatpastoraat wordt helaas alleen maar meer nodig: steeds meer mensen hebben geen thuis en leven 
(min of meer) op straat.  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://sove-eindhoven.nl/activiteit/categorie/leerhuis/
https://augustinus-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2025/09/Bezinning-Spiritualiteit-progr-2025-.pdf
https://www.straatpastoraateindhoven.nl/single-post/aantal-thuislozen-in-eindhoven-toegenomen
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Taizé-vesper 
Paaszondag, 5 april, 19.30, Van Gogh Kerkje, Nuenen 

Pasen is een teken van nieuw leven of vernieuwd leven. Hoe vaak 
heb je je voorgenomen: ‘vanaf vandaag doe ik alles anders!’? 
Vandaag is zo’n dag, en morgen is er weer een morgen. Is het 
anders? We worden geleefd door machthebbers. Ook de plek 
waar het allemaal gebeurt, is zeer beladen. Wie is onze vriend en 
wie is onze vijand? Wordt het binnenkort anders?  

We weten wel, dat we het ongelooflijke moeilijk kunnen geloven. 
Ook in de bijbel lezen we, dat het ongelooflijke bestaat. Kan jij het 
je voorstellen, dat er iemand is, die leeft, die eigenlijk gewoon 
dood is? Het lege graf én de onmogelijke ontmoeting. Er is totale 
verwarring en ongeloof. Hoe anders zijn wij nu? 

De tijd van vasten en bezinning is voorbij.  

Wat heb je geleerd van ’de vastentijd’, hoe beleef je nu het besef 
van normen, het tonen van fatsoen? 

 

TINT: In gesprek over moeilijke tijden 

Of het nu gaat om de oorlog in het Midden-Oosten of het geweld in Gaza, de oorlog in Oekraïne of op andere 
plekken in de wereld… Het raakt studenten en medewerkers op de campus. Aangezien de campus in de 
afgelopen jaren steeds internationaler is geworden, komen de gebeurtenissen op het wereldtoneel steeds 
dichterbij. Naast oorlogen kunnen ook aardbevingen en andere natuurrampen de gemoederen flink doen 
opschrikken. Studenten en medewerkers met familieleden en vrienden in de getroffen gebieden maken zich 
zorgen over hen. Anderen gaan meer algemeen gebukt onder wat er gebeurt in de wereld. Hoe ben je er dan 
voor elkaar op de campus? Wat heb je nodig als je een zorgelijke tijd doormaakt? 

Om deze vragen bespreekbaar te maken, organiseerden we vanuit TINT in 
samenwerking met de TU/e een dialoogavond rondom het thema ‘Community in 
difficult times’. Onder deze ‘moeilijke tijden’ viel bijvoorbeeld ook Corona en de 
cyberattack die de TU/e in januari 2025 meemaakte. Zo waren er voor alle deelnemers 
wel ervaringen om te delen. Tijdens deze avond kwamen ongeveer vijfendertig 
medewerkers en studenten samen om aan zeven dialoogtafels in zo divers mogelijke 
samenstelling met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Aan iedere tafel zat een 
gespreksbegeleider die het gesprek in goede banen leidde en zorgde voor een open en 
veilige gesprekssfeer. Er werden persoonlijke ervaringen gedeeld en ideeën 
uitgewisseld. Aan menig tafel vloeiden er zelfs tranen en ook na afloop waren 
deelnemers nog op een warme manier betrokken bij elkaar. 

Fijn was dat we vanuit TINT konden voortbouwen op de ervaring die we in de afgelopen jaren hebben 
opgedaan met het organiseren van dialogen. Vele jaren op rij hebben we in samenwerking met Eindhoven in 
Dialoog en Studium Generale dialogen over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Daarbij hebben we 
geleerd hoe je zo’n avond opzet, hoe je een dialoog in goede banen leidt en welke gesprekshouding dit van 
alle deelnemers vraagt. Deze ervaring kwam goed van pas nu het bij deze dialoog nog eens extra om 
gevoelige en kwetsbare ervaringen ging. 

Tijdens een dialoog leer je naar elkaar te luisteren, geïnteresseerde vragen te stellen en je eigen mening nog 
even terug te houden. Ook leer je – wanneer je zelf wat deelt – je ervaring dicht bij jezelf te houden. 
 
 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Deze vaardigheden zijn niet alleen tijdens een dialoog belangrijk, ook in het dagelijks werk in de omgang met 
collega’s en studiegenoten komen ze goed van pas. Zo hopen we dat deze dialogen ook op de langere termijn 
bijdragen aan een open en begripvolle sfeer op de campus. 

Lijkt het je leuk om zelf ook eens zo’n dialoog bij te wonen? Kijk op www.eindhovenindialoog.nl om te zien 
welke dialogen er in Eindhoven op het programma staan. Ook in kerkelijke gemeentes kan het van waarde 
zijn om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Nieuwsgierig? Laat het ons weten, we denken graag 
mee! 

Margit van Tuijl 
Studentenpastor/life coach bij TINT 
www.tint-eindhoven.nl 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 mei. 
Graag kopij uiterlijk zondag 19 april 2026 inleveren. 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.eindhovenindialoog.nl/
http://www.tint-eindhoven.nl/

