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Nieuwsbrief jan/feb 2026  
 

 
Agenda  
 

zo 18 jan 12.00 Viering Velerlei, interview ‘Adieu God’ met Dirk De Wachter 
zo 18  jan 20.00 Week van het Gebed (Adventskerk) 
zo 25 jan 12.00 Oecumenische viering met Elcke Smits 
zo 1 feb 12.00 Themalunch met de pastoraatsgroep 
zo 8 feb 12.00 Oecumenische viering met Feike Weeda 
zo 15 feb 12.00 Viering Velerlei 
zo 22  feb 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper 
zo 1 mrt 12.00 Viering Velerlei, muziek die inspireert 
zo 8 mrt 12.00 Oecumenische viering met Elcke Smits 
 

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 

Andere activiteiten:  
zo 1 feb 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 
za 7 feb 18.30 SOVE viering in de Johanneskerk met Alex van Heusden 
 
 
 
 

Overweging 

De wijzen zijn weer vertrokken naar het Oosten. Het lijkt wel of 

de wijsheid zelf vertrokken is uit West én Oost. Gelukkig heeft 

ze haar sporen nog ruim achtergelaten bij mensen overal. Met 

die sporen van wijsheid moeten wij het doen. Het lijkt of het al 

werkt in de Nederlandse politiek. Er ontstaat een nieuwe sfeer, 

waarin overleg en samenwerking belangrijker zijn dan scoren. 

Wij mogen het hopen.  

Is dit de doop met Geest en vuur die Jezus bracht? Niet met 

groot geweld en macht, maar als warme adem die ons verbindt. 

De zaligsprekingen en de hele bergrede, die wij in deze tijd op 

het leesrooster hebben staan, geven de richting aan. 

 

                                                                         Jef De Schepper 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/jIAD0iUUvp?file=240526+Taizé+2406.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
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Viering Velerlei, interview ‘Adieu God’ met Dirk De Wachter 

zondag 18 januari, 12.00, Johanneskerk 
 

In deze Viering Velerlei laten we ons inspireren door het 
interview met Dirk De Wachter in de interviewreeks 
Adieu God. In dit interview horen we hoe De Wachter 
vanuit een rooms-katholieke achtergrond, waarbij ooms 
die priester waren in hoog aanzien stonden, zijn geloof 
verdiept en verbreedt. Hij vertelt vanuit zijn 
beroepspraktijk als psychiater, maar ook volop vanuit 
zijn persoonlijk leven. En wat hij daar geleerd heeft bij 
diepte- en hoogtepunten.  
 
Na het bekijken gaan we in kleine groepjes in gesprek. Waarbij we vanuit de voorbereiding wat vragen zullen 
aanreiken. Als afsluiting delen we met elkaar onze inzichten.  
Mocht je het al vooraf willen bekijken, dan kun je de uitzending hier vinden via NPO start. De uitzending was 
op 31 mei 2024 (seizoen 14 van Adieu God).  
 

De viering is voorbereid door Jef De Schepper en Ward Cottaar. 
Deze viering wordt niet uitgezonden. 

 

Thuiscollecte 
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor 
Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op  
NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”. 

VidK-doos 

Bij de ontvangst in de kerk staat een doos waar je toiletartikelen en schoenen 

kunt achterlaten voor Vluchtelingen in de Knel. 

Halen en brengen van en naar de Johanneskerk.  
Heb je vervoer nodig of kun je vervoer verzorgen, meld dit dan bij onze 
vervoerscoördinator via vervoer@kapel-eindhoven.nl. 
 

 

De Kern van ons Beraad 

De laatste vergadering van het Kapelberaad ging uiterst voorspoedig. 

Totdat we bij een heel saai onderdeel kwamen: de WBTR, oftewel de wet 

bestuur en toezicht besturen. Dat gaat over statuten en zo. Het moet 

natuurlijk goed geregeld zijn, maar onze vieringen worden er niet zo maar 

beter van. Dus hoe veel tijd gaan we daaraan besteden?  

Gelukkig lopen zaken zoals financiën, roosters en dingen buiten onze directe gemeenschap best wel goed. 

Een belangrijk aandachtspunt vormen de voorgangers. We zijn blij met kandidaten die af en toe een viering 

bij ons willen doen. Maar we zoeken ook iemand die mee wil draaien in het voorgangersteam. Heb je nog 

suggesties? Laat het even weten. 

          Rob Weijs  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://npo.nl/start/afspelen/dirk-de-wachter_2
mailto:vervoer@kapel-eindhoven.nl?subject=Halen/Brengen
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Eén van Geest in de week van het gebed 
18 t/m 25 januari 

In de Week van het Gebed bidden christenen over de hele 

wereld om eenheid onder christenen. Het thema is dit jaar ‘Eén 

van Geest’. Het gezamenlijk gebruikte materiaal voor dit thema 

is voorbereid door de Armeense Apostolische gemeenschap. Het 

organiseren van de acht vieringen door twee gemeenschappen 

die elkaar vaak niet goed kennen, is al een stap naar meer 

eenheid. 

Op zondag 18 januari om 20 uur verzorgt De Kapel samen met de 

Kruispuntgemeente de eerste viering in de Adventskerk, 

Camphuysenstraat 4.  

Zie hiernaast het hele programma van de week. 

 

 

 

Themalunch door de pastoraatsgroep 
zondag 1 februari, 12.00, Johanneskerk 

De aanleiding van ons thema ’Het menselijke gezicht van de kerk’ 

was een artikel over Mgr. Bekkers waarin hij, nu 60 jaar na zijn 

overlijden, geprezen werd om het bevrijdende woord dat hij 

preekte. 

Hij wist wat er omging in de mensen, hij kende hun vragen en 

zorgen. In een tijd van grote maatschappelijke en kerkelijke 

veranderingen (Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie) durfde 

hij tegen de Nederlandse conservatieve kerkleiding in te gaan met 

zijn pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid in de kwestie van 

geboortebeperking. Hij sprak regelmatig op radio en tv, waarmee hij 

veel gelovigen bereikte en daadwerkelijk steunde.  

Tijdens de viering gaan we zoeken hoe bisschop Bekkers ons nu kan 

inspireren. 

U bent uitgenodigd iets mee te brengen om te delen, maar dat is zeker geen voorwaarde voor deelname. 

De pastoraatsgroep 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Viering Velerlei: Muziek die inspireert 
zondag 1 maart, 12.00, Johanneskerk 

Deze Viering Velerlei komt in de reeks te staan van eerdere VV’s waarin we ons hebben laten inspireren door 

muziek. Na een Viering Velerlei met eigen liedkeuzes die ONS inspireren hebben we een 2e Viering Velerlei 

gewijd aan “kerkmuziek door de eeuwen heen” als drager van de boodschap van de bijbel. 

Paul en Sjef willen op 1 maart de Viering Velerlei wijden aan teksten en hoe dichters, liedschrijvers en 

arrangeurs met die teksten hebben gepoogd een godsbeeld te vangen, of hun beeld van God te verwoorden. 

Bij ons, Kapelgangers, zullen ongetwijfeld daar onmiddellijk teksten en liederen bij te binnen schieten, niet in 

de laatste plaats liederen die we in onze eigen bundel terugvinden. 

Heb je na het lezen van deze teaser een spontane suggestie, mail die dan aan Paul Mulder 

(paul.mulder@bbhmail.nl) of Sjef Ernes (sjef.ernes@kpnmail.nl). 

 
 
 
 

Fakkeltocht 2025 
vrede en verdraagzaamheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een jaar afwezigheid is de Fakkeltocht Eindhoven weer terug! En blijkbaar waren er veel mensen 

opgelucht dat de Fakkeltocht weer van start ging, want ondanks de kou (en vooral wind) waren er naar 

schatting 2500 mensen. Nieuw element is de gedichtenwedstrijd die op 4 scholen is gehouden. Enkele 

kinderen hebben hun gedicht voorgedragen. Ook burgemeester Dijsselbloem sprak een kort woord over licht 

en verbondenheid. 

Het mooiste moment is wanneer de fakkels worden aangestoken: het vuur wordt doorgegeven aan elkaar en 

benadrukt de boodschap van verbinden, vertrouwen, respect en vrede. 

Tot de volgende Fakkeltocht! 

           Erik ter Poorten 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:paul.mulder@bbhmail.nl
mailto:sjef.ernes@kpnmail.nl
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Kerstnacht met het Klein Kerstoratorium (een foto-impressie) 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding tijdens de koordag 

 

   

De sprekers, musici en solisten 

 

 

De viering 

 
 
  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Viering Velerlei, Beelden die ons inspireren 
zondag 4 januari 

We begonnen met een opname te bekijken en te 

beluisteren van een lied van Don McLean: Vincent. 

Dit gaat over Vincent van Gogh. Elke zin was te 

lezen op een schilderij van van Gogh, telkens zo 

goed passend bij het stukje tekst. Heel ontroerend 

en mooi. 

Daarna kwamen verschillende mensen met hun 

meegebrachte beelden. Ik had een foto van mijn 

opa en oma bij me. De oma heb ik nooit gekend, al 

overleden toen mijn vader 18 jaar was. Maar ik 

ben naar haar vernoemd. Mijn opa heb ik wel 

gekend. Hij was mijn peetoom. Doordat hij al 

zolang weduwnaar was, niet de gemakkelijkste 

vader voor zijn kinderen. Maar ik vond het een lieve opa. 

Verder was er een foto van een groot houten beeld, de Heilige Christoffel. Ooit in opdracht gehouwen uit een 

houten balk van een boerderij, die afgebroken moest worden. Voor elk kind werd er zo’n beeld gemaakt. 

Ook een foto van een boom, die iemand dierbaar was. En een foto van iemands kleinkinderen, leunend op ‘t 

grafmonument van opa en oma. En een mooie foto van een verstrengelde man en vrouw, gekregen bij hun 

huwelijk. André van Kempen gaf die aan echtparen die hij trouwde. André had deze ooit gezien in een 

klooster in Frankrijk. 

Bij de koffie kregen we weer heerlijke vruchtencake van Patricia. Het was een bijzondere en inspirerende 

bijeenkomst. 

Janneke Uyttewaal (met dank aan Jaap Nauta voor de collage) 

 

 
 
Bedankjes van onze goede doelen 

Zoals elk jaar maken we aan het eind van het jaar de opbrengst van de collecte, 
en nog wat meer, over naar onze goede doelen. En ook dit jaar hebben ze ons 
daarvoor hartelijk bedankt en aangegeven het geld goed te kunnen gebruiken. 

Zo is de Huiskamer druk bezig nieuwe cursussen op te zetten; bijvoorbeeld over 
hoe je snel aan het werk komt. En ook Vluchtelingen in de Knel gaat dit geld 
goed inzetten voor hun cliënten. 
 

 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Nieuws van collega kleine geloofsgemeenschappen 

Maandag 26 januari organiseert OASE een lezing over Augustinus. Aanmelden is noodzakelijk: hier vind je de 
link. 

Ook de lezingcyclus van de geloofsgemeenschap Augustinus loopt nog steeds. De volgende lezing is op 11 
februari met het thema “zinloos zoeken naar zin”. Kijk hier voor meer informatie. 

SOVE heeft maandelijks hun leerhuis. Het volgende leerhuis is op 19 februari, met het thema “De tragiek van 
koning Saul”. Kijk op hun website voor verdere informatie. 

Op donderdag 26 februari is er bij de Oud Katholieken een interessante lezing met het thema “Geloof in 
Vrede”. Spreker is emeritus-bisschop Joris Vercammen. Hier vind je voor meer informatie. 

TINT: Waar geloof je in? 

‘Waar geloof je in?’ Dat is de vraag die ik graag voorleg aan een 

student die bij mij een coachtraject begint. Ik geef ze een 

schrijfopdracht, ja, echt huiswerk voor de keer erna, gelimiteerd 

tot 1 A4. Ik vertel erbij dat ik ‘geloven’ heel breed bedoel: je kunt 

geloven in God, maar het kan ook gaan over geloof in bepaalde 

waarden, geloof in personen of geloof in dingen die je wel of niet 

zou moeten doen. Ook mogen ze het helemaal op hun eigen 

manier vormgeven: een stuk tekst, steekwoorden, een tekening. 

Alles mag! 

In eerste instantie voelt het wat overweldigend: waar geloof ik eigenlijk in? 

Maar dan, als ze er even voor gaat zitten, dan gebeurt er iets. Een paar weken later krijg ik, vlak voor onze 

tweede ontmoeting, vaak een bevlogen verhaal of een geweldig mooie schets van welke elementen er 

allemaal spelen. Je kunt je vast voorstellen dat deze opdracht een nieuwe laag aanspreekt, een diepere laag. 

Natuurlijk praten we tijdens onze tweede ontmoeting eerst over de gewone dingen die in hun leven spelen, 

maar als we tijdens ons gesprek overstappen naar de dingen die mij opvielen in het huiswerk: dan openen 

zich nieuwe ingangen en maak ik kennis met de student …op een andere manier. Ik geniet daar erg van! 

Bijzonder is dat op zo’n A4 vaak veel positieve dingen verschijnen: mooie dingen, dingen waar je voor staat, 

dingen die je heilig zijn. Maar er verschijnt vaak ook iets anders: velen zouden graag iets weg-geloven. Dingen 

zoals angst, onrecht of lijden.  

Studenten doen dit weg-geloven op een opvallend open manier. Er is een geloof dat dat mogelijk is. Zij doen 

dit dikwijls op een andere manier dan sommige ouderen. Ik denk regelmatig terug aan de gesprekken in mijn 

vorige werk in een verzorgingshuis. Daar worstelden velen met het beeld van de almachtige God, de 

Almachtige die ons mensen voor de vraag stelt: waarom toch dat lijden en onrecht als U almachtig bent?  

De studenten hebben vaak geen vast kader van waaruit ze de wereld, God en het onrecht bezien. Mijn 

verkennende ‘waar geloof je in?'-opdracht laat hen -soms wat aarzelend- verwoorden hoe hun kader eruit 

ziet. Want als ze even nadenken, hebben ze tóch best een kader. Ook is het de moeite waard om samen het 

kader van hun ouders te verkennen, om ook dát kader te snappen en te wegen. Wat vind ik hiervan? Geloof ik 

hier in?  

Elke keer leer ik weer, elke keer zoeken we samen. Ik denk dat in die openheid bijna als vanzelf een uitreiken 

naar God ontstaat, een uitreiken naar een bron van inspiratie en moed. Ik geloof dat in de wisselwerking 

tussen de mens die zoekt en uitreikt, en God die uitreikt naar ons, de rijkdom en de hoop ontstaat. Hoop die 

het lijden kan ontstijgen en waarin -hoe heftig ook- toch dat stukje dankbaarheid voor de kleine goede dingen 

mag bestaan. 

Marja Ernst, Life coach, TINT Eindhoven 

Marja Ernst in gesprek 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://oaseveldhoven.nl/agenda/
https://augustinus-eindhoven.nl/bezinning-en-spiritualiteit/
https://sove-eindhoven.nl/agenda-sove/
https://eindhoven.oudkatholiek.nl/2026/01/publiekslezing-geloof-in-vrede-joris-vercammen/
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Vliegveldpastoraat: Feesten 

Vlak na Kerst was ik op het vliegveld en sprak in de aankomsthal een vrouw, die twee kleine kinderen bij zich 

had. Ze vertelde dat ze haar man op kwam halen die via Istanboel uit Dubai kwam. Ze wonen in Dubai, en 

waren in Nederland op bezoek bij familie. Ze zag er niet uit als een moslima, dus ik vroeg: “hebben jullie 

Kerstmis gevierd?” “Jazeker,” zei ze, “wij zijn thuis niet religieus, maar we vieren wel alle feesten want dat is 

leuk voor de kinderen. Kerstmis, Chanoeka, en Suikerfeest. Dat vinden we zó 

gezellig. Volgende week gaan we weer met z’n allen terug naar Dubai.” Ik heb ze 

fijne dagen bij de familie gewenst, en een goede reis terug. Van een godsdienst 

alleen de feesten willen vieren, die mogelijkheid had ik nog niet gehoord. Maar 

het leven bestaat uit méér dan alleen maar feesten, en een godsdienst is veel 

méér dan alleen feesten. Wat zouden deze mensen doen, als er een sterfgeval 

was, vroeg ik me af. In ieder geval zien ze de vrolijke kant van een godsdienst, en 

geven ze hun kinderen door, dat een godsdienst iets is waarbij je feest mag 

vieren. Maar ik vind het onbevredigend en onvolledig. 

Mirjam van Nie, vliegveldpastor 

Conferentie 2026 Kerk en Israël Zuid 
Schouder aan schouder, Joden en Christenen in gesprek over het Jood-zijn van Jezus  

17- 18 maart 2026, Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt 

Jezus is geboren in een Joods gezin. Zijn moeder Maria baarde hem en wikkelde hem 

in doeken en legde hem in een voerbak, lezen we in Lucas 2. Vervolgens is Jezus in de 

loop van de tijd meer en meer ingepakt. Weten we met wie we van doen hebben? Hij 

is ingepakt in de woorden en beelden van anderen. Maar hoe zichtbaar is hij nog, ook 

of juist als Jood? Dit wordt uitgebreid behandeld op deze tweedaagse conferentie. 

Heb je interesse kijk dan verder op: joods-christelijke-dialoog.nl/conferentie-2026-

helvoirt. Hier vind je informatie over het programma en de sprekers; en kun je je 

aanmelden. 

 

 

 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 februari 2026. 
Graag kopij uiterlijk zondag 8 februari 2026 inleveren. 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://joods-christelijke-dialoog.nl/conferentie-2026-helvoirt/
https://joods-christelijke-dialoog.nl/conferentie-2026-helvoirt/

