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Nieuwsbrief september 2025  
 

Agenda  
 
zo 31 aug 12.00 Oecumenische viering met Elcke Smits     kindernevendienst 
zo 7 sept 12.00 Viering Velerlei: gespreksgroep: Vrede en Gerechtigheid; Settlers /kolonisten 
wo  10  sept 19.30 Eerste van voortaan maandelijkse gespreksgroep: Vrede en Gerechtigheid, Johanneskerk 
wo  10  sept 21.00 Vredesvesper, Johanneskerk 
zo 14 sept 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper    kindernevendienst 
zo 21 sept 11.00 Viering Velerlei: Asiel & Migratie, de dialoog 
zo 28 sept 12.00 Oecumenische viering met Feike Weeda 
zo     5  okt 10.00 Viering Velerlei: zangviering met Johannesgemeente 
 
Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 
Andere activiteiten: 
za   30    aug  14.00    Boekpresentatie van Jef De Schepper: ‘Vreugdevol Vertrouwen’, 
                                     Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk  
zo 7 sept 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 
di    16 sept 19.30 Amnesty schrijfavond in De Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376, Eindhoven 
zo   21 sept 16.00 Evensong in Catharina Kerk Eindhoven 
20 – 28 sept  Vredesweek, zie elders in deze nieuwsbrief 

 
Overweging  
 
In deze maand september staan in het oecumenisch leesrooster enkele 
mooie teksten van Lucas uit de hoofdstukken 14 tot 16. Enkele teksten 
daarvan  staan niet geroosterd. Zo het verhaal over het feestmaal 
waarvoor alle genodigden bedanken en de heer zijn knechten de straat 
opstuurt om de zaal te vullen; Lc 14,15-24. 
 
Dat geeft mij aanleiding om te citeren uit mijn boek Vreugdevol 
Vertrouwen dat deze dagen verschijnt. Onder de titel ‘Het geloof als feest’ heb ik dit verhaal van Lucas 
opgenomen met tot slot volgend commentaar: “Ik ben ervan overtuigd dat wij met het evangelie iets 
waardevols en feestelijks te bieden hebben aan mensen van onze tijd. Jammer genoeg hebben de kerken – 
vooral de katholieke – een hoge drempel opgeworpen voor mensen om dat waardevolle te zien. We moeten 
in ieder geval geen misbruik maken van de zwakte van mensen en de crisisachtige sfeer van dit moment om 
mensen weer in de kerk te krijgen. Het zal ook zijn tijd nodig hebben om daar bij mensen weer ruimte voor te 
krijgen.” 
 
          Jef De Schepper 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/jIAD0iUUvp?file=240526+Taizé+2406.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
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Oecumenische viering: Plaats voor iedereen?! 
zondag 31 augustus, 12.00, Johanneskerk 
 

Hoe actueel kan die Bijbel toch zijn? 
In de lezingen van vandaag horen we dat we onszelf niet 
het belangrijkste moeten vinden, niet het onderste uit de 
kan willen halen. Nee, we moeten bewust 
verantwoordelijkheid nemen voor de vreemdeling, de 
wees en de weduwe. Ook wordt ons bescheidenheid 
gevraagd wanneer we onze plek aan tafel innemen, niet uit 
onszelf op de belangrijkste stoel naast de gastheer gaan 
zitten, maar wachten tot we een plaats aangereikt krijgen. 
 
Hoe anders is dat in de wereld om ons heen waar Trump en Poetin elkaar spreken over Oekraïne zonder 
aanwezigheid van de president van Oekraïne en dichterbij huis waar de Tweede Kamer heeft ingestemd met 
het strafbaar stellen van hulp aan ongedocumenteerde mensen. 
 
Over die oude verhalen die ons de weg wijzen gaat het vandaag.  
 
De viering is voorbereid door Elcke Smits (voorganger),  Karine van ’t Land en Mirjam Kleinveld. 
 
Thuis de viering meebeleven? 
Hier kun je de liturgie downloaden. 
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist. 
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen. 
  
Thuiscollecte 
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart 
toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. 
“Collectegeld”. 
 
Kindernevendienst 
Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor 
de datumprikker invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer! 

 
 
 
 

 
 
Zondag 19 oktober: kapeldialoog 
Hoe gaan we om met een mogelijk tekort aan voorgangers in de komende tijd? 
 
Zaterdag 8 november: vrijwilligersbedankmiddag  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://kapel-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2025/08/liturgie-31-augustus-2025-elcke-def.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven/events/event/15641148-202508311155
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/link/7uxm2molfj/raifu4bfxo/8rpdlmuexj/krnr67vno4/bmgdkcu7kt
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/link/7uxm2molfj/raifu4bfxo/y2xwdqwodk/krnr67vno4/bmgdkcu7kt
https://datumprikker.nl/paxr8pybfmqdmys7
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De Kern van ons Beraad 
  
De laatste vergadering van het Kapelberaad seizoen 2024-2025 kende een 
aantal onderwerpen, speciaal ingebracht door Kapelgangers. 
 

De uitkomsten van de Heidag 2025 zullen verder worden uitgewerkt door een 
werkgroep, die een aantal toekomstopties naast elkaar gaat zetten en 
presenteren: hoe ziet De Kapel er over 5 of 10 jaar mogelijk uit. In een volgende 
nieuwsbrief zal een oproep komen voor mensen die hier aan mee willen 
werken. 
 

Een aantal leden uit het Kapelberaad gaat samen met de huidige voorgangers kijken naar welke nieuwe 
voorgangers we kunnen vragen om regelmatig voor te gaan. 
 

Er zijn nieuwe initiatieven gestart, onder andere de werkgroep A t/m Z die met een Viering Velerlei over Asiel 
& Migratie aftrapt, na de serie hierover in de Nieuwsbrieven. Nieuw is ook dat maandelijks op een 
woensdagavond vanaf  10 september een gespreksgroep rondom vrede en gerechtigheid georganiseerd 
wordt, die wordt afgesloten met een vesper. Zie verderop in deze nieuwsbrief en houdt de komende 
nieuwsbrieven en aankondigingen in de gaten. Met deze en bestaande activiteiten zijn we als Kapelberaad erg 
blij! 
 

Intussen is de zomer al weer achter de rug en wordt er hard gewerkt aan de komende vieringen. Het 
pianistenrooster is gelukkig ook weer rond, elke keer weer een lastige puzzel die dankzij flinke inspanningen 
van Ada  opgelost wordt. 
 

Groet en Vrede, 
           Erik ter Poorten 

 
 
 
 
 
 

Viering Velerlei: Gespreksgroep: Vrede en Gerechtigheid; Settlers /kolonisten 
Zondag 7 september, 12.00, Johanneskerk 
 
Centraal staat de documentaire “The Settlers” van Louis Theroux. Hierin worden 
de Israëlische nederzettingen op de Westbank, en de tactiek van de kolonisten 
zichtbaar. En hun plannen om Gaza en Libanon in te nemen.  
Naast de documentaire is er ook ruimte voor verhelderende vragen en gesprek. 
 
Deze Viering Velerlei is een zelfstandig geheel, maar het is ook een opstapje 
voor een nieuwe activiteit op de tweede woensdag van de maand met een 
leesgroep en een vredesvesper (zie hieronder). 
 
De viering is voorbereid door Rob Weijs en Feike Weeda. 
 
  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Leesgroep en Vesper voor Vrede 
Tweede woensdag van de maand, 19.30, Johanneskerk 
 

Vanaf woensdag 10 september start De Kapel een maandelijkse 
gespreksgroep rondom vrede en gerechtigheid. We komen om 
19.30 bij elkaar in de Johanneskerk en bespreken passages uit het 
boek van Isaac Munther: “De andere kant van de muur. Een 
Palestijns perspectief.” Aansluitend om 21 uur houden we een 
korte openbare vredesvesper. Dus ook voor mensen die niet 
hebben deelgenomen aan de leesgroep.  
 

We creëren een veilige plek voor ieder die zich zorgen maakt over 
het gebrek aan vrede en gerechtigheid in de wereld. We komen 
bij elkaar om samen te bidden, te zingen, stil te zijn, kracht en rust 
te vinden. 
 
De eerste avonden zijn op 10 september,  8 oktober, 12 november en 10 december. 
De avonden staan open voor alle belangstellenden en zijn ook los te bezoeken.  
 

Meer informatie bij Rob Weijs, rweijs@hccnet.nl.  
          Rob Weijs 
 
 

Viering Velerlei: Asiel en Migratie, de dialoog 
Zondag 21 september, 11.00, Johanneskerk 
 

Op 21 sept as hebben we wel een héél bijzondere Viering Velerlei. 
Niet alleen een inspiratieviering maar tevens een ‘goed gesprek aan 
tafel’ over asiel-migratie.  
 

Een zeer actueel thema: én door de laatste politieke manoeuvres van 
onze regering rondom een nood-asiel-opvang-wet, waarin vluchtelingen 
gecriminaliseerd worden tot illegalen en daarmee ook hulpverleners 
strafbaar worden gesteld. Én door de komst van politieke verkiezingen 
in oktober (landelijk) en maart volgend jaar (gemeente). Inhumaan, 
gebrek aan medemenselijkheid, stigmatisering van vluchtelingen en 
migranten, eigen belang , criminalisering van hulpverleners, het raakt al 
diegenen die zich politiek, professioneel of gewoon belangeloos inzetten 
voor vluchtelingen heel diep. 
 

Samen met Vluchtelingen in de Knel, De Huiskamer en Vluchtelingen 
Werk Eindhoven , LEV (platform voor Levensbeschouwing en Vrede) en 
de Raad van Kerken Eindhoven heeft De Kapel, bij monde van haar 
werkgroep ‘van A tot Z’ het initiatief genomen om een aantal 
dialoogavonden te organiseren rondom asiel- en migratiesentimenten in de maatschappij. Een thema waarin 
feiten en fabels, emotie en empathie, zorgen en onrust niet meer worden besproken maar bevochten. 
De avonden zullen ieder verschillend zijn van vorm en aanpak, met hulp van inleiders, film en foto’s, 
rollenspellen en debat-formats. 
 

Allemaal bedoeld dat we (weer) leren luisteren en nuances zien, dat we de vluchtelingen zelf horen, 
ontmoeten, hun verhaal leren kennen. En ook zelf bemoedigd worden, elkaar vinden , elkaar dat kleine zetje 
geven om geëngageerd te zijn, worden, blijven. 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:rweijs@hccnet.nl
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Zondag 21 sept is dus de aftrap, bij ons in De Kapel, samen met alle organisaties. Dan wordt ook duidelijk hoe 
die avonden eruit gaan zien en welke vorm jou wellicht het meeste aanspreekt om mee te maken. 
 

Aansluitend aan de Viering Velerlei gaan we hopelijk met vele aanwezigen door naar het Peace in the Park 
event in het Anne Frank Plantsoen (check de website: www.peaceintheparkeindhoven.nl/) waar om 13.00 het 
startsein wordt gegeven met de peacelunch waarna wereldmuziek, workshops en standjes zorgen voor 
gezelligheid. En waar wij als groep van organisaties van ons laten horen over de geplande dialoogavonden 
rond asiel-migratie. 

Ward, Marleen, Rob, Paul, Betty en Sjef  

 
 

Viering Velerlei: Zang met de Johannesgemeente 
Zondag 5 oktober, 10.00, Johanneskerk 
 
Deze Viering Velerlei wordt ingevuld met een groot koor: de 
cantorij van de Johanneskerk en het koor van De Kapel slaan de 
handen ineen om samen te zingen.  
 
De viering begint om 10 uur, waarbij de lezing over de 10 
melaatsen centraal staat. We hopen van beide gemeenschappen 
velen te zien en zo onze verbondenheid met elkaar te vieren.  

 
Metta Buise 

 
 

 
 
 
 
Viering Velerlei: TINT op bezoek bij ons 
Zondag 15 juni 2025 
 
In deze Viering Velerlei was TINT uitgenodigd om te vertellen over hun werkzaamheden op de TU/e en 
Fontys. Personal Life coach Margit van Tuijl, Event organiser/student-assistent Anne-Wil van den Heuvel en 
bestuursleden Willem Mak en Dionne van Noort waren naar De Kapel gekomen. Na een hartelijk welkom 
vertelden ze iets over de historie van TINT en de ESK en werd uitgelegd hoe een Personal Life coach 
studenten kan helpen hun weg te vinden bij het studeren en bij de zoektocht naar hun toekomst.  
 
Bij “events” wordt er samengewerkt met andere 
studentenverenigingen met of zonder geloofsachtergrond. Er 
ontstond een leuk gesprek over de overeenkomsten van de huidige 
activiteiten en het gedachtegoed van zowel TINT als De Kapel. Dit 
deel van de ochtend werd afgesloten met een kort Taizé lied “Bless 
the Lord, my soul, and bless His holy name”. 
 

Een van de oefeningen die met studenten gedaan wordt is “the tree 
of your life” waarbij je de wortels van een boom kunt zien als je 
verleden, de stam als je heden en de kruin als je toekomst. 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://www.peaceintheparkeindhoven.nl/


Nieuwsbrief september 2025          www.kapel-eindhoven.nl 

Ieder van de 18 aanwezigen heeft ter plekke zijn/haar levensboom ingevuld en kon daarna met zijn/haar 
buurman/vrouw ervaringen delen, wat een leuke ervaring was en waardoor mensen elkaar weer op een 
andere manier leerden kennen. 
 

In elke nieuwsbrief staat een artikel van TINT, maar het was heel goed nu weer eens met ze in gesprek te 
gaan en te horen van hun verbinding met De Kapel. 

Dirk van Tellingen 

 

Viering Velerlei: Picknick, Het leven van Jeanne d'Arc 
Zondag 29 juni 
 

De tien aanwezigen verbeelden het leven van Jeanne d'Arc : 
door twee groepen werden om en om veertien scènes uit het 
leven van Jeanne d'Arc uitgebeeld . Het verwonderde me dat 
zoveel details uit haar leven bekend waren, maar de bewaard 
gebleven notulen van enkele processen liggen hieraan ten 
grondslag. 
 

En op internet kun je hier veel over vinden 
(http://www.jeanne-darc.info). Ook enkele brieven van haar 
zijn er te vinden. Brieven, die zij heeft laten opschrijven want 
ze kon alleen haar naam Jehanne schrijven. Brieven waarin zij 
persoonlijk spreekt. 
 

En nu nog wat meer persoonlijks: Mijn familie is afkomstig van 
Neer en Asselt, twee plaatsen aan de Maas en al bestaande in 
de Romeinse tijd. Omdat ikzelf zeer geïnteresseerd ben in de 
Late Middeleeuwen, in het bijzonder in de gebeurtenissen 
langs de Maas, kwam haar geboorteplaats Domrémy aan de 
Maas gelegen als een verrassing. 
 

Bovendien speelden de gebeurtenissen ook in de tijd dat Het Lam Gods geschilderd is, want dit drieluik is 
omstreeks 1432 voltooid en staat nu in volle glorie in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Ik heb enkele jaren 
geleden deze 20 schilderijen op een schaal van 1 op 2 nagebouwd en weet dat gebeurtenissen uit die tijd op 
een schilderij afgebeeld kunnen zijn, aannemende dat van Eyck bekend was met de geschiedenis van Jeanne 
d'Arc. Maar helaas zijn er geen duidelijke aanwijzingen in die richting op het hoofdpaneel te vinden. Er staan 
alleen maar oudere mannen op de voorgrond, maar ook een cohort gelijkuitziende jonge dames op de 
achtergrond... van wie één een soort miniatuurtoren vast houdt. 
 

Nog wonderbaarlijker wordt het als blijkt dat er meer dan een miljoen boeken over haar geschreven zouden 
zijn, die op internet in te zien zouden zijn. Het gegeven aantal is schromelijk overdreven, maar er zijn heel veel 
boeken geschreven over haar, vooral in de negentiende en twintigste eeuw. 
 

Terug naar het rollenspel: ikzelf speelde in onze 7 scenes voor Jeanne. Ik eindigde dood op het grasveld, met 
mijn opvallende sokken nog net zichtbaar. 
Dit brengt het leven van onze heldin tot leven, ook al is ze 600 jaar geleden gedood vanwege politieke 
redenen. Er is nog niet veel veranderd... 

Paul Theelen 
 

 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.jeanne-darc.info/
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Zomerviering: Keer in uzelf en vind daadwerkelijke rust 
Zondag 3 augustus 
 

“Psalm 23:1-3a  
1 Een psalm van David. De HEER is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan 
zeer stille wateren. 
3 Hij verkwikt mijn ziel”  
  
Deze tweede, door Bas en Berna georganiseerde, zomerviering werd 
bijgewoond door 5 mensen en werd gehouden op het Wasven. Bas 
begon na de uitleg van de viering met de eerste drie regels van Psalm 
23. Hierna gaf hij een uitleg hoe het zien van kleine stukjes film hem 
afhielden van in rust handelingen liefdevol te doen.  
Na de inleiding werd gevraagd om in groepjes elkaar de vraag te beantwoorden wat in jouw leven je 
blokkeert, wat je te veel afleidt. De bevindingen werden daarna gedeeld in de grotere groep.  
Vervolgens begeleidde Berna een zielsmeditatie waarin we probeerden onze ziel, onze essentie waar te 
nemen. En we koesterden dit gevoel. Aansluitend werden de mensen op pad gestuurd voor een 
loopmeditatie. 
De viering werd afgesloten met het Onze Vader, de vredeswens en samen wat te drinken. Het was een mooie 
viering op een mooie dag. 

Bas Sturkenboom en Berna Smit  
 
 

 

Zomerviering: Houd de lampen brandend 
Zondag 10 augustus, samen met de Protestantse Gemeente te Nuenen 
  
De titel van de dienst is een verwijzing naar de tekst van Lucas die wordt 
gelezen. De uitleg van Jef vond ik heel inspirerend en ik zal in het kort 
weergeven wat ik er uit meegenomen heb.  
 
Het gaat over toekomstverwachting: Door de eeuwen heen zijn er 
verschillende gedachten hierover, zoals het laatste oordeel: Christus zal 
komen als koning van de wereld. Of in de bevrijdingstheologie: dat er een 
rechtvaardige maatschappij zal ontstaan. 
 
En nu, in onze tijd? Meer dan ooit zijn we ons bewust van de eindigheid van ons eigen leven, van de 
mensheid, van de leefbaarheid op aarde. Er is bezorgdheid en angst, maar ook zijn er mensen die willen 
houden wat ze hebben, de economie is heel belangrijk geworden. Enerzijds willen mensen genieten, 
anderzijds is er leegte en zinloosheid. Houd de lampen brandend, sta klaar: hoe moeten we dat begrijpen?  
 
Ieder van ons heeft maar een klein lampje. Dat is de situatie waarin we ons bevinden, niet gericht op 
grootheid of prestaties. Het is belangrijk om te relativeren, om los te laten, niet te hechten aan wat er is, maar 
ruimte maken waar het eigenlijk over gaat. Sta klaar, geef aandacht voor wie je bent, wat je kunt. De heer, je 
naaste, de mens die jou nodig heeft, komt onverwacht en op een manier die je niet voorzien hebt. Ben je er 
dan? Het is een maatschappelijke opdracht: ruimte geven voor het hart.  
Jef geeft hierna aan dat dit samen kan gaan met genieten. Voor hem is de diepste vorm van genieten het 
dienstbaar zijn aan die ander.  Dat geeft zin aan en in het leven.  
 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Ik vond het heel mooi om hem hier met zoveel passie over te horen praten.  
 
Ten slotte werd een tekst van Rumi gelezen (De herberg),  met als laatste zin: 

Wees blij met iedereen die langskomt,    
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 
Om jou als raadgever te dienen.  

 
Een mooie afsluiting van een mooie viering. Het was allemaal wel wat uitgelopen, maar de inspirerende 
teksten, de vele muziek en het samen zingen maakten dat ruimschoots goed: er waren meer mensen in de 
kerk dan we gewoon zijn en het koor onder leiding van Piet Zeegers was groter en dat extra volume klonk 
prachtig in deze mooie ruimte.  
 

Hanneke Raven 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het nieuwe ‘kerkseizoen’ is begonnen. Soms reden om iets nieuws te gaan doen. Soms reden om juist te 
onderstrepen dat we dóórgaan. Afgelopen jaren hebben we telkens kleine kiezelsteentjes weten te leggen in 
de rivier en geloof me, dat heeft effect gehad. Zowel De Huiskamer als Vluchtelingen in de Knel zijn erg blij 
met onze kleine gebaren, de hulp die is geboden (transport, begeleiding) , de donaties via de collecte en ook 
voor de hele praktische dingen, tot aan tandpasta toe. De samenwerking met hen is geïntensiveerd, dat is al 
een kiezelsteentje op zichzelf. 
 

Alle reden om door te gaan. De Kapel zal een blijvende doos plaatsen bij de ingang waar (ongevraagd) 
verzorgingsproducten zoals genoemde tandpasta, zeep enz. in gedoneerd kan worden. Dus als je bij de 
drogist bent om je eigen voorraad aan te vullen, neem dan een extra item mee. Ook de vraag naar schoenen 
blijft actueel, (maat 36–46, vooral sport- of wandelschoenen). Misschien goede reden om je eigen schoenen 
een jaartje eerder te vervangen dan nodig en iemand anders blij te maken? 
 

Ik zal ervoor zorg dragen dat de doos regelmatig op zijn bestemming komt. Bel me als je over een concrete 
donatie twijfelt! 
 

En wat je altijd kunt doen? Kijk eens op hun websites. En deel deze oproep binnen je eigen kring. Of doneer 
een bedrag rechtstreeks – elke euro telt! 
 
Samen leggen we die kiezelsteentjes, opdat de stroom van de rivier wordt verlegd. 
 

Sjef Ernes (06-55154731) 

Kiezelsteentjes 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Nieuws van Goede Doelen  
 
De Huiskamer voor Vluchtelingen:  
 
Zomerplezier aan zee en op de camping  
 
Gelukkig is er ook ruimte voor ontspanning: op woensdag 20 augustus gaan we met de vluchtelingen een dag 
lang naar Zandvoort aan Zee! Dit heerlijke zomerse uitstapje is mogelijk gemaakt door een gulle financiële 
bijdrage van de voorzitter van de Stichting en zijn vrouw – dank daarvoor! 
 
Wil jij ook bijdragen aan een uitstapje, een reeks activiteiten of gewoon een mooie herinnering? 
Kijk dan eens op onze website voor donatiemogelijkheden. Iedere bijdrage – groot of klein – maakt verschil! 
Klik hier: Website/doneer 

Maandelijkse Amnesty schrijfsessie in de Huiskamer 
 

Amnesty International organiseert elke maand schrijfsessies, en ook wij doen mee door in de Huiskamer 
brieven te schrijven ter ondersteuning van mensenrechtenactivisten. Zeker in deze onzekere tijden is het 
belangrijk om onze stem te laten horen en overheden en ambassades te wijzen op 
mensenrechtenschendingen.  
 
Tijdens elke bijeenkomst liggen er Engelstalige actiebrieven klaar over urgente zaken waarin onze inzet écht 
verschil kan maken. Met elke verstuurde brief dragen we bij aan de strijd van Amnesty om mensenrechten te 
beschermen en gerechtigheid te vragen voor slachtoffers van onrecht. 
 
De volgende schrijfavond is op 16 september, zoals altijd vanaf 19.30 uur in de Huiskamer. Wil je vrienden of 
familie meenemen om samen te schrijven, schuif dan aan. Iedereen is van harte welkom! Hoe meer mensen 
meedoen, des te sterker onze boodschap: De Huiskamer, Lichtstraat 376, 5611 XH  
 
 

Vredesweek 
20-28 september 
 
Het thema van deze vredesweek is “niets doen is geen optie”. En er zijn weer verschillende activiteiten in 
deze week: 

• 18 september, een Palestijns-Nederlandse theatervoorstelling in het Parktheater over veerkracht. 

• 20 september, een herdenking van de oorlog in Bosnië-Herzegovina, bij LAB-1. 

• 21 september, Peace in the Park, in het Anne-Frank plantsoen. 
 

En hier kun je het essay over het thema van deze vredesweek lezen. 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://7hz60.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuIu6MmVBu3OGgO/lJ58AwPSn2-w
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/activiteiten/deadlift-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8e%d9%85%d9%91%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86-2/
https://www.lab-1.nl/film/vredesweek-30-jarige-herdenking-oorlog-bosnie-herzegovina/
https://www.peaceintheparkeindhoven.nl/
https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-2025-niets-doen-is-geen-optie/#:~:text=Er%20staat%20veel%20op%20het,het%20eindigen%20van%20gewapend%20conflict.
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TINT: ook moeilijke onderwerpen geen taboe 
 
TINT richt zich op het welzijn van studenten en daarbij ook op de punten die belangrijk zijn voor het welzijn, 
maar moeilijk bespreekbaar zijn. Praten over seks is daar een van. Vooral voor internationale studenten is dit 
belangrijk: in veel landen is dit onderwerp namelijk een nog groter taboe dan hier. Toch is het voor veel 
studenten een belangrijk onderdeel van hun studentenleven, waarin zij ontdekken wat bij hen past. Daarom 
heeft TINT een evenement, genaamd “Let’s talk about Sex” ontwikkeld om aandacht te schenken aan dit 
onderwerp.  
 
Voor dit evenement hebben we seksuoloog in spe Merel Asselberg uitgenodigd en hebben we via een zeer 
gevarieerd programma studenten gaandeweg comfortabeler gemaakt met het onderwerp. Het evenement 
startte met een aantal communicatietips, onder andere over hoe je het onderwerp kunt aankaarten en wat 
voor dingen je allemaal kunt bespreken met bijvoorbeeld je partner.  
 

Daarna mochten studenten oefenen met hun wensen aangeven. Dit 
deden we door middel van cakejes versieren waarin de één de 
ander vertelde hoe ze hun cakeje het liefst versierd wilden hebben, 
want iedere kleine wens is welkom. Daarna werden de studenten 
uitgedaagd om hun grenzen aan te geven. Dit deden we door de 
groep in tweetallen te verdelen en de één op de ander af te laten 
lopen, waarbij de ander aangeeft wanneer ze diegene willen laten 
stoppen. Dit hebben we op verschillende manieren geoefend, zowel 
verbaal als non-verbaal kwam aan bod. Na deze oefeningen kregen 
de studenten de ruimte om hun opgedane ervaringen te delen.  
Tenslotte hebben we veelvoorkomende misvattingen over seks 
besproken en was er ruimte om anoniem vragen te stellen aan de 
seksuologe. Het was mooi om te zien hoe studenten tijdens deze 
vragenronde zich comfortabel genoeg voelden om persoonlijke 
verhalen te delen met de groep. 
 

Uit de antwoorden van het feedbackformulier merkten we de waarde die dit evenement voor studenten 
heeft en hoe belangrijk het daarmee is om onderwerpen bespreekbaar te maken die voor velen niet 
vanzelfsprekend zijn. Zo gaf een student in het feedback formulier onder andere aan nu makkelijker over seks 
te kunnen praten en diens gevoel rondom dit onderwerp te delen. We vinden het mooi om te zien een 
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van studenten en blijven daarom open staan voor andere 
moeilijk bespreekbare onderwerpen. 
 

Kimberly Drabbels 
Programma manager bij TINT 
www.tint-eindhoven.nl 

 
 

 
 
 
  

Oefening wensen aangeven 
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Luchthavenpastoraat: adoptie 

 
In de aankomsthal sprak ik een vader en een moeder die hun dochter op kwamen 
halen. Ze had voor haar studie een paar maanden in Spanje gezeten. Ze vertelden 
dat de dochter geadopteerd was, uit een ver land. Ze waren erg dankbaar dat het 
allemaal zo goed was gegaan, en dat ze het zo goed deed met haar studie. Maar 
ze had ook een broer, ook geadopteerd, maar met hem was het niet goed 
gegaan. Ze hadden dus meegemaakt, dat een adoptie goed kan verlopen, maar 
ook dat het mis kan lopen. Daarom vonden ze het een goede zaak dat 
intercontinentale adopties niet meer zijn toegestaan. Wat hebben die mensen 
veel mee gemaakt, het moet diep hebben ingegrepen in hun leven, dat ze tot zo’n conclusie komen.  
Veel verhalen van het vliegveld kan ik prima een plaats geven, maar dit verhaal heb ik nog lang met me mee 
gedragen. 

Mirjam van Nie, vliegveldpastor 

  
 

 

Evensong in de Cathrien 
Zondag 21 september, 16.00, Catharinakerk 
 
De gebeden en responsies in deze Evensong klinken in een toonzetting van 
Richard Ayleward (1626-1669). De schriftlezingen zijn: Jesaja 45: 9-13 en 
Openbaring 14: 1-5. 
De Capella Vesperale staat onder leiding van Fred Vonk. 
 
Of we in de toekomst de Evensongs in stand kunnen houden, zal afhangen van 
de ontwikkelingen in de komende maanden. Daarom ook nu nog een keer de 
uitnodiging aan wie graag engelse Hymns en koormuziek zingt om (een paar 
keer per jaar) met de Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het 
melden bij Bert Jan van Haarlem, tel. 040 2366339, mail: bjvanh57@gmail.com 

 
 
 

 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/


Nieuwsbrief september 2025          www.kapel-eindhoven.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende nieuwsbrief verschijnt 3 oktober  
Graag kopij uiterlijk 22 september inleveren 
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