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Nieuwsbrief zomer 2025  
 

Agenda  
 
zo 15 juni 12.00 Viering Velerlei: ‘Samen met Tint’ 
zo 22 juni 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper 
zo 29 juni 10.00 Viering Velerlei met picknick en theater in Blokhut Irisbuurt 
zo 20 juli 10.00 Zomerviering met Bas Sturkenboom en Berna Smit in het Wasven 
zo 10 aug 10.00 Zomerviering, samen met de Protestantse Gemeente Nuenen, met Jef De Schepper 
zo 31 aug 12.00 Oecumenische viering met Elcke Smits 
Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 
Andere activiteiten: 
zo 6 juli 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 

 
Overweging  
 

“Muren verspreiden angst en bepalen hoe we ‘de ander’ waarnemen. Zij verhinderen gewone mensen van 
beide kanten elkaar te ontmoeten en zo worden er beelden van de ander geschapen die vaak niet kloppen en 
een negatieve lading hebben. Muren geven de boodschap door dat de mensen achter de Muur gevreesd 
moeten worden en niet te vertrouwen zijn. Zij bevestigen keer op keer dat de gewone mensen, die aan beide 
zijden van de Muur wonen, niet samen kunnen leven. Dat is een foute voorstelling van zaken, die afgewezen 
en bekritiseerd moet worden.” 
 
Vrede is in Bijbels perspectief onlosmakelijk verbonden met gerechtigheid. Dat is de erfenis van het judaïsme 
die in de leer van Jezus prominent aanwezig is, zoals de Bergrede demonstreert. We worden opgeroepen 
vrede en gerechtigheid te dienen in de wereld van vandaag. 
 
“Vrede stichten betekent onder andere dat je risico’s moet nemen en dat je moet 
luisteren naar beide zijden van het conflict. Het houdt in dat we in situaties komen 
waar we ons misschien niet op ons gemak voelen en dat we mensen ontmoeten die 
al door velen zijn gestigmatiseerd, misschien wel door ons. Om vredestichters te zijn, 
moeten ons verbinden met de ander die anders is dan wij, en tegelijkertijd ook een 
mens als wij. Om vredestichter te zijn moeten we oversteken naar de andere kant 
van de muur.” Uit de recensie van Bert Altena op www.nieuwwij.nl over het boek 
van Isaac Munther: “De andere kant van de muur. Een Palestijns perspectief.” 

 
Feike Weeda 

 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/jIAD0iUUvp?file=240526+Taizé+2406.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
http://www.nieuwwij.nl/
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Viering Velerlei: Samen met TINT 
zondag 15 juni, 12.00, Johanneskerk 
 
Wat houdt studenten bezig? Ervaringen vanuit TINT. 
TINT is in het leven geroepen voor het supporten van studenten in 
welzijn, groei en levensvragen. De wortels van TINT liggen in het 
gezamenlijk verleden met De Kapel, destijds als studentenpastoraat 
ESK.  
 
In deze Viering Velerlei kijken we mee. We horen wat TINT motiveert 
en hoe TINT blijft aansluiten bij de leefwereld van studenten. Eén van 
de studenten die bij TINT actief is, vertelt over haar ervaringen als 
eventorganisator en als student. We ervaren een stukje van TINT en doen een korte workshop vanuit 
studentoogpunt. Margit van Tuijl geeft een gedeelte van de workshop ‘levensboom’ die zij ook vanuit TINT 
aanbiedt tijdens de Wervingsdagen (workshopdagen voor studenten). 
 
Op de volgende pagina vind je nog wat meer achtergrondinformatie over TINT. 
 
Deze viering is voorbereid door Erik ter Poorten, Jaap Nauta en Margit van Tuijl. 
 
Deze viering wordt niet uitgezonden. Om het niet te missen zul je dus naar De Kapel moeten komen. 
  
Thuiscollecte 
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart 
toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. 
“Collectegeld”. 
 
Kindernevendienst 
Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor 
de datumprikker invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer! 
Houd ook vast je agenda vrij voor de speciale slotpicknick met theater, ook voor kinderen op 29 juni. 

 
  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://datumprikker.nl/p2xdnvszaj5teugt
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TINT Geroepen tot studentenwerk 
 
Als TINT voelen wij ons geroepen om studenten een plek te bieden, waar zij kunnen reflecteren over 
levensvragen, zingeving, geloof en spiritualiteit. Gelukkig worden wij hierin al jarenlang ondersteund door de 
PKN en ook door De Kapel. De ondersteuning door de PKN gaat via een vijf jaar durende subsidie en 
binnenkort wordt deze (hopelijk) weer verlengd. In de afgelopen tijd hebben we vanuit TINT in samenwerking 
met IFES (de organisatie achter een aantal christelijke studentenverenigingen) hard gewerkt aan de nieuwe 
subsidieaanvraag. TINT richt zich in het studentenwerk op studenten met uiteenlopende 
levensbeschouwingen en religieuze achtergronden. IFES en Navigators Netwerk (een andere christelijke 
studentenvereniging) richten zich voornamelijk op christelijke studenten. Op deze manier bieden we samen 
een platform voor alle studenten in het hoger onderwijs in Eindhoven. Onze roeping is een belangrijk 
onderdeel van de aanvraag. In onze aanvraag hebben we hier het volgende over geschreven: 
 
‘Het studentenpastoraat Eindhoven geeft invulling aan de 
roeping van de kerk vanuit een reactie op wat er gebeurt op 
de campus van Eindhoven. Daar beleeft een grote en 
diverse groep studenten bij de TU/e en Fontys belangrijke 
jaren van hun leven. Ze volgen een studie, maken keuzen 
voor verdere loopbaan, zoeken en vinden nieuwe plekken 
(steeds vaker in een nieuw land en cultuur), maken een 
persoonlijke groei door op allerlei terreinen. 
De studententijd is belangrijk voor de toekomst van henzelf, 
de mensen om hen heen en ook de samenleving, omdat 
studenten vaak op belangrijke posities terecht komen.’  
 
Makkelijk is het niet. De campus is divers geworden wat betreft nationaliteiten, culturen en religies. 
Studenten stellen zichzelf hoge eisen en worden daarin vaak aangejaagd door hun sociale omgeving (vooral 
via sociale media). Er is een overvloed aan invloeden en “antwoorden”, maar niets is meer vanzelfsprekend. 
Wat er nog ‘vanzelfsprekend’ was, wordt op (geo-)politiek vlak in record tempo afgebroken. Internationale 
conflicten (Oekraïne, Gaza) komen de campus binnen en mondiale bedreigingen (klimaat, biodiversiteit) 
worden prangender.  
 
Dit alles heeft zijn uitwerking op het mentaal welbevinden van de student (dat is: veerkracht, positieve 
mentale gezondheid en levenstevredenheid). Het is juist op deze terreinen van sociaal en 
emotioneel/mentaal welzijn (buiten het bereik van TU/e en Fontys) waar – om met de woorden van het 
visiedocument van de PKN te spreken – de Geest aan het werk is en Jezus zich laat vinden. En de Geest kan 
aan het werk doordat studenten – ondanks de tegenwind – toch iedere keer weer nieuwe wegen vinden, 
geïnspireerd raken en blijven. Jezus laat zich daar vinden waar studenten omzien naar elkaar en vooral naar 
hen die minder zichtbaar zijn, daar waar mensen opkomen voor menselijke waardigheid en zich inzetten voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. We zien het als studentenpastoraat als onze roeping om 
hier te zijn en onze bijdrage te leveren.  
 
Graag delen we deze woorden over onze roeping ook met jullie. We zijn dankbaar dat De Kapel ons al zoveel 
jaren in ons werk ondersteunt en dat we elkaar bemoedigen in het inspireren van jonge en oudere mensen op 
hun levensweg. Samen met De Kapel hierin optrekken heeft voor TINT veel waarde.  
 

Willem Mak 
Voorzitter TINT bestuur 
www.tint-eindhoven.nl 

  

'TINT team en bestuur tijdens visie-avond' 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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De Kern van ons Beraad 

Belangrijk resultaat van de laatste KB-vergadering is het rooster voor komend najaar. 
Daarin zitten twee nieuwe gezichten. Margreet Spoelstra, die ook af en toe bij SOVE 
voorgaat, komt nu bij ons op 30 november. Luchthavenpastor Mirjam van Nie (ja, van 
die stukjes in de nieuwsbrief) gaat voor op 14 december met het thema bagage. 
Liturgievoorbereiders kunnen nu het rooster invullen. En als je gewoon eens een keer 
wil meedraaien, dan kan dat prima. Het is een beetje spannend, maar niet te moeilijk. 

En een viering waar je zelf aan mee hebt gewerkt, is intenser. 
 
Voordat het nieuwe rooster ingaat, sluiten we eerst het lopende seizoen af. Weer met 
een picknick, met wat theatercomponenten, omdat dat vorig jaar erg leuk was. Dat 
gebeurt op zondag 29 juni.  
 
Als Kapel zijn we er vol voor gegaan om een grote activiteit zoals Rock in de Kerk te 
organiseren. De teleurstelling dat het op het laatste moment niet door kon gaan, was 
erg groot. Maar we houden er wat aan over. Allereerst zijn er nieuwe contacten gelegd 
om in de toekomst vaker met anderen samen te werken. En we hebben nu een nieuwe 
folder. Die was nodig om mensen die voor het eerst een bijeenkomst bij ons 
meemaken, uit te leggen wat De Kapel, werkplaats voor oecumene, inhoudt. 
 
Onze penningmeester meldde ons nog het positieve effect van de verzonden Meibrief. 
          Rob Weijs 

 
 
 
 

 
 

Viering Velerlei: picknick en theater  
Zondag, 29 juni 10.00 uur, Blokhut Irisbuurt, Adolf van Cortenbachstraat 92, Eindhoven 

 
Kindvriendelijk toneelspel voor en door de aanwezigen als afsluiting van het seizoen. 
Neem dus iets lekkers te eten/drinken mee. Leuke en/of interessante attributen mag je 
ook meenemen. Alle leeftijden zijn zeer welkom, want er is niets mooiers dan met elkaar 
plezier hebben!  
Parkeren kun je het makkelijkste bij de Jumbo aan de Geldropseweg. 
De organisatie is in handen van Bas Sturkenboom, Erik ter Poorten en Feike Weeda. 

 
Zomerviering: keer in uzelf en vind daadwerkelijke rust 
Zondag 20 juli 2025, 10.00, het Wasven 
 

Bas Sturkenboom en Berna Smit nemen ons mee om voor of tijdens 
onze vakantie daadwerkelijke rust te vinden. Net zoals Jezus zijn 
discipelen had aangegeven om te doen, nadat die waren teruggekeerd 
van aan hun opgedragen taken (Marcus 6). 
 

En op de plek waar Jezus heeft aangegeven, dat je daadwerkelijke rust 
kan vinden en ook het Koninkrijk van God zich bevindt (Lucas 17). 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Zomerviering  
Zondag 10 augustus, 10.00, Regenboogkerk, Sportlaan 5 te Nuenen 
 

Op deze zondag zal er opnieuw een viering zijn samen met de Protestantse 
Gemeente te Nuenen. Jef de Schepper bereidt mee voor en zal mee 
voorgaan. Het koor van De Kapel zal samen met zangers uit de Protestantse 
Gemeente Nuenen voor de muzikale omlijsting zorgen. 
 
Na afloop is er koffie en thee. Van harte welkom iedereen.   
     Ingrid de Graaff 
 

 

Boekpresentatie: VREUGDEVOL VERTROUWEN. 
Christelijk geloof in een nieuw tijdperk, Jef De Schepper 
zaterdag 30 augustus, 14.00, Abdij van Berne,  Abdijstraat 49, Heeswijk  
 
Onder deze hoopgevende titel komt binnenkort een boek uit van Jef De Schepper. 
Jef beschrijft daarin zijn eigenzinnige beleving van het christelijk geloof, die 
overigens al vrij bekend is bij de mensen van De Kapel.  
De inleiding van het boek kun je hier lezen. 
 
Het koor van De Kapel zal de presentatie opluisteren. 
 
Op zaterdag 30 augustus zal het boek gepresenteerd worden. Wil je hierbij zijn 
meld je dan aan via mail (deschepperjef@kpnmail.nl) of telefoon (0413-474158). 

 
 
Gespreksgroep: Vrede en Gerechtigheid 
 
In het najaar gaan we van start met een gespreksgroep rond het thema Vrede en Gerechtigheid. 
We trappen af op zondag 7 september met een Viering Velerlei: we kijken naar de documentaire 
“The Settlers” van Louis Theroux. Hierin worden de nederzettingen op de Westbank en de tactiek van de 
kolonisten zichtbaar en hun plannen om Gaza en Libanon in te nemen. Daarna praten we hierover na. 
 
Vanaf woensdag 10 september starten we een maandelijkse gesprekgroep rondom het thema. We komen 
vanaf 19:30 bij elkaar in de Johanneskerk. We beginnen met het met elkaar bestuderen en bespreken van 
passages uit het boek van Isaac Munther: “De andere kant van de muur. Een Palestijns perspectief.” 
Aansluitend houden we vanaf 21:00 een korte openbare vredesvesper.  
 
De volgende avonden zijn op 8 oktober, 12 november en 10 december. De avonden staan open voor alle 
belangstellenden en zijn ook los te bezoeken. Meer informatie en aanmelden bij Rob Weijs, 
rob@weijsadvies.nl. 
           Feike Weeda en Rob Weijs 
 
 
 
 
 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/9vWEOCKUKe?file=Vreugdevol+vertrouwen+-+inleiding.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d
mailto:deschepperjef@kpnmail.nl
mailto:rob@weijsadvies.nl
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Kapeldialoog 
Zondag 11 mei 
 
Na de viering op 11 mei keken we kort terug op de vieringen rond Kerstmis, waar we alleen nog een 
avondviering hebben, en Pasen, waar we alleen nog een viering op Paasmorgen hebben. 
 
De algehele mening was dat het zo goed is. Het is jammer dat er geen twee vieringen meer zijn, zeker met 
Pasen, waarbij de Paaswake en de viering op Paasmorgen toch een doorgaande lijn hebben. Maar dat we ook 
moeten concluderen dat twee vieringen niet meer haalbaar zijn. Gelukkig zijn er ook nog andere kerken waar 
je naar toe kunt. 
 
Twee punten die ook nog naar voren kwamen: Kunnen we rond Pasen (Paaswake) mogelijk samen werken 
met de Johanneskerk of de Augustijnen? En: vergeet de kinderen niet. 

 
Rock in de Kerk, en toen ging het niet door….. 
Zaterdag 17 mei 
 

… Een foto van een lege kerk op 17 mei om half 
vijf… 
 

… Bah toch .. ik werk nu in mijn tuin.. ik had 
gedacht te staan rocken op dit moment.. 
 

… Pfoe.. maar goed dat ik nog op de website 
keek.. ik was bijna op weg vanuit Maastricht… 
 

Een paar van de reacties op de dag zelf. Maar ook 
de dagen ervoor kregen we veel meelevende 
berichten, zowel van onze Kapelleden als van 
geloofsgemeenschappen en organisaties, als van mensen om ons heen. 
 

Maar gelukkig hebben we ook veel geleerd van de organisatie van dit evenement, we hebben mooie 
samenwerkingen gehad met andere geloofsgemeenschappen en organisaties, we hebben nieuwe mensen 
leren kennen, we hebben verbondenheid gevoeld, zowel binnen als buiten onze gemeenschap. We hebben 
gediscussieerd, meningen getoetst aan elkaar en soms fijne en soms minder fijne beslissingen genomen. 
We hebben het SAMEN gedaan, in de geest van de missie van onze De Kapel. En dat is een prachtige ervaring 
die niemand ons meer af kan nemen. 
 

De kans is heel klein dat het evenement in de geplande vorm alsnog op een andere datum uitgevoerd kan 
gaan worden. Maar wie weet .. komt er nog eens zo iets bijzonders op ons pad. Dan weten we: samen staan 
we sterk en kunnen we opnieuw er voor gaan, met volle kracht onze ervaring van nu daarbij inzettend. 
 

We willen ieder die aan dit gebeuren zijn steentje heeft bijgedragen hartelijk danken. 
Namens de werkgroep Rock in de Kerk en het Kapelberaad, 
Els Maas 

 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Heidag: De Kapel in 2035: gegroeid, gefuseerd of gestopt? 
Zaterdag 24 mei 
 

Onder deze prikkelende titel kwam een mooie groep kapelleden bij elkaar. Doel van deze eerste sessie rond 
onze toekomst was zeker nog niet om fusieplannen of iets dergelijks uit te werken. De eerste stap is onder 
woorden te brengen: wat brengt ons persoonlijk naar De Kapel. We deden dit aan de hand van drie vragen: 
waarin voel jij de persoonlijke verbinding met onze gemeenschap?, wat is belangrijk om bij te kunnen dragen? 
en wat neem je mee? 
 

Anton Scheffers begeleidde de middag. Hij nam ons mee in een ontspanningsoefening, om zo echt bij onszelf 
te kunnen komen. Vervolgens dachten we eerst individueel na over deze vragen, diepten ze daarna in kleine 
groepjes uit, en bespraken ze tenslotte plenair.  
 

Al met al hebben we nu een mooi overzicht van “wie we zijn”. Nooit compleet natuurlijk, maar een mooie 
basis. En, zoals we konden verwachten, zagen we (veel) overlap met het resultaat van de toekomstcommissie 
van zo’n drie jaar geleden.  
 

Het wordt uiteraard vervolgd, want de toekomst komt steeds dichterbij. 
          Ward Cottaar 
 

Viering Velerlei: themalunch ‘Hoop, hoper, hoopst’ 
Zondag 1 juni 
 

Mijn eerste themalunch smaakte absoluut naar meer. In een gezellige en open sfeer spraken we samen over 
het thema hoop. Het was verfrissend om te horen waar anderen hun hoop uit putten, van kleine, persoonlijke 
momenten tot grotere inspiratiebronnen waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Een waardevol uurtje dat 
zeker vraagt om een vervolg! 

Alex Brussaard 
 

Workshop Viering Velerlei 
Zaterdag 7 juni 
 

We hebben eerst nog eens goed teruggekeken op alle al plaatsgevonden vieringen. En een mooie discussie 
gehad over het doel van de Vieringen Velerlei. 
 

Maar er is ook, heel praktisch, weer een mooi programma voor de nieuwe Vieringen Velerlei gemaakt tijdens 
deze workshop. Trekkers hebben we al, maar we zoeken nog mensen die mee willen denken over de opzet. 
Dit is op dit moment het programma: 
 

7 sept Gespreksgroep: Vrede en Gerechtigheid Settlers /kolonisten Feike en Rob 
21 sept Asiel & Migratie Werkgroep A t/m Z 
5 okt Zang Metta 
19 okt Kapeldialoog Kapelberaad 
2 nov Welke inspiratie halen we uit beelden Marleen 
16 nov Themalunch Pastoraatsgroep 
4 jan Muziek die inspireert Sjef 
18 jan Viering samen met Bahá’ís Rob en Erik 
1 feb Themalunch Pastoraatsgroep 

 

Met name voor de vieringen op 5 oktober, 2 november en 4 januari zoeken we nog mensen die mee willen 
doen. Meld je bij de ‘trekker’ of als je die niet kent, bij Dirk van Tellingen 
(dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl) 
 

          Ward Cottaar  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl
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Vluchtelingen in de Knel 
 

Namens Vluchtelingen in de Knel hartelijk dank voor de 
‘verzorgingsartikelen’ die zijn gedoneerd. Ze gaan als warme broodjes over 
de toonbank, aldus VidK. Daarom wordt deze actie een permanente actie. 
De doos blijft staan in De Kapel en zal periodiek worden geleegd.  
Sjef Ernes draagt zorg voor aandacht ervoor en de aflevering van de spullen. 
 
Er is ook een tweede verzoek van VidK: SCHOENEN!!! Vluchtelingen komen aan met alleen schoenen aan hun 
voeten en die verslijten (snel). Dus is VidK een tweede inzamelingsactie gestart: schoenen, nieuw of nog in 
goede staat, maat 36-46, zowel voor dames als heren, vooral sport-of wandelschoenen. Wie nog een 2e (of 
3e en 4e) paar in de kast heeft staan en er een paar kan missen kan die kwijt bij Sjef ( 06-55154731) of 
rechtstreeks bij VidK op de Hoogstraat 301B (kijk op de website voor openingstijden). 

 

De Huiskamer voor Vluchtelingen 
Les Improvisatietheater 
 

Op zoek naar een leuke activiteit met sociale impact? Doe mee met een les 
improvisatietheater! Geen ervaring nodig – gewoon ontdekken en plezier 
maken in een veilige, open sfeer. De les is in het Engels, maar je bent welkom in elke taal. De regie is in 
handen van Michèle Rijzewijk (Academie voor theater Tilburg) en studenten Dramatherapie van de HAN. 
 

Elke woensdag van 18.00 uur tot 20.00 uur, in De Huiskamer voor Vluchtelingen 
 

Interesse? Stuur dan even een mailtje naar: miesenscene@gmail.com 
 
Oproep kampeerspullen 
De zomerperiode komt eraan – een tijd waarin veel van onze vrijwilligers genieten van een welverdiende 
vakantie. We zijn ontzettend dankbaar dat we dankzij hen de Huiskamer ook deze zomer open kunnen 
houden. 
 

En ook voor onze doelgroep staat er weer een mooi vakantie-avontuur op de planning: net als voorgaande 
jaren gaan we kamperen! Het kampeeruitje wordt steeds populairder, en we merken dat de voorpret nu al 
begint. Daarom doen we alvast een oproep: heb jij nog kampeerspullen liggen die je niet meer gebruikt? 
Vooral luchtbedden, dekens en slaapzakken. Tenten hebben we voldoende. 
 

Je kunt ze inleveren bij de Huiskamer, Lichtstraat 376, 5611 XH Eindhoven van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur. 
 
En natuurlijk: geld doneren kan altijd. Kijk op www.vidk.nl/doneren/ en/of Doneer - Huiskamer voor 
vluchtelingen. 
 
 

Kiezelsteentjes 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://www.vidk.nl/
mailto:miesenscene@gmail.com
http://www.vidk.nl/doneren/
https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/steun-ons/doneer/
https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/steun-ons/doneer/
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Dat denkt u maar! Migratie (5) 

Effecten van migratiestandpunten op maatschappelijke terreinen. 
 

geschiedenis en oorzaken van migratie 
Nederland is door zijn welvaart en vrijheid een 
magneet voor alle soorten immigranten 

alle wereldburgers hebben (UVRM) recht op 
een goed leven, Nederland kan dat in veel 
gevallen bieden, Nederland heeft al eeuwen 
vluchtelingen opgevangen 

 

integratie/assimilatie 
integratie/assimilatie lukt niet, omdat 
immigranten niet de waarden en normen van 
Nederland overnemen, allochtone subculturen 
sluiten zich af  

integratie/assimilatie kost tijd, de overheid 
moet dat stimuleren (zie ook andere aspecten), 
autochtonen moeten toenadering zoeken tot 
allochtonen 

 

verzorgingsstaat en welvaart 
kosten/baten analyse wijst uit dat immigratie 
vaak meer kost dan oplevert, onze welvaart 
wordt daardoor bedreigd, en ook dus de 
mensen die van de verzorgingsstaat afhankelijk 
zijn (sociale zekerheid) 

kosten/baten berekening zijn en kil en negeren 
dat het om mensen gaat. Hulp aan 
vluchtelingen mag geld kosten, we zijn een rijk 
land, en we hebben in het kolonialisme ook veel 
weggehaald uit allerlei landen 

 

arbeid 
door arbeidsmigranten in het uitvoerende 
laagbetaalde werk verdringing van autochtone 
arbeiders 

we hebben arbeidsmigranten nodig voor werk 
dat we zelf niet willen (kunnen?) doen 

 

gezondheidszorg 
vluchtelingen kosten veel meer dan 
autochtonen door medische problemen: 
lichamelijke en mentale 

in de opvang van vluchtelingen moet naast 
voedsel en wonen ook hulp verleend worden 
voor lichamelijke en mentale problemen 

 

bevolking 
de bevolkingsomvang vooral remmen met 
asielbeleid, op termijn zal dit de problemen van 
vergrijzing en de onevenwichtige samenstelling 
van de bevolking weer oplossen 

immigratie lost het probleem van de vergrijzing 
niet op 

 

onderwijs 
onderwijs dient voor kennis overdracht en niet 
voor opvoeding; studiemigratie mag niet 
Nederlandse studenten verdringen en het 
universitaire onderwijs in de Nederlandse taal 
ondermijnen 

juist in het onderwijs leren we samenleven: 
conflicten oplossen, samenwerken enz. 
Universitair onderwijs en onderzoek is per 
definitie internationaal, samenwerking is 
noodzakelijk. 

 

criminaliteit 
immigranten zijn oververtegenwoordigd in de 
criminaliteitscijfers, links taboeïseert dit feit 

verhalen over criminaliteit van immigranten 
versterken vooroordelen en discriminatie van 
goedwillende immigranten 
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politieke beleidsreacties op migratieproblemen 
streng, ontmoedigend asielbeleid, de grens van 
ons absorptievermogen is bereikt 

ruimhartig asielbeleid, we hebben een morele 
plicht t.o.v. asielzoekers 

 

taboeïsering van ongemakkelijke feiten: 
de kosten en baten van immigratie niet willen 
weten is onethisch, want dan ontzeg je jezelf de 
mogelijkheid om gericht iets te doen aan slechte 
integratie 

we moeten voorkomen dat we door een 
bepaalde presentatie van feiten voeding geven 
aan vijandige houdingen t.a.v. solidariteit en 
medemenselijkheid. 

 

Het immigratie debat: een greep uit de rommeltrommel 
 

In het maatschappelijke debat, (of liever: de verbale gevechten) over immigratie is het moeilijk een 
systematisch overzicht te krijgen., buiten mijn grove tweedeling in links en rechts. Elke dag vinden we in de 
media wel opmerkingen, die ons schokken of verontwaardigd maken. Vragen jullie je dan af, beste lezers,  
hoe je zou/moet reageren als die opmerkingen tegen jou gemaakt zouden worden? Opmerkingen die 
generaliserend zijn, die jou verdacht maken, die jou criminele bedoelingen toeschuiven, die jou kleineren, die 
jou bespotten, die verzonnen en onwaar zijn, die jou in moeilijkheden brengen, die jou in verband brengen 
met criminele clubs, die jou als dom, achterlijk, onwetend, naïef en boosaardig afschilderen, die 
wetenschappelijk en zorgvuldig lijken, maar dat niet zijn, die lijken te getuigen van de hoge ethiek maar dat 
niet zijn enz. Ik stop maar voordat u denkt dat ik u achtervolgingswaan aanpraat.  
 

In een discussie die plaatsvond in het programma “Bar Laat” zat het PVDA kamerlid Kati Piri tegenover de 
schrijver van Migratiemagneet Nederland, Jan van de Beek. Dit is terug te vinden op Youtube onder “Bar Laat 
discussie Kati Piri Jan van de Beek”. Het laat in een kwartiertje zien hoe veel discussies gaan, zodra het woord 
“asiel” valt. 
 

Laten we in onze Kapelgemeenschap blijven nadenken over hoe we onze eigen visies op asiel overtuigend 
naar voren kunnen brengen, ook voor mensen die het niet met ons eens zijn… 
 

Veel uithoudingsvermogen en zelfcontrole wens ik iedereen toe in de jungle van de maatschappelijke 
discussie over MIGRATIE. 

Paul Grooten, lid van “Van A tot Z” 
 

 
 

Keti Koti 
Zaterdag 30 juni, herdenking, 18.30 Stadstuin (achter het stadhuis), Eindhoven 
Zondag 1 juli, viering, 17.00, Stadhuisplein, Eindhoven 
 

Op 30 juni wordt in Eindhoven de afschaffing van de slavernij herdacht. 
Met verschillende ceremoniële handelingen en speeches worden de tot 
slaaf gemaakten herdacht en geëerd. 
 

Op 1 juli wordt de afschaffing gevierd door op het Stadhuisplein in 
Eindhoven allerlei activiteiten neer te zetten die in het teken staan van 
de heritage en cultuur. Voor jong en oud is daar de hele avond vermaak. 
 
Klik hier voor meer informatie. 
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Doing Justice, Loving Mercy 
Palestinian Theology and 
Radical European Solidarity 
 
Onder deze titel wordt er van 
25 t/m 27 juli een conferentie 
georganiseerd in Helvoirt. Wil je 
meer weten over Palestijnse christenen, Palestijnse bevrijdingstheologie en activisme en wat wij daar aan 
kunnen bijdragen dan zullen dit inspirerende dagen zijn. 
 
Voor meer informatie, klik hier. Je kunt je via deze link ook registreren voor de conferentie. 

26e Jaargang Leerhuis Eindhoven 

De classicale werkgroep Kerk en Israël organiseert voor het 26e jaar het 

leerhuis. De leidraad is dit jaar: Profeet SAMUEL: Discussies over macht en 

misbruik van macht.  

In het leerhuis ontmoeten geïnteresseerden elkaar om te leren en te 

discussiëren over teksten uit TeNaCH, het Eerste Testament uit de Bijbel, 

onder de bezielende leiding van rabbijn Tzvi Marx: 

Worstelen met een tekst 
Worstelen met God 
Worstelen met een rabbijn 
 

Het leerhuis start in september. Heb je interesse klik dan hier. Je kunt je via deze link ook inschrijven.  

 
Luchthavenpastoraat: de Nederlandse taal 
 

Op het vliegveld worden veel verschillende talen gesproken. In de aankomsthal zat ik naast een man, en 
vroeg: “Komt u iemand ophalen?” Hij vertelde dat hij zijn zoon kwam ophalen. Hij sprak met een duidelijk 
Duits accent. Ik zei dat ik ook wel Engels of Duits wilde spreken. Toen zei hij: “Ik ben hier in Nederland, en ik 
wil verzoeken goed Nederlands te spreken”. Dan moet je iemand niet corrigeren, of in een andere taal 
toespreken maar gewoon Nederlands terug praten. Dus we spraken verder in het Nederlands, en hij vertelde 
over zijn zoon die een deel van zijn studie deed in Madrid en hoe trots hij was op zijn zoon, en de studie die zo 
goed ging. Ik wil best een andere taal spreken als de situatie dat vraagt. Maar als iemand zijn best doet 
Nederlands te spreken is dat alleen maar zeer te waarderen. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 

 

Evensong in de Cathrien  
Zondag 15 juni, 16.00, Catharinakerk  
 

De keuze van liederen en lezingen worden als altijd ingegeven door deze tijd 
van het kerkelijk jaar. Deze zondag na Pinksteren zijn de liederen geïnspireerd 
door de Trinitatis (Drievuldigheid). 
 

Zing je graag koormuziek en Engelse Hymns en heb je misschien zin om met de 
Capella mee te zingen, meld je bij Bert Jan van Haarlem, 040 2366339 of  
bjvanh57@gmail.com. 
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https://joods-christelijke-dialoog.nl/26e-leerhuis-eindhoven-met-tzvi-marx/
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