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zo 11 mei 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper, aansluitend korte Kapeldialoog
kindernevendienst

za 17 mei 16.30 Rockin de Kerk

zo 18 mei Geen viering, wel een demonstratie van Amnesty, zie verderop in deze nieuwsbrief

za 24 mei 13.30 Heidag De Kapel, locatie Huiskamer voor Vluchtelingen

zo 25 mei 12.00 Oecumenische viering met Feike Weeda

zo 1 juni 12.00 Viering Velerlei: themalunch met de pastoraatsgroep

za 7 juni 14.00 Workshop Vieringen Velerlei in 't Oude Raadhuis

zo 8 juni 12.00 Pinksterviering met Elcke Smits kindernevendienst

zo 15 juni 12.00 Viering Velerlei: ‘Samen met Tint’

Rectificatie: in de digitale ontmoeting van afgelopen week stonden twee foutjes:
e De Viering Velerlei van 4 mei is wél uitgezonden! Voor terugkijken zie elders in deze nieuwsbrief.
e De workshop viering velerlei van 10 mei is verzet naar 7 juni, zie elders in deze nieuwsbrief.

Actuele aanvullingen:  www.kapel-eindhoven.nl enop: www.facebook.com/kapel.eindhoven
zo 1 juni 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen
za 7 juni 18.30 SOVE viering met Kees Kok in de Johanneskerk

Overweging

Ondanks oorlogen die doorgaan en veel klein en groot leed is het ook dit jaar mei, een maand van groei en
bloei. En deze mei valt nu helemaal in de paastijd, de tijd waarin ons opstandingsgeloof kan groeien naar
Pinksteren toe om vervuld te worden van de Geest. Tijd voor verwondering. Kris Gelaude nodigt ons uit:

Kijk

Je hoeft enkel maar te kijken. Zoals een kind dat kan,

Woordeloos, gedachteloos. gewoonweg, midden in de schepping.
Met alle porién open Geluiden volgen en beweging.

het zichtbare en onzichtbare Ademhalen op de golfslag

naar binnen halen. van de grote adem.

Alles je laten overspoelen De rust van bootjes ondergaan.

in zijn grenzeloosheid. Je voelen als een druppel in een oceaan.
Ruimte, water, licht en wind Of soms misschien heel even

en wolken. als een oceaan in een druppel.

www.kapel-eindhoven.nl, secr@kapel-eindhoven.nl, 040 2519866
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Liturgische viering: Herders voor elkaar
zondag 11 mei, 12.00

We hebben voor deze viering gekozen voor het verhaal van
de goede herder. Zeer actueel in een tijd van grote leiders
die het allemaal wel weten voor iedereen. We hebben
leiders nodig met een visie en de gave om mensen te
begeleiden. Het is een opgave voor ieder van ons. Het is
ook een kunst om mensen te helpen om hun eigen weg te
gaan.

Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper
(voorganger), Bas Sturkenboom en Mirjam Kleinveld.
De viering begint om 12 uur en vindt plaats in de
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b in Eindhoven.

Thuis de viering meebeleven?

Hier kun je de liturgie downloaden.

De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart
toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v.
“Collectegeld”.

Kindernevendienst

Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor

de datumprikker invullen. leder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer!
Houd ook vast je agenda vrij voor de speciale theatrale slotpicknick, ook voor kinderen op 29 juni.

Kapeldialoog
Zondag 11 mei, direct na de viering

De afgelopen hoogtijdagen hebben we steeds maar één

Meepraten... viering gehad: met Kerstmis een avondviering en met Pasen
N een viering op paasochtend. We willen met elkaar bespreken

Meedenken... = of dit een goede keuze was.

MeebeSIissen... Mocht je niet kunnen komen, maar hier toch iets over willen

zeggen, dan kun je een mail sturen naar
wardcottaar@outlook.com.

Via dit mailadres kun je ook melden als je nog een ander
onderwerp zou willen bespreken.

Doe jij mee?

Nieuwsbrief mei 2025 www.kapel-eindhoven.nl



http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/OWyWHa8k4k?file=Kapel+250511.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven/events/event/15641148-202505111155
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven/events/event/15641148-202502231155
https://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
https://datumprikker.nl/p2xdnvszaj5teugt
mailto:wardcottaar@outlook.com

De Kern van ons Beraad

Kort voor het overleg van het Kapelberaad op 10 april, kregen we een telefoontje van
een oud bestuurslid, die vertelde dat hij gaat verhuizen en bij het opruimen diverse
mappen met ESK/Kapelhistorie tegenkwam. Onze secretaris heeft ze opgehaald en
heeft daarmee wel wat huiswerk gekregen.

We zijn heel blij met versterking van het team, dat elke zondag zorgt dat de viering uitgezonden wordt en de
liederen geprojecteerd worden in de kerkzaal. Welkom Erik.

Rock in de Kerk op 17 mei komt steeds dichterbij en er zijn heel veel flyers en grote posters verspreid, onder
andere bij diverse kerken in Eindhoven en omgeving. Ook komt er een krantenartikel in het ED.

Het jaarverslag 2024 is af en ondertussen al rondgestuurd, weer een mooi informatief document dankzij een
goeie samenwerking binnen het Kapelberaad. Ook heeft de kascommissie de financién over 2024
goedgekeurd, dus onze penningmeester kan weer rustig slapen.

De werkgroep A t/m Z (van De Kapel) wil in het najaar een lezing/workshop-cyclus (zo’n 4 stuks) organiseren
rond asiel/vluchtelingen, houd de volgende nieuwsbrieven in de gaten.

Dirk van Tellingen

Vooruitblik

Rock in de Kerk

Zaterdag 17 mei, 16.30, Johanneskerk

Een zeer speciale liturgische viering met als voorganger rockdominee Jan Andries de Boer.

De muziek wordt verzorgd door de BL@F tribute band ‘TEBOVEN’. Kom en geniet mee van de zeker 13 BL@F
liederen en mooie teksten die je aangeboden worden.

Voor meer informatie en/of indien je
graag wilt meegenieten, maar de prijs
je tegenhoudt: neem dan zéker
contact op via
secretariaat@rockindekerk.nl en/of
kijk op www.rockindekerk.nl .
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Heidag: De Kapel in 2035: gegroeid, gefuseerd of gestopt?
Zaterdag 24 mei, 13.30 tot 17.00, Huiskamer voor Vluchtelingen

Met deze wat prikkelende titel gaan we op deze heidag aan de slag met onze toekomst. Deze middag zal de
eerste stap zijn in een langer proces. Een stap waarin we nog verder op zoek willen gaan naar onze identiteit.

Onder leiding van Anton Scheffers gaan we aan het werk om vanuit onze persoonlijke en gezamenlijke
ervaringen als De Kapel te komen tot een beeld van onze identiteit. Wat zijn we? Wat willen we als De Kapel?
Waar willen we naartoe? Wat brengt ons naar De Kapel? Wat nemen we er van mee de wereld in?

Wil je meedoen, meld je dan aan via wardcottaar@outlook.com. Alle deelnemers ontvangen nog
uitgebreidere informatie.

Viering Velerlei: themalunch ‘Hoop, hoper, hoopst’
Zondag 1 juni, 12.00

Als je het nieuws volgt en om je heen kijkt, lijkt het of de
bovenbazen, de grote bekken en het groot kapitaal aan de
winnende hand zijn.

God zij dank zijn er voorbeelden genoeg die laten zien, dat het
zo ver nog niet is, en dat we juist hoop mogen hebben dat de
zachte krachten uiteindelijk zullen winnen. Het thema van onze
viering werd “Hoop, hoper, hoopst”, ontleend aan een prachtige
tekst van de Vlaamse priester Thieu Plessers.

Wij willen in deze viering onze behoefte aan hoop met jullie
delen. We lezen drie heel verschillende hoopvolle teksten en

zingen in allerlei toonaarden over hoop.
Want één ding is zeker: we mogen de moed niet verliezen!

De pastoraatsgroep

Workshop Viering Velerlei
Zaterdag 7 juni, 14.00, Oude Raadhuis Tongelre, 't Hofke 15, Eindhoven

De Vieringen Velerlei blijven zich ontwikkelen. In deze workshop
kijken we eerst terug en dan gaan we aan de slag voor de
vieringen in het najaar: wat zijn mooie nieuwe ideeén en hoe
kunnen we die vormgeven? Maar natuurlijk ook: welke thema’s
en vormen moeten we terug laten keren?

We hopen dat er veel mensen komen om samen creatief bezig
te zijn. Meedenken tijdens deze workshop hoeft niet te
betekenen dat je ook ‘meedoet’ bij het voorbereiden van een
viering (al mag dat natuurlijk wel).
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Terugblik

Viering velerlei: Help, ik ben begonnen met ontwikkelingswerk
zondag 6 april

Deze Viering Velerlei is voortgekomen uit de persoonlijke ervaring van Mirjam en Steven Kleinveld. Hieronder
vind je eerst hun verhaal, en daarna een indruk van de Viering Velerlei door Paul Grooten.

De Ontmoeting, Veghel Nederland €<-> Oyugis, Kenia

In 2004 zijn wij, Mirjam en Steven, voor een half jaar als vrijwilliger naar een anti-Aids project geweest in
Oyugis, Kenia. We hebben toen een sporttoernooi georganiseerd met de lokale jeugdgroepen. Tegelijk werd
dan met hen gewerkt aan meer bewustzijn van HIV/Aids. Kennedy was een van de leiders van een
jeugdgroep.

Hij was toen ook al bezig met het opzetten van voedsel- en veeprojecten om zo zelfvoorzienend te zijn. Geld
daarvoor is er altijd te weinig. Kennedy was en is altijd op zoek naar inkomsten. De jeugdgroepen droegen bij
door een kapsalon op zonne-energie in het jeugdhonk te vestigen. Maar ook het uitzenden van TV-
wedstrijden leverde inkomsten op waarmee de voedselprojecten verder gefinancierd konden worden én het
peuteronderwijs.

Toen wij er waren in 2004-2005, werd het zonnepaneel van het jeugdgebouw gestolen en hebben wij een
bijdrage geleverd om het te vervangen vanwege het grote belang om daarmee weer inkomsten te generen in
de omgeving.

Ook toen we in 2006 en 2010 teruggingen, hebben we hem ontmoet, omdat er toen opnieuw een
sporttoernooi werd georganiseerd. Kennedy hielp belangeloos mee om de diverse jeugdgroepen te
benaderen en ons op weg te helpen.

De laatste tijd horen we van Kennedy vooral veel over de
problemen die hij heeft, de grote droogte in het land en de
gevolgen die Corona had, sponsoren die zich terugtrekken
waardoor alle projecten voor verbetering van het leven daar in
gevaar komen. Voor veel mensen is de situatie schrijnend. Dat
heeft ons in 2021 aangezet tot een flitsactie. Door middel van
crowdfunding hebben we toen als verrassing voor 27 gezinnen
die het erg zwaar hadden, een kerstmaaltijd/-pakket kunnen
regelen. Dit was mogelijk omdat Kennedy en zijn gezin voedsel
inkochten en op pad gingen naar mensen om ze te verrassen.
Kennedy verraste ons ook door foto’s te sturen, en alle
bonnetjes van de bedragen die hij had uitgegeven....

Elke keer als we weer een sponsorbedrag binnenkrijgen worden we door Kennedy op de hoogte gehouden,
hoe fijn is dat! We willen jullie ook graag laten weten dat we inmiddels met Kennedy contact hebben gehad
over het mooie bedrag wat we met elkaar hebben opgehaald tijdens de collecte van de viering 6 april en
stilletjes hopen we natuurlijk nog dat er op het rekeningnummer nog meer binnen komt.
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Kennedy was heel erg blij met het bedrag wat nu al bijeen is
gehaald en gaat het volgende hiermee doen: Vergroten van
de voedselzekerheid en goede voedingsstoffen binnen zien te
krijgen, waarvoor kunstmest en zaden moeten worden
gekocht en aan kwetsbare gezinnen worden gegeven.

Preventie van HIV/Aids en vroegtijdige zwangerschappen bij
middelbare scholieren. Het gaat hierbij om het geven van
voorlichting voor het voorkomen van zwangerschappen en
het kopen van maandverband, zeep en bodylotion bij
huidproblemen en voor kwetsbare meiden en jongens.

FA A

Mocht je meer informatie willen dan neem gerust een kijkje op de website: https://www.imanicdooyugis.org/

We willen iedereen enorm bedanken, ook namens Kennedy, die dit project en deze sponsoring mogelijk
maken. Mocht je nog graag een bijdrage willen geven kan dat altijd via een donatie op rekeningnummer
NL35RABO 03584 75 147 t.n.v. H.J. Kleinveld en o.v.v IMANI CDO Oyugis

Mirjam en Steven Kleinveld
Een indruk van de Viering Velerlei

Bezig met ontwikkelingswerk in een Afrikaans land loop je voorbij een kerkhof, en je ziet een man een graf
graven, en daarachter zitten drie mannen onder een boom en kijken werkloos toe. Je vraagt je af, waarom
helpen die drie mannen niet? Er bekruipen je wrevelige gedachten over de passiviteit die je als
ontwikkelingswerker tegenkomt. Totdat... je langer kijkt en ziet dat de vier mannen elkaar bij het graven
afwisselen..... daar gaat je vooroordeel over de passieve Afrikaan! Beter kijken en je oordeel uitstellen!

Deze anekdote werd verteld aan één van de gesprektafels bij de Viering Velerlei, ingeleid door Mirjam en
Steven Kleinveld, die sinds 2004 bezig zijn met projecten in Kenia, die ook goed konden uitleggen wat die
projecten met hen beiden hadden gedaan

Mirjam en Steven, beiden fysiotherapeut, wilden na een paar lange reizen naar Afrika meer doen, helpend
onder mensen zijn, echt leven in een ander cultuur, en in die ontmoetingen (ook met echte cultuurbotsingen)
ook komen tot reflectie op eigen waarden en normen.

Via de Fraters van Tilburg raakten ze betrokken bij een AIDS-project in het dorp Oyugis in het westen van
Kenia. Aan onvoorwaardelijk en barmhartig helpen van de medemens, (uitgangspunt van de Fraters) bleken
veel meer kanten te zitten dan alleen medische zorg i.v.m. AIDS. Mirjam en Steven merkten ook bij de
uitvoering van die projecten dat hun westerse manier van werken: o.a. doelstellingen halen, kan botsen met
de manier waarop Kenianen er naar kijken. In de gesprekgroepjes werd besproken hoe je zou kunnen
reageren op cultuurverschillen, ook de vraag: wat komen we in ontwikkelingslanden brengen, en wat komen
we er halen? Hoe kunnen we ervan leren, om frustratie en daardoor cynische opvattingen (“het helpt toch
allemaal niks”) te voorkomen. Mirjam en Steven ervoeren echte solidariteit en omkijken naar elkaar, met de
voor ons confronterende vraag: komen wij daar in onze welvarende hoog-technische cultuur misschien aan
tekort?

Af en toe kan het lelijk tegenzitten: De Corona epidemie gooide voor veel projecten roet in het eten. Maar
Steven en Mirjam hebben van alles geprobeerd om e.e.a. overeind te houden: crowdfunding, sponsoractie,
vanuit de gedachte: niet opgeven, volhouden. Ook voor ons, als Kapel, een belangrijke boodschap lijkt mij.
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Niet meegaan in het om zich heen grijpende cynische en de hardheid, waarmee o.a. in de internationale
politiek staten elkaar benaderen vanuit nationaal eigenbelang, en de forse beleidsverandering in het
Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingshulp.

Het verhaal van Mirjam en Steven liet zien hoe belangrijk schijnbaar eenvoudige activiteiten langdurige
effecten kunnen hebben: naast elkaar zitten, zorgen voor eten en het organiseren van bijv. een sporttoernooi
voor jeugdgroepen in de omgeving van Oyugis. Ervaringen waar die jongeren jaren later nog op terug
kwamen.

Het was een leerzame Viering Velerlei, met veel mooie verhalen. Met veel te overdenken, en ook weer
geinspireerd en opgeladen, gingen we na afloop naar huis,

met dank aan Mirjam en Steven Kleinveld,

Paul Grooten

Viering Velerlei: Inclusieve Vrede
zondag 4 mei

We kwamen bij elkaar op een bijzondere dag.

Michiel Besnard hield een boeiend betoog ons
niet machteloos laten maken en Kees
Minderhoud vertelde over het ontstaan van

| Internationaal Recht en de eerste
Vredesconferenties eind 19¢ eeuw, op initiatief
van de Russische tsaar Nicolaas Il (!)

Bas zong het mooie lied van John Lennon. Er

| klonk een prachtig lied van Herman van Veen en
Freek de Jonge. Rob vertelde over hoop in plaats
van angst, lijkt ons heel actueel en noodzakelijk. Er bleek een flinke stroom van mededelingen te zijn, en dus
gingen we, na het zingen van het slotlied en elkaar vrede te wensen naar de koffiekamer om te reageren op
de viering. Het was mooi dat we vertegenwoordigers van SOVE, Bahd’i en Vredesburo (Hans van het
Vredesburo bepleitte volhouden tegen alle cynisme in) bij elkaar zagen.

Zelf waren we heel blij dat we ook nog mochten zingen!

Het was een boeiende en inspirerende viering, die, als je hem gemist hebt, gelukkig nog bekeken kan worden
via kerkdienst gemist en via onze website.

Carolien en Paul Grooten
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Kiezelsteentjes

| |
V I d k In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor

verzorgingsproducten als zeep, tandpasta, wasmiddel
en tandenborstels waarvoor het leefgeld van viuchtelingen niet altijd
toereikend is.

Op 6 en 13 april stond een doos voor dergelijke spullen in de koffieruimte
van De Johanneskerk, met mooi resultaat.

Wellicht kunnen we hier een vervolg aan geven. Wie zou zich hiervoor
in willen zetten? Meld je aan via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl .

Kiezelsteentje

Nieuws van onze collega geloofsgemeenschappen

Aanwezigen bij de Viering Velerlei over ‘Inclusieve Vrede’ hebben het mogelijk gehoord: SOVE organiseert dit
jaar leerhuizen rond het thema ‘Oorlog en Vrede’'. Er zijn al veel sessies geweest maar er komt er nog één aan
op donderdag 15 mei. Heb je interesse kijk dan hier.

Ook de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven, waar we enige weken geleden te gast waren, organiseert
een lezingcyclus. Hier vind je het programmaboekje met alle informatie. En er is een filmclub: ze vertonen
elke derde woensdagavond van de maand een film.

Dat denkt u maar! Migratie (4)
Over linkse en rechtse visies en feiten. Is er een KLOOF en zo ja, hoe die te overbruggen?

Ons DENKRAAM wordt in gang gezet door vaak volkomen toevallige ervaringen, vanaf de geboorte, met
neiging om bevestiging te zoeken van denkbeelden die je op een bepaald moment hebt: in je contacten zoek
je geestverwanten, je zoekt geen contact met mensen die overduidelijk op je neer kijken en je ethisch
veroordelen. Bijv. D66 over de PVV. En mensen die vluchtelingen helpen, zoeken niet meteen contact met
mensen die tegen “gelukszoekers” zijn, en halen graag succeservaringen met asielaanvragers aan. Bij Van de
Beek bijv.: alleen steun kunnen vinden voor serieus onderzoek bij rechtse organisaties, bij De Haas bijv.: lange
jaren van internationale contacten en onderzoek, dit zijn vormende ervaringen. Alleen door indringende
gebeurtenissen en schokkende ervaringen kan je denkraam veranderen.
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In de onderstaande schema’s wordt kort aangegeven wat DENKRAAM betekent in de posities van allerlei

politieke en maatschappelijke organisaties:

De Wetenschap

Dr Jan van de Beek.

Migratiemagneet Nederland. Uitgangspunt:

je kunt niet tegen immigratie zijn: die is
onvermijdelijk. Maar rekenen aan migranten
wijst uit dat delen van de immigratie de
welvaartsstaat onder druk zetten, en de kansen
van de autochtone laagstbetaalden verkleinen.
De overheid is gehouden om op te komen voor
dat deel van de bevolking, die wat betreft taal
en cultuur bij de Nederlandse natie willen
horen. Succesvol zijn migranten die hiervoor
kiezen (meestal hoogopgeleide migranten).
Politici moeten ophouden met het taboe op
rekenen aan migranten. CBS en CPB en
ministeries maken al gebruik van
onderzoeksgegevens van Jan van de Beek.
Politiek Links en Rechts worden als begrippen
verkeerd gebruikt.

Dr. Hein de Haas.

Hoe migratie echt werkt. Uitgangspunt:

je kunt niet tegen immigratie zijn: die is
onvermijdelijk.

Maar die is veel minder groot en ondermijnend
dan politici roepen. Ze blazen problemen op en
maken stemming. Ze moeten meer uitgaan van
feiten dan van emoties, dan zien ze meer
kansen dan bedreigingen.

Leo Lucassen en Jan Lucassen: Winnaars en
Verliezers, een nuchtere balans van vijfhonderd

jaar immigratie.

Globaal en vanuit langere historische perioden
gezien is migratie geen groot probleem. Grote
groepen migranten zijn altijd betrekkelijk soepel
opgevangen.

Politieke Partijen en maatschappelijke organisaties.

Politieke partijen die uitgaan van de belangen
van het oorspronkelijke Nederlandse volk, die
hechten aan de Nederlandse identiteit:
tradities, gewoonten, folklore, omgangsvormen,
iconen (personen en voorwerpen), Nederlandse
waarden en normen: nuchterheid, directheid,
ruime vrijheid van meningsuiting (je moet tegen
een stootje kunnen). Grote aanwezigheid in
volksvertegenwoordiging en kabinet.
Onvermijdelijke verdediging van en aanval met
meningen vanuit traditionele waarden.

Migratie is een bedreiging van de Nederlandse
cultuur en de kansen van de werkende klasse.

Verenigingen

Uitgebreid verenigingsleven waarin
gezelligheid, saamhorigheid, kameraadschap en
herkenbaarheid een grote rol spelen, daarom
veel wrevel over afnemen van de herkenning en
saamhorigheid in de eigen wijk.

Politieke partijen die uitgaan van samengaan
van Nederlandse en buitenlandse belangen.
Daarom economisch relevant om zich in andere
culturen te verdiepen. Leden vaak hoog
opgeleid, kosmopolitisch ingesteld,

migratie is een verrijking van de Nederlandse
cultuur, die trouwens niet eenduidig te
omschrijven valt, vinden deze partijen.

Hulporganisaties

Veelal internationaal georiénteerd:
hulpverlening, en armoedebestrijding: Cordaid
etc.
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Kerkgemeenschappen van traditionele
Protestantse en Rooms-Katholieke signatuur:
opkomen voor vrijheid van godsdienst, die
onder druk staat door effecten van een zich
uitbreidende Islam, en door kritiek van
progressieve christenen. Strenge normen voor

zie Wikipedia: verzet tegen eenzijdig-
progressieve nieuwsgaring door een linkse
media-elite, het ongehoorde nieuws brengen,
dat door de mainstream media van de elite
bewust wordt onderdrukt.

medische ethiek, traditionele rol van de vrouw.

Alternatieve media: omroep ON, Geen Stijl e.d.

Kerkgemeenschappen: naastenliefde en
opkomen voor de vreemdeling wordt als een
mondiale opdracht geinterpreteerd. Ruimte
voor medisch-ethische keuzen, emancipatie van
de vrouw, hierdoor mogelijke botsing met
positie van vrouwen in
migrantengemeenschappen

mainstream media: Trouw, Volkskrant, VPRO
enz. zie Wikipedia. Streven naar evenwichtige
complete nieuwsgaring, zodat iedereen een
afgewogen oordeel kan vormen. De
alternatieve media zijn selectief bezig met
opruiing en een negatief beeld van de overheid
en “de elite” is altijd een negatief begrip.

Sociale media

En over dit alles heen de moeilijk in te schatten rol van de sociale media in de migratiediscussie,
duidelijk zijn wel de grote mogelijkheden van gerichte beinvioeding van massa’s gebruikers van die
media, zowel voor politieke als maatschappelijke opvattingen, dit gaat alle kanten op, maar ze
lijken vooral samenzweringstheorieén en verzet tegen overheden en elites aan te vuren.

Weten we nu dan eindelijk wat we waar, hoe en tegen wie moeten zeggen in de migratiediscussie?

Dat denk je maar. Daarom in de laatste, vijfde aflevering van mijn serie: visies op een aantal terreinen van de

maatschappij, vanuit de uitgangspunten over migratie.

Paul Grooten, lid van “Van A tot Z”

Luchthavenpastoraat: Een ingewikkeld verhaal

In de aankomsthal zat ik naast een man en stelde mijn gebruikelijke vraag “komt
u iemand ophalen?”. Hij vertelde dat hij zijn dochter kwam ophalen. “Waar komt
ze vandaan?” vroeg ik. Toen zei hij “Dat is een ingewikkeld verhaal”. Ik zei: “ik

ben luchthavenpastor, ik ben er voor het ingewikkelde verhaa
inderdaad een heel ingewikkeld verhaal. Hij vertelde het met veel kleurrijke

details. Toen zei hij: ” Wat vind ik het leuk om met u te praten. Dank u wel voor
het gesprek”. Even later kwam zijn dochter door de schuifdeuren. Toen ze
wegliepen zwaaide hij naar me. Sommige verhalen zijn eenvoudig, andere zijn
ingewikkeld, maar elk verhaal is boeiend. En als ik dan ook nog bedankt word,
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dan denk ik, hier doe ik het allemaal voor.
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Demonstratie Amnesty: ‘Trek de rode lijn’

Zondag 18 mei

Het kabinet-Schoof zakt ver door een morele én juridische ondergrens. Ondanks Israéls voortdurende
schendingen van het oorlogsrecht, trekt onze regering geen rode lijn en weigert deze actie te ondernemen
om straffeloosheid en medeplichtigheid te stoppen. Daarmee negeert de regering ook de oproep van een
grote meerderheid van Nederlanders. Dat accepteren we niet! Daarom trekken wij samen ‘De Rode Lijn’

Vanuit Amnesty International wordt geregeld dat gezamenlijk een menselijke ketting wordt gevormd en
daarmee symbolisch wél de rode lijn getrokken. Het is daarom belangrijk dat je rode kleding aantrekt voor
deze demonstratie.

Meld je aan dan krijg je van Amnesty International later meer details over de actie.

Wij trekken de rode lijn met Amnesty International, , Artsen voor Gaza, Artsen zonder Grenzen, BDS NL, De
Goede Zaak, Dolle Mina’s, Een Ander Joods Geluid, Erev Rav, Gate48, Humanistisch Verbond, Oxfam Novib,
Palestijnse Gemeenschap Nederland, PAX, Plant een Olijfooom, Rotterdam Palestina Coalitie, Save the
Children, Stichting Kifaia, Terre des Hommes, The Rights Forum en SOMO.

Zie, ook voor aanmelden: https://www.amnesty.nl/agenda/demonstratie-rode-lijn

Feike Weeda,(bereikbaar via: feikeweeda@kpnmail.nl) gaat er naar toe en biedt aan om samen te reizen met
trein of auto.

Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen
bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen
en orders te geven.

In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme
eindeloze zee.

Antoine de St-Exupéry

Volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 juni
Graag kopij uiterlijk 2 juni inleveren
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