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Nieuwsbrief maart 2025  
 

Agenda  
 

 
zo 2 mrt 12.00 Viering Velerlei: levensbeschouwelijke liederen 
zo 9 mrt 12.00 Oecumenische Viering met Jef De Schepper  kindernevendienst 
zo 16 mrt 12.00 Viering Velerlei: sociale betrokkenheid: over inspiratie en inspireren 
zo 23 mrt 12.00 Oecumenische Viering met Elcke Smits   kindernevendienst 
zo 30 mrt    9.30 Samen naar Geloofsgemeenschap Augustinus in Eindhoven 
zo 6 apr 12.00 Viering Velerlei: Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk, maar hoe nu verder…?? 
 

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 

za      1  mrt 18.30 SOVE-viering met Daan Savert in de Johanneskerk 
zo 2 mrt 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 
Zo   16 mrt 16.00 Evensong Catharinakerk 
 
 

Overweging  

Zegen van onrust 
 
  

 
Moge God ons zegenen met onrust, 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang is in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking 
en de uitbuiting van mensen, 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen, 
die we plengen voor hen die lijden 
door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. 
Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
 

Auteur onbekend, ingestuurd door Feike Weeda 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/jIAD0iUUvp?file=240526+Taizé+2406.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
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Viering Velerlei: Levensbeschouwelijke liederen 

zondag 2 maart, 12.00  
 

Tijdens de workshop ter voorbereiding van de Vieringen Velerlei voor 

voorjaar 2025 heeft de viering van 2 maart de werktitel 

'Levensbeschouwelijke liederen' gekregen. En dat is zoveel meer dan 

de kerkliederen die we wekelijks uit de bundel gebruiken. 

Want Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven 

betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden.  
 

En er zijn heel veel liederen waarin dat verwoord wordt, maar die niet 

in reguliere vieringen/kerkdiensten gebruikt worden. We willen deze 

Carnavalszondag elkaar laten horen welk 'niet-kerkelijk' lied jouw levensbeschouwing laat klinken.  
 

Wat spreekt je aan? Zou dit ook in een liturgische viering een plek moeten of kunnen krijgen?  
 

De viering is voorbereid door Jaap Nauta en Metta Buise. 
 

De viering wordt niet uitgezonden. Om het niet te missen zul je dus naar De Kapel moeten komen! 
 

Thuiscollecte 
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart 

toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. 

“Collectegeld”. 
 

Kindernevendienst 
Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk de vrijdag ervoor de datumprikker 
invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer! 

 
Veertigdagentijd – Vastentijd 

Het thema van de Protestantse Kerk voor de veertigdagentijd is in 2024-2025: 

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’. Samen verdiepen we ons op 

weg naar Pasen in thema’s als liefde, inkeer en het doorbreken van Gods licht 

in deze wereld. 

In de katholieke traditie spreekt men van de vastentijd. De vraag is hoe wij dat 

vasten invullen in onze drukke consumptietijd. Minder eten, of minder gegeten 

worden? 

De lezingen van de liturgie komen dit jaar uit het Lucasevangelie en zijn geen lichte kost: de bekoringen in de 

woestijn, de onvruchtbare vijgenboom, de misdadige wijnbouwers en tenslotte het lijdensverhaal. 

Lichtpunten zijn er ook: het visioen op de berg, de vader die zijn verloren zoon weer omhelst, de intocht in 

Jeruzalem en tenslotte het paasverhaal. 

In De Kapel lezen we niet al deze verhalen. In vieringen velerlei komen de opdrachten en perspectieven, de 

downs en ups, op een andere manier aan de orde. Ieder kan de verhalen zelf lezen en laten doordringen. Op 

weg naar Pasen. Ook van binnen? 

Jef De Schepper 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://datumprikker.nl/afspraak/aanwezigheid/pzxd37sasp337kja
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De Kern van ons Beraad 
 

In de vergadering van februari hebben we uitgebreid stil gestaan bij de komende 

“ROCK IN DE KERK” viering, gepland voor zaterdag 17 mei. Een “gewone” liturgische 

viering, maar als voorganger hebben we rockdominee Jan Andries de Boer; en voor de 

liederen niet ons eigen koor, maar de tribute band ‘TEBOVEN’, met muziek en teksten van BLØF. Het belooft 

iets speciaals te worden. Uiteraard gaan we hier veel publiciteit aan geven en betrekken we er ook andere 

geloofsgemeenschappen bij. Financieel is het wel een uitdaging; en dat gaat, helaas, ook betekenen dat we 

toegang moeten vragen. Een punt waar we niet licht over denken. Meer informatie volgt nog, uiteraard, maar 

wil je nu al meer weten,  ga dan naar: rockindekerk.nl. 

De financiën voor 2024 zijn afgesloten. We leden 2024 een klein verlies, maar met ons flinke eigen vermogen 

is dat gelukkig geen probleem. En mooi is te zien dat de collecte flink meer heeft opgebracht: ruim de helft 

meer dan voorgaande jaren. De QR-code doet zijn werk. Supergoed voor onze goede doelen, die we dit 

afgelopen jaar ook nog eens extra gesteund hebben met een bijdrage uit het eigen vermogen. 

Ward Cottaar 

Heidag: 24 mei 
 

Zaterdag 24 mei houden we van 10.00 tot 16.00 een heidag om te kijken naar de toekomst van onze 
kapelgemeenschap. Het is nu zo’n twee jaar geleden dat we aan de slag gingen met de visie van de 
Toekomstcommissie: sommige dingen lukken, sommige (nog) niet. Hoe willen we verder? 
 

Een uitnodiging met het programma zal binnenkort verstuurd worden. Maar zet de datum nu vast in je 
agenda! 
 

Oproep aan onze “jonge” Kapelleden 
 

Als voorbereidingsgroep van de heidag zouden we graag al in gesprek gaan met onze (relatief) jonge leden: 
tenslotte zijn zij het die het meest met de toekomst te maken zullen hebben. Het plan is om een avond samen 
te komen. Zou je willen bijdragen, stuur dan een mail naar: wardcottaar@outlook.com. 
 

(en wat is “jong”: uiteraard weten wij het ook niet, maar we schatten zo jonger dan 50 jaar) 
 

Berichten van de PR-groep 
Kopij in SAMEN 
Wellicht is het al opgevallen: sinds een paar maanden worden maandelijks in het kerkblad SAMEN van de 
Protestantse Gemeente Eindhoven artikeltjes geplaatst over onze vieringen. Om dit te kunnen blijven doen is 
het belangrijk dat de tekst hiervoor écht goed op tijd ingeleverd wordt. Kijk dus a.j.b. steeds nauwkeurig naar 
de inleverdatum onderaan elke nieuwsbrief. 
 

Foto gevraagd!! 
Een heel andere vraag is het volgende: Voor de nieuwe folder van De Kapel zijn we op zoek naar een mooie 

foto, waarop je kunt zien dat er een liturgische viering ‘bezig’ is. Duidelijk moet zijn dat het op onze huidige 

locatie is. Er mogen mensen op de foto staan, liefst zelfs, maar dan ‘van achteren’, dus anoniem. Behalve 

wellicht de voorganger. En dan vinden we de compositie van de foto ook nog belangrijk: de paaskaars , 

bloemen, wijn/brood wel; de schermen niet zo duidelijk, het logo wellicht wel. Is er een fotograaf onder onze 

gelederen die zich daar op wil storten? Een mooie uitdaging lijkt ons! Reactie op dit bericht graag sturen naar 

pr@kapel-eindhoven.nl . 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://rockindekerk.nl/
mailto:wardcottaar@outlook.com
mailto:pr@kapel-eindhoven.nl
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Viering Velerlei: Sociale betrokkenheid: over inspiratie en inspireren 
zondag 16 maart, 12.00 
 

In deze Viering Velerlei staan we stil bij ’het cement van onze samenleving’; ons sociaal functioneren in de 
maatschappij, hoe we daar zelf deel van kunnen en/of willen uitmaken. Meestentijds doen we dit door ons 
werk en vrijwilligerswerk. Laat je inspireren door elkaars verhaal hierover. Wat doe jij, en wat is de zin 
daarvan, waar ben je trots op? 
 

Na een inleiding vanuit diverse invalshoeken over dit onderwerp gaan we met elkaar aan de slag. Jij komt toch 
ook! Ook jouw verhalen zijn zéér de moeite waard, en luister je liever.. ook prima! 
Dat het een inspirerende bijeenkomst wordt staat vast! 
           Els Maas en Sjef Ernes 

 

Viering Velerlei: samen naar een andere gemeenschap 
zondag 30 maart, 9.30 
 

Deze vierde zondag van de veertigdagentijd gaan we in alle vroegte (!) op bezoek bij de 
Augustijnengemeenschap. En nemen deel aan hun Liturgie. Voorganger zal zijn Louis Mulder, lid van de orde 
van Augustijnen. Het thema van de dienst is Goedheid. Passend bij deze Zondag Lætare, of ook wel 
Halfvasten, zoals de katholieken het noemen. Een beetje anders dan bij ons, maar ook niet zoveel. En het gaat 
ongetwijfeld ook inspirerend worden. 
 

De viering vindt plaats in het Glorieuxpark. Eind maart met volop Lente een speciale locatie. Hoe er te komen 
zal volgen in het weekbericht. 

 
Viering velerlei: help, ik ben begonnen met 
ontwikkelingswerk, maar hoe nu verder …. ?   
zondag 6 april, 12.00 
 

Ben jij begonnen met ontwikkelingswerk, maar weet je niet precies hoe nu 

verder? Heb je al ervaring hierin of ben je ermee bezig geweest? 

Kom dan naar onze viering velerlei op 6 april! We delen ervaringen en leren 

van elkaar hoe we een ontwikkelingsproject vorm kunnen geven of welke 

uitdagingen hierbij aan de orde komen. Samen ontdekken we praktische 

stappen en bieden we ruimte voor jouw inbreng en ideeën. Om uiteindelijk elkaar te inspireren en te leren 

van elkaar. En je maatschappelijke betrokkenheid of barmhartigheid in deze wereld invulling te kunnen 

geven. Maak jij met ons het verschil? 

Erik ter Poorten, Jaap Nauta, Mirjam Kleinveld en Steven Kleinveld 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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ROCK IN DE KERK: Lef om te leven 
zaterdag 17 mei, 16.30 
 

Samen swingend en zingend liturgie beleven. Met 

rockdominee Jan Andries de Boer en Bløf tribute 

band Te Boven. 
 

Dit belooft iets speciaals te worden. Wil je al meer weten kijk op: rockindekerk.nl  

         Dirk van Tellingen, Els Maas en Rob Weijs 

 
 
 
 
 
Pastoraatslunch: Heb je vijanden lief?  
zondag 2 februari 
   

Wij, de pastoraatsgoep, kozen na rijp beraad het thema: “Heb je vijanden lief?” Ingegeven door de 
actualiteit. Thea verwoordde het - naar aanleiding van een viering van Feike - als volgt:  
Moet ik als christen nog sympathie proberen op te brengen voor politiek leiders als Trump, Netanyahu, 
Wilders, en wat moet ik met die echt onsympathieke buurvrouw, nare collega, de ex van je dochter die haar 
het leven zuur maakt, de fatbiker die de straat onveilig maakt? Zomaar wat voorbeelden van mensen, met 
wie wij soms, in het dagelijks leven te maken hebben.  
  

Thea deed verslag van onze worsteling met dit thema. Over die wereldleiders besloten we het uiteindelijk 
maar niet te hebben. Wat kunnen wij met zulke mannen? Wij hebben niets met deze zogenaamde leiders, 
laat staan dat we ze kunnen liefhebben.  
  

Maar dan onze “vijanden” dichterbij: de bovengenoemde buurvrouw, collega, stalker van je dochter, fatbiker 
die ons bijna van de sokken rijdt? We kunnen ons er verschrikkelijk kwaad over maken, maar zijn er andere 
opties? Opties die minder energie kosten en een ommekeer betekenen in ons denken? Is dat wat “heb je 
vijanden lief” eigenlijk inhoudt, ómdenken, anders reageren dan verwacht, de andere wang toekeren?  
Misschien zijn “proberen te begrijpen” of “verdragen”, milde vormen van liefhebben, die we wél kunnen 
opbrengen, ook al vraagt het soms veel van ons. Je proberen te verplaatsen in de ander, proberen het gedrag 
van twee kanten te bekijken, proberen de daad te veroordelen en niet de mens: iemand dóet verkeerd, maar 
is het misschien niet. Het woord barmhartigheid kwam daarbij boven. Mild zijn in je oordeel. 
 

De lezingen uit Mattheus 5, Psalm 41 in de woorden van Huub Oosterhuis, een fragment uit “Het schaap 
Veronica” van Annie MG Schmidt en de passende liederen - prachtig gezongen door het koor – zorgden voor 
een mooi geheel. 
 

Het meegebrachte eten was heerlijk, het napraten was fijn en versterkte onze saamhorigheid. We zijn een 
echte geloofsgemeenschap.  

Kathinka van der Toorn 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://rockindekerk.nl/
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Viering Velerlei: Positieve gezondheid  
zondag 16 februari 
  

In deze Viering Velerlei verdiepten we ons in de blik op gezondheid van Machteld Hubert. In deze blik is 
gezondheid zeker niet alleen het afwezig zijn van klachten, maar juist het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Ze beschouwt daarbij zes dimensies: waar 
zingeving er een van is.  
 

We keken eerst, na wat technische problemen, naar een introductie over haar visie. Ze heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan, en het was inzichtelijk om te zien hoe patiënten soms heel anders tegen zaken aankijken 
dan zorgverleners, waarbinnen er ook al weer grote verschillen zijn.  
 

Daarna gingen we in groepjes uit elkaar om te delen hoe wij hier zelf tegen aankijken. Uiteraard waren er veel 
visies en invalshoeken, maar samenvattend zou je kunnen zeggen dat we deze positieve blik op gezondheid 
herkennen. Maar dat we ons tegelijk afvroegen: kan iedereen dat. En ook: kunnen wij dat zelf wel als er heel 
veel problemen ons afkomen.  
 

Al met al was dit weer een boeiende Viering Velerlei, waarbij wij van Machteld Hubert en van elkaar geleerd 
hebben. 
          Ward Cottaar 
 
 

 
 

Taizé-vesper: Wees vervuld van wijsheid’ 
zondag 2 maart, 19.30, van Goghkerkje in Nuenen 
 

Het begin van de lente hebben we al mogen proeven en de dagen worden merkbaar 

langer. We vieren Carnaval en straks zijn we 40 dagen weer dichter bij onszelf en bij 

onze wereld. De wereld is veranderd, er breken nieuwe tijden aan. De Groot Sprekers 

hebben het Hoogste Woord. We hopen op Wijsheid en worden stil. Wat is wijsheid? 
 

Elke eerste zondag van de maand zijn er kleine vespers, meditatief van aard, even stil worden voor de 

komende week en nu ook voor het seizoen dat weer komen gaat. Een klein kerkje, een kleine samenkomst, 

een klein uurtje. 
 

De Taizévespers hebben altijd een ‘boodschap’, iets om even over na te denken. Ook kan je luisteren naar 

mooie Taizéliederen en zelfs meedoen. De liederen zijn eenvoudig en nodigen je ook hiertoe vaak uit, ze 

worden ook wel ervaren als een mantra. We studeren de nieuwe of de moeilijke liederen eerst in. Paul 

Weijmans begeleidt ons op de piano en zorgt voor verstillende en muzikale momenten.  

 
 
  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Dat denkt u maar! Migratie (2) 
 

Nou dachten we dat we een boek hadden waar alles over migratie nou ’s lekker bij elkaar staat: Dr. Hein de 
Haas, Hoe Migratie echt Werkt. Maar… naast dit boek verscheen kortgeleden het boek van Dr. Jan van de 
Beek: Migratiemagneet Nederland. De titel maakt al duidelijk waarop Van de Beek zich concentreert: 
Nederland is aantrekkelijk voor asielmigranten. Van deze migrantengroep vraagt Van de Beek zich af wat hun 
bijdrage aan de schatkist is, als ze belasting betalen, en wat ze de overheid kosten, als ze financiële steun 
ontvangen. Van de Beek voert aan, dat deze berekening ook in het belang van de asielmigranten zelf is. 
 

“Naarmate een migrantengroep minder bijdraagt aan de schatkist, vergaat het die groep ook slechter. 
Netto kosten zijn een indicatie van slechte integratie”. Dit is de kern van Van de Beeks aanpak. 
 

Van de Beek is hevig bekritiseerd, vooral vanuit politiek links, omdat ‘rekenen aan mensen’ onfatsoenlijk 
wordt gevonden. Van de Beek betoogt, dat er door de overheid altijd aan mensen gerekend wordt: alleen al 
bij de bepaling van uitkeringen in de sociale zekerheid. En dat vinden we niet onfatsoenlijk, toch?  
 

Ik vraag u, lezer, de weerzin die deze aanpak misschien bij u opwekt, even te onderdrukken en dit boek 
serieus te nemen. Dit omdat zijn boek ook veel bijval heeft opgeroepen. Het zou een vergissing zijn, om dit 
boek af te wijzen, alleen omdat bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie ermee aan de haal zijn 
gegaan, o.a. in de Tweede Kamer. Het is een serieus boek, dat serieuze vragen stelt, waar zeer veel 
Nederlanders mee zitten. Deze Nederlanders die zich niet serieus genomen voelen, gefrustreerd en boos 
raken, en overlopen naar politici die beloven dat ze radicaal een eind aan de oorzaken van hun klachten en 
verontrusting zullen maken. (Wat ze, zie de laatste maanden in Kabinet en Tweede Kamer, overduidelijk niet 
lukt). 
 

We kunnen dit boek afwijzen, als Van de Beeks methode onwetenschappelijk is, of rekenfouten bevat. 
Dat is ook aangevoerd door andere migratie-experts, maar daartegen heeft Van de Beek zich effectief 
verdedigd. Hij spreekt zelfs van een “achterhoedegevecht”, en bedoelt daarmee dat politiek links iets 
verdedigt dat allang door de feiten ingehaald is. Van de Beek schrijft daarover: “ik doe geen voorspelling, dat 
de asielzoekersinstroom uit de hand loopt, mijn betoog houdt een ALS/DAN bewering in: Als het beleid niet 
verandert, dan zullen de kosten van asiel de baten overstijgen, waardoor de verzorgingsstaat, met haar 
sociale zekerheid, onuitvoerbaar wordt. Ik laat een berekening zien, en spreek geen mening over asiel uit”. 
 

De eerste taak van de Nederlandse overheid, volgens Van de Beek, is opkomen voor de belangen van de 
Nederlanders. Dat roept natuurlijk de vraag op, wat voor Van de Beek een Nederlander is. 
Hij schrijft daarover: “Wat betekent voor ons het lidmaatschap van de Nederlandse Gemeenschap? Welke 
waarde heeft dat voor ons?”  Een belangrijke vraag. Ook makkelijk te beantwoorden? Dat denkt u maar! 
 

Van De Beek geeft zelf als antwoord: “soms krijg ik de indruk dat wij bar weinig waarde hechten aan het 
lidmaatschap van deze gemeenschap. Ik pleit voor inclusief patriottisme: iedereen die zich met Nederland 
identificeert, is Nederlander”. Erbij-willen-horen houdt voor hem in, dat een aantal principes van dat 
Nederlanderschap door de migrant overgenomen moet worden. Van de Beek vindt ook, dat iedereen die dat 
oprecht probeert, kansen moet krijgen, die kan dan bijdragen aan Nederland. Van de Beek is dus niet 
categorisch tegen asielmigranten, bovendien, en dat is een verschil met een aantal rechtse partijen, is hij 
tegen het sluiten van de grenzen, dat lost naar zijn idee niets op.  
 

Ik pleit ervoor om niet verontwaardigd of neerbuigend te reageren op deze aanpak van Van de Beek, maar te 
zoeken naar argumenten, die er serieus op in gaan. Houd u daarbij uw hoofd koel. 
 

Paul Grooten, lid van doe/leesgroep “A tot Z”. 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Evensong in de Cathrien  
Zondag 16 maart, 16.00 
 

Op zondag 16 maart zal er weer een Evensong in de Catharinakerk zijn. De 

keuze van liederen en lezingen wordt ingegeven door het begin van de 

veertigdagentijd.  
 

De Capella Vesperale staat onder leiding van Fred Vonk. Jan Hoegee zal het 

orgel bespelen. Er zullen werken klinken van Percy Whitlock en Arthur Willis. 

 

 

Marienburg liturgiedag 

Zaterdag 8 maart, Culemborg 
 

Deze liturgiedag is gewijd aan vernieuwingen en ‘best practices’ in de 

(kritisch katholieke) liturgie zoals gerealiseerd in ecclesiae en 

geloofsgemeenschappen-in-vrijeopstelling.  
 

Enerzijds horen wij van twee hoogleraren meer over de achtergronden van de (katholieke) liturgie, van de 

eerste eeuw (‘terug naar de bron’) en van de vorige eeuw (met alle tradities): hoe en waarom kom je samen 

en wat vier je dan? Anderzijds horen wij vanuit twee vrije gemeentes: wat maakt het succes van hun 

vieringen, wat werkt(e) niet, hoe is de opbouw van de vieringen, is er variatie in type vieringen, hoe houd je 

de kerkgang gaande, wat is de rol van de voorganger en het koor, etc. 
 

Voor meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

 

Luchthaven pastoraat 
DRUGS 

Op het terras stond een vader met zijn dochtertje van een jaar of 

tien. Het meisje was heel nieuwsgierig en stelde allerlei vragen, 

over wat ze allemaal zag. Er was cabinepersoneel en marechaussee. 

Duidelijk te herkennen aan hun kleding. De vader legde het één en 

ander uit. Toen zag ze nog andere mensen in uniform. Ze vroeg 

waar die dan voor waren. Ik zei “dat zijn mensen van de douane”. 

Ze vroeg waar de douane voor dient. Ik zei: “mensen doen wel eens 

iets in hun tassen wat niet mag, en dan komt de douane daarnaar 

kijken”.  

Toen zei de vader “zo moeilijk, om met je kinderen over drugs te praten”. Ik had het woord “drugs” niet 

genoemd, hij kwam er mee. Daarna had ik met de vader een heel gesprek over opvoeding. Het is beter dat 

kinderen het van jou horen, en niet van een ander. Maar op welke manier breng je dat dan ter sprake. 

Inhoudelijk en zinvol hebben we gepraat. Het meisje had ondertussen meer belangstelling voor de haardracht 

en hoofddeksels van de stewardessen. Hopelijk zal haar nieuwsgierigheid een begin zijn van een gesprek over 

drugs, en wie weet over wat voor andere zaken nog meer. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://marienburgvereniging.nl/liturgiedag-zaterdag-8-maart-2025/#:~:text=Liturgiedag%20zaterdag%208%20maart%202025%20%E2%80%93%20Mari%C3%ABnburgvereniging
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Van kleine geloofsgemeenschappen 
in onze buurt 
 
Dit keer niet iets speciaals van onze collega-
geloofsgemeenschappen. We hebben wel hun websites en 
agenda’s wat zichtbaarder gemaakt op onze eigen website. 
Via deze link ben je snel bij de agenda’s en websites. 
En lopen er nu concrete contacten: betrokkenheid bij de 
voorbereidingen voor ‘Rock in de Kerk’.  
 
 

 
 
 

Zalig zij die om zichzelf kunnen lachen 
Zij zullen zich nog lang amuseren 

Zalig zij die een berg van een molshoop kunnen 
onderscheiden 

Hen worden veel moeilijkheden bespaard 
Zalig zij die kunnen zwijgen en luisteren 

Zij zullen vele nieuwe dingen leren 
Zalig zij die zo intelligent zijn dat ze zich niet ‘au serieux’ 
nemen 

Zij zullen door hun omgeving gewaardeerd worden 
Gelukzalig zijn zij die kleine dingen ernstig bekijken en 
vredevol de ernstige dingen 

Zij zullen het ver brengen in hun leven 
Gelukzalig zij die een glimlach kunnen bewonderen en een 
grijns vergeten 

De zon zal hun pad beschijnen 
Zalig zij die denken alvorens te handelen, en die bidden 
alvorens te denken 

Zij zullen heel wat stommiteiten vermijden 
Zalig zijn vooral zij die de Heer herkennen in alles wat zij 
ontmoeten 

Jullie hebben het echte licht gevonden 
Jullie hebben de waarachtige wijsheid gevonden 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 april.  
Graag kopij uiterlijk 18 maart inleveren. 
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