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Nieuwsbrief Kerstmis 2024  
 

Agenda  

 
zo 22 dec 12.00 Vierde adventsviering met doopgroepouders en kindernevendienst 
di 24 dec 17.00 Kinderkerstviering met Feike Weeda en Linda van Dijk 
di 24 dec 21.00 Kerstviering met Jef De Schepper (let op: in de Johanneskerk!) 
zo 25 dec  Geen viering 
zo 29 dec 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper 
zo 5 jan 12.00 Viering Velerlei: een variatie op de bijbel uitbeelden in woord en gebaar 
zo 12 jan 12.00 Oecumenische viering met Jef De Schepper 
zo 19 jan 12.00 Viering Velerlei: Quiz: wat weten we van de bronnen van ons geloof 

 
Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
di 24 dec 15.00 Festival of Lessons and Carols in de Stadskerk St. Cathrien Eindhoven  
za 4 jan 18.30 SOVE-viering met Margreet Spoelstra in de Johanneskerk 
zo 5 jan 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen 
 

Vierde adventsviering: De kracht van ontmoeten 
Zondag 22 december 12.00u, Johanneskerk 
  
We ontmoeten elkaar deze zondag, en steken de vierde adventskaars aan. 
Juist in deze sombere, donkere dagen voelen we het verlangen naar het 
licht. Maar ook naar het samen zijn, samen delen, elkaar tot steun zijn: 
elkaar echt ontmoeten. 
Voor ons als doopgroepouders is dit nog steeds het fundament voor wat 25 jaar geleden begon als eerste 
ontmoeting van een groep dopelingen met De Kapel. We lezen over de verwondering, de kwetsbaarheid van 
ontmoeting, en ook over de vreugde van de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria in Lucas. En welke kracht 
wij hier met elkaar uit kunnen putten. 
Als doopgroepouders nodigen we jullie van harte uit!  
Deze viering is voorbereid door Anton en Hylkje, Harry en Carien, Jaap en Hanneke, Paul en Berna en Jef 
(doopgroepouders). 
 
Hier kun je de liturgie van deze viering downloaden. 

De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist. 

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen. 

Kindernevendienst:  
Er is kindernevendienst. Wel graag uiterlijk vrijdag 20 december de datumprikker invullen. Ieder kind is van 

harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer! 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/jIAD0iUUvp?file=240526+Taizé+2406.pdf&amp;l=%7b%7blist_id%7d%7d&amp;direct=1
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/q2u62eRZnp?file=20241222+vierde+advent+definitief.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d&direct=1
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven/events/event/15641148-202412221155
http://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/#_blank
https://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/#_blank
https://datumprikker.nl/afspraak/aanwezigheid/pzxd37sasp337kja
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Kinderkerstviering samen met de Johanneskerk: Help je me hopen? 
Kerstavond 17:00u, Johanneskerk 

 

Op kerstavond vanaf 17:00 vieren we als Johannesgemeente en De Kapel samen 

met de kinderen Kerst. Er is muziek en zang, een heel mooi kerstverhaal, de 

kerstboom staat er en er komen heel veel lichtjes. 
 

Het thema is dit jaar ‘Help je me hopen?’ We hopen op het licht, want toen Jezus 

geboren werd, werd het weer licht in de harten van de mensen. En we hopen op 

vrede op aarde, zodat alle kinderen op de wereld kunnen spelen en alle mensen en 

dieren kunnen samen leven.  
 

De viering is vooral bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd, jeugdkerk en 

hun (groot)ouders, maar iedereen is welkom: er is genoeg plek!  

Linda van Dijk en Feike Weeda 

 

 

Kerstavondviering: Bondgenoot 
Kerstavond 21.00u, 

In tegenstelling tot voorgaande berichtgeving vindt ook deze viering plaats in de Johanneskerk 

 

De bondgenoot waarvan we de geboorte weer vieren maakt het ons niet 

gemakkelijk. In een tijd van polarisatie zocht hij altijd naar wat goed was in die 

ander. Kunnen wij dat ook in onze tijd van polarisatie? Geloven we dat dat de 

goede weg is ? Of is dit te soft en te naïef ? Kunnen wij van de tegenstander 

een bondgenoot maken? Dat is in ieder geval de enige weg naar echte vrede. 

 

Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger), Rob Weijs en Tienke de Vries. 

 

Hier kun je de liturgie van deze viering downloaden. 

De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist. 

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen. 

 

Voor alle vieringen geldt natuurlijk de thuiscollecte:  
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart 

toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. 

“Collectegeld”. 

 

Kerstochtend 

Dit jaar is er voor het eerst geen kerstviering op Kerstochtend vanuit De Kapel. Gelukkig kun je de kerstavond- 

viering nog terugkijken op een tijdstip dat je maar wilt. Verder zijn er legio mogelijkheden om elders op 

Kerstochtend een viering bij te wonen. Zo is er in de Maria Magdalenakerk van de Oud-Katholieken een 

viering om 10.30. Evenals in de Johanneskerk om 10.00. 

 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/QTaVExWAZc?file=Kapel+241224+JDS+def.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d&direct=1
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470/events/event/16115545-202412242050
http://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/#_blank
https://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/#_blank
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Actie Plaats genoeg 

Voor mensen zonder verblijfsvergunning is er straks geen plaats meer. 

Op 1 januari wordt hun stal een tent, een viaduct of een bankje in het 

park. Maar net als iedereen hebben zij recht op een menswaardig 

bestaan. Op een bed, bad en brood. Daarom komen wij in actie. 

Totdat de herberg die Nederland heet weer thuis geeft. 

Deze actie wordt gedragen door inloophuizen, straatpastores en 
diaconale organisaties uit het hele land.  
 
Ga naar: www.plaatsgenoeg.nl en steun deze actie door ook een 
kerstkaart te sturen. 

 

Geen fakkeltocht dit jaar 

Polarisatie is een belangrijke oorzaak waarom er dit 

jaar geen fakkeltocht door Eindhoven zal trekken op 

kerstavond. De organisatie gaat zich op de toekomst 

bezinnen. Erik ter Poorten, die namens De Kapel deel 

uitmaakt van de kerngroep, geeft toelichting. 

De doorslag voor de afgelasting gaf de terugtrekking 

van de Fatih Moskee aan de Willemstraat. Al sinds de 

start van de fakkeltocht was deze moskee het 

organisatorisch middelpunt van de tocht met het 

vlakbij gelegen Wilhelminaplein als vertrekpunt. 

Maar er was meer. Vijf jaar geleden wilde actiegroep 

Kick Out Zwarte Piet meelopen om hun boodschap te verkondigen. Later wilden boze boeren hun 

omgekeerde vlaggen laten zien. Vorig jaar hebben pro-Palestijnse demonstranten van zich laten horen. Zij 

verstoorden zelfs de toespraak van de wethouder bij de start van dit lichtevenement. Dit jaar zouden ze zeker 

terug zijn gekomen.  

Erik ter Poorten legt uit dat de doelstelling steeds is geweest om verdraagzaamheid en respect te bevorderen. 

Zonder politieke boodschap omdat die juist polariserend kan werken.  

En dan was er ook de noodzaak om te verjongen in de organisatie. “De fakkel moet worden overgenomen,” 

zegt Erik met een knipoog. Inbreng van jongeren is bijvoorbeeld nodig om beter gebruik te maken van sociale 

media.  

Het nieuws van de afgelasting heeft veel reacties opgeleverd tot verwondering van Erik. De burgemeester 

belde zelfs om aan te geven dat de gemeente de fakkeltocht heel belangrijk vindt voor Eindhoven. En het 

klopt dat het demonstreren met licht voor verdraagzaamheid een van de weinige manieren is om met hele 

gezinnen of vriendengroepen een serieus tintje te geven aan het grootste feest van Nederland. 

Het nieuwe jaar wordt een periode van bezinning op de toekomst van de fakkeltocht. Het is geenszins 

vanzelfsprekend dat dit evenement over een jaar wel weer plaatsvindt. Wellicht ter geruststelling geeft Erik 

nog mee: “ik verwacht toch wel een vervolg.” 

          Rob Weijs 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.plaatsgenoeg.nl/
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