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Nieuwsbrief november 2024  
 

Agenda  

 
zo  3 nov 11.00 Viering Velerlei: Amnesty International 
zo 10 nov 12.00 Liturgische viering met Jef De Schepper 
zo 17 nov 12.00 Viering Velerlei: Themalunch met de pastoraatsgroep 
za 23 nov 12.00 Workshop Viering Velerlei 
zo 24 nov 12.00 Liturgische viering met Tienke de Vries, Jef De Schepper en Rob Weijs 
zo 1 dec 12.00 Eerste adventsviering: kinderviering met Feike Weeda 

 
Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 
zo 3 nov 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen, voor meer info, klik hier. 
za 9 nov 18.30 SOVE-viering met Bert Jan van Haarlem 
di 19 nov 19.30 Amnesty schrijfavond; Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376, Eindhoven 
 
 

Ter overweging 
Margit van Tuijl schrijft: “Op 1 november is het Allerheiligen en op 2 

november Allerzielen: dagen om overledenen te herdenken. Elke keer 

raakt het me weer als er kaarsjes worden aangestoken en namen worden 

genoemd. Het doet me goed om tijdens deze momenten te ervaren dat 

we niet alleen zijn in ons verdriet: iedereen draagt wel één of meerdere 

namen bij zich. Hoe meer kaarsjes er branden, hoe meer mij dat het 

gevoel geeft dat ook onze dierbare overledenen niet alleen zijn. Ook zij 

zijn samen, over de grens van leven en dood heen. “ 

 

Margit denkt met name aan Elisabeth Fricker, oud-studentenpastor, die ons te vroeg ontvallen is. Verderop in 

deze nieuwsbrief lees je haar hele stuk. In De Kapel stellen we de herdenking van de overledenen een week 

uit, zodat we kunnen aansluiten bij de actie van Amnesty International. Ook mensen die ten onrechte in hun 

vrijheid beperkt worden, willen we niet alleen laten. Onze aandacht is voor hen van levensbelang. 

 

Jef De Schepper 
  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Viering Velerlei: Amnesty International 
Zondag 3 november, 11.00 u (let op: aangepaste tijd) 

 
Wanneer heeft u voor het laatst een brief met de hand geschreven? Heeft het meerwaarde ten opzicht van 

een mailbericht, of een appje? En heeft het zin, wat we gaan doen in deze Viering Velerlei? 

 

Het thema is Amnesty International, een organisatie die velen van ons zeker 

kennen. Leden van de Amnesty International schrijfgroep Eindhoven zullen hun 

verhaal vertellen, hun ervaring met het brieven schrijven naar politieke 

gevangenen. Het wordt dus een viering met informatie, zingen, teksten, misschien 

discussie, én met een actiemoment bij een kop koffie of thee en een koekje: we 

gaan een brief (over)schrijven om daarmee het lot van een politieke gevangene 

proberen te beïnvloeden. Papier, pennen en voorbeeldbrieven zijn aanwezig.  

Een mooie gelegenheid je onmacht of gevoel van machteloosheid van je af te 

schrijven….! 

 

Deze viering is voorbereid door Caroline Fieret en Jip van Liempt van Amnesty 

International en Paul Grooten en Thea Koot van De Kapel. 

 

De viering vindt plaats in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b, Eindhoven.  

We houden onze viering in zaal 5 en dus al om 11 uur! Omdat er ook een viering in de Johanneskerk om 10 

uur is,  vragen we jullie de ingang te nemen aan de achterkant van het gebouw, zodat we deze dienst niet 

storen. 

Hier kun je de liturgie downloaden. 

Deze viering wordt niet uitgezonden. 

 

 

 

Thuiscollecte:  
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel 

en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart 

toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 

0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. 

“Collectegeld”. 
 

 

Kindernevendienst:  
Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel 

graag uiterlijk de vrijdag ervoor de datumprikker 

invullen. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je 

voor de eerste keer! 

 

 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Afscheid Martin van Moorsel 

 

Op 27 oktober ging Martin van Moorsel voor het laatst 
bij ons voor in De Kapel. Een mooie viering, waarbij 
ook vele oude, bekende gezichten aanwezig waren. 
 

Dat Martin, eind jaren 90, studentenpastor zou 

worden was helemaal geen uitgemaakte zaak. Toen 

anderen hem op de vacature wezen, kon hij zich er 

niet zoveel bij voorstellen. En er moest zelfs een 

tweede ronde aan te pas komen om de 

benoemingscommissie, maar vooral ook hemzelf te 

overtuigen van het plan. Maar ook toen nog 

ondervond hij zijn start als een hele uitdaging: hoe 

verbind je de boodschap van het evangelie met de 

leefwereld van studenten. Maar uitdagingen was Martin wel gewend na zijn ervaringen in Afrika. 

 

En het is helemaal goed gekomen: Martin is iemand van je openstellen, stillere mensen aan het woord laten, 

de verbinding zoeken. Iets wat hij ook in Afrika al goed kon gebruiken: niet vertellen dat jíj het allemaal weet, 

maar samen de wereld beter maken. Dan ga je elkaar vertrouwen en komen de diepere vragen. En zo kun je 

ook de vreemde wereld van die techneuten wat gaan begrijpen. Samen met de andere pastores vormde hij 

een hartstikke mooi team, met veel verschillende persoonlijkheden, die elkaar versterkten. 

 

En wat wel mooi was: tijdens de viering bleek dat Martin aardig wat kinderen van aanwezigen gedoopt heeft. 

 

En al is de wereld flink veranderd, Martin is altijd zijn roeping trouw gebleven. Iets wat ook de ESK/De Kapel 

op verschillende momenten goed geholpen heeft: Martin is altijd een mooi intermediair tussen ons en het 

bisdom geweest. Een bisdom waar we tenslotte altijd wel een soort haat/liefde verhouding mee hebben. 

 

We blijven Martin dankbaar, voor al de zichtbare en onzichtbare werkzaamheden die hij heeft verricht voor al 

die mensen waarnaar hij heeft geluisterd en waarmee hij heeft gesproken, die hij heeft gezien door zijn open 

en rustige  houding. 

 

  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Vallen in oneindig zachte handen 
 

Herfst 

 
De bladeren vallen, vallen als van ver 

alsof in de hemel verre tuinen verwelken 

zij vallen tegen wil en dank. 

 

En ’s nachts, dan valt de zware aarde, 

weg van de sterren, in de eenzaamheid. 

 

Wij allen vallen. Deze hand hier valt 

en kijk naar de anderen: het is in allen. 

 

Toch is er Een die al dit vallen 

oneindig zacht in beide handen houdt. 

 

Rainer Maria Rilke 

 

 
Op 1 november is het Allerheiligen en op 2 november Allerzielen: dagen om overledenen te herdenken. Elke 

keer raakt het me weer als er kaarsjes worden aangestoken en namen worden genoemd. Het doet me goed 

om tijdens deze momenten te ervaren dat we niet alleen zijn in ons verdriet: iedereen draagt wel één of 

meerdere namen bij zich. Hoe meer kaarsjes er branden, hoe meer mij dat het gevoel geeft dat ook onze 

dierbare overledenen niet alleen zijn. Ook zij zijn samen, over de grens van leven en dood heen. 

 

In het bijzonder denk ik nog vaak terug aan Elisabeth, oud-studentenpastor, die nu alweer ruim 7 jaar geleden 

op te jonge leeftijd is overleden. Zij was voor mij als een ‘grotere zus’ in mijn werk: ze stond achter me en 

bemoedigde mij. Ze liet me regelmatig weten hoe blij ze was met onze samenwerking en stak met haar vurige 

enthousiasme veel mensen aan, binnen en buiten TINT en De Kapel. Ook nu nog kan ik soms ineens in tranen 

schieten als ik over haar praat. Dat voelt aan de ene kant verdrietig, aan de andere kant vind ik het ook mooi 

om te voelen dat ze veel voor mij betekend heeft. Ook zijn er soms spannende momenten in mijn werk, 

waarbij ik aan haar denk en voel dat ik daardoor kracht krijg. 

Op Elisabeths graf staat ‘Zij is ons voorgegaan’ en zo is het ook: er komt voor ons allemaal – vroeger of later - 

een dag, waarop we sterven. Net als Rainer Maria Rilke schrijft in zijn gedicht ‘Wij allen vallen’. Het gedenken 

van onze dierbaren helpt niet alleen om hen te eren, maar ook om erbij stil te staan dat wij ook zelf op een 

dag de overgang maken naar… Ja, waarheen? Volgens Rilke naar een plek waar grotere handen ons 

opvangen. Naar een plek waar Iemand ons oneindig zacht in beide handen houdt. 

 

Aan wie denk jij in deze dagen? Wat heeft diegene of hebben diegenen voor jou betekend? In hoeverre geloof 

je dat zij in oneindig zachte handen gedragen worden? Ik wens jullie toe dat de nagedachtenis aan wie jullie 

lief zijn, jullie kracht zal geven! 

Margit van Tuijl, studentenpastor/life coach 

 
 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Bericht van Elcke 
 
 

Dans voorbij de dood 

Onaanraakbaar, onkwetsbaar, 

zo goed als dood was ik vroeger; 

gevangen hield ik mij groot. 

Maar jouw liefde, geduldig als lentezon, 

breekt mij open; 

gewillig keer ik mij om. 

Naar het licht en het leven 

geef ik mij bloot, 

zie de wereld, verwonderd, voorbij de dood. 

 

 

Deze tekst van Hein Stufkens reist al jaren met 

me mee. Toen ik de tekst voor het eerst las en 

het lied voor het eerst hoorde en zong, leek het 

voor mij te zijn gemaakt.  

 

Omkeren naar het licht en het leven. De wereld 

willen zien voorbij de dood ondanks al de 

negativiteit, het geweld en het verdriet dat er in 

de wereld maar ook in het persoonlijke leven is. 

Je verwonderen over het mooie en het goede 

dat mensen, dat de natuur en de wereld om ons 

heen ons ook geven, geeft betekenis en vreugde aan het leven, zo ervaar ik dat in elk geval.  

 

We hebben het lied al jaren niet meer gezongen in De Kapel en dit is geen oproep om dat weer een keer te 

zingen, maar ik dacht terug aan de keren dat we het gezongen hebben en wat mijn gedachten er toen bij 

waren. Ik hoopte dat dat omkeren een eenmalige stap zou zijn. Mijn blik op het leven, vink, check en klaar.   

Zo werkt het natuurlijk niet, het is en blijft hard werken en dat doe ik dan ook maar.  

 

Omkeren naar het leven is voor mij een voortdurend proces dat het ene moment wat gemakkelijker gaat dan 

het andere. Soms is er voor het omkeren naar het leven even een pas op de plaats nodig en dat moet ik nu 

doen. Dit najaar is gevuld met meerdere behandelingen die mijn energie en herstel vragen. Hierdoor ben ik 

de afgelopen tijd minder in De Kapel geweest en dat zal de komende periode ook nog zo zijn. Ook heb ik 

helaas de twee vieringen waarin ik zou mogen voorgaan, terug moeten geven. Wel zal ik als het mogelijk is in 

het koor meezingen. In 2025 hoop ik hersteld te zijn en in een aantal liturgische vieringen voor te kunnen 

gaan.  

 

Hartelijke groet,   

Elcke Smits 
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De Kern van ons Beraad 
 

En ook het Kapelberaad blijft aan de slag. Naast allerlei praktische zaken als, wat is 

zinvol als archief op de website te plaatsen, en het bijhouden van wie doet nu wat, zijn 

we ook begonnen met de organisatie van een heidag die we begin 2025 willen 

houden. Op deze dag willen we, uitgaand van wat de Toekomstcommissie zo’n twee jaar geleden heeft 

opgeschreven, kijken naar waar we nu staan en hoe we verder willen. Kloppen die visie en de plannen van 

twee jaar geleden nog steeds, of willen we toch een aantal zaken anders gaan aanpakken? 

 

Een tweede punt waar we mee bezig geweest zijn is, hoe zorgen we dat we goed en zorgvuldig reageren 

wanneer een van onze leden overlijdt. Dit naar aanleiding van het overlijden van twee van onze trouwe 

kapelgangers gedurende de zomer. We hebben vastgesteld dat we als Kapelberaad hierin ook een belangrijke 

taak hebben wat betreft informatieverstrekking hierover en waar mogelijk en gewenst het bijstaan van de 

familie.  

Ward Cottaar 

 

Hoera! Reacties op vacature PR- groep 
Er zijn zelfs twee reacties gekomen om de vacature in de PR- groep mogelijk in te vullen. Een daarvan moest 

helaas toch afhaken, maar de ander is voortvarend van start gegaan. Hopelijk kunnen we in de volgende 

nieuwsbrief deze persoon aan jullie voorstellen als nieuw PR- lid.  

 

 

 

 

 

Viering velerlei: themalunch met de pastoraatsgroep. 
Zondag 17 november 
 

De werktitel van deze viering is: Stem en Tegenstem. Ook deze viering bestaat, zoals we gewend zijn, uit twee 

delen: een korte viering in de kerkzaal en het lunch- en ontmoetingsdeel in de koffieruimte. Met een 

gezamenlijke afsluiting in de vorm van een samen gezongen lied. De themalunches zijn om letterlijk brood en 

gedachten samen te delen en zo de onderlinge verbinding van de kapelgangers te bevorderen.  

 

Workshop viering velerlei 
Zaterdag 23 november, 14.00 
 

De Vieringen Velerlei krijgen meer vorm, diversiteit door nieuwe 
thema’s en er gaan wellicht mengvormen ontstaan met meer 
liturgische elementen. 
Aan de hand van de stukjes van deelnemers in de nieuwsbrieven 
kijken we naar de afgelopen Vieringen Velerlei en laten we ons 
inspireren voor de komende vieringen vanaf maart 2024. 
Voel je niet verplicht die vieringen mee te organiseren door je komst; alleen jouw aanwezigheid geeft zeker al 
inspiratie waar anderen weer verder mee aan de slag kunnen!  
  

Erik ter Poorten en Jaap Nauta 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Impressie Kapeldialoog 
20 oktober 2024 
 

Klankresten van een onvoltooid verhaal 

Steen-lettergrepen, sporen in woestijnzand 

Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie 

Hij zal niet slapen, Israëls behoeder 

 

Huub Oosterhuis 

 

Nadenkend over mijn impressie van de afgelopen kapeldialoog, 

moest ik opeens denken aan dit gedicht. Het kwam spontaan 

bovendrijven. 

De kapelgemeenschap als zoekende entiteit, zwervend door 

Eindhoven (in ieder geval in gedachten), naar vorm en/of versus inhoud. Welke ruimte voelt als thuis bij de 

Eeuwige, Bron, Heer en welke naam geven we Hem / Haar? Hardop denken en uitspreken wie er wel bij de 

gemeenschap kan horen, indirect ook wie niet, althans als voorganger. 

Wensdromen over een ideale plek worden getemperd door de realisatie dat een kerkgemeenschap staat of 

valt met haar leden, zelfs met een voorzichtig besef dat een van ons misschien uiteindelijk de deur dicht trekt 

en het licht uit doet. 

Zoals altijd respectvol voor elkaars mening en beleving, hebben we het over hete hangijzers gehad op het 

wereldtoneel en onszelf de vraag gesteld of de naam ‘Israël’ nog wel genoemd mag worden in de vieringen.  

 

Hij zal niet slapen, blijven wij wakker om daarvan getuige te zijn? 

 

Marie-Astrid Vermaas 
NB: Een inhoudelijk verslag van de kapeldialoog volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Vrijwilligersbedankdag 
26 oktober 2024 
De vrijwilligersdag werd dit jaar gehouden in een horecagelegenheid in Veldhoven. We troffen elkaar in 

Gasterij ’t Dorpsgenot. We ontmoetten daar Christ Schippers, die samen met zijn vrouw Marleen al bijna 

dertig jaar bezig is met het houden van geiten. Gaandeweg zijn ze zich meer op mensen gaan richten: het 

organiseren van geitenkijkdagen, kinderfeestjes en schooleducatie. In samenwerking met zorgproject 

Novafarm ontstond de zorgboerderij met de bedrijfsnaam ‘ ’t Geitenboerke’. De drugs- en drankverslaafden 

zijn inmiddels vervangen door diverse soorten “hulpboeren”.  

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Sinds 2011 is Gasterij ’t Dorpsgenot een draaiende spil in het 

verbreed boerenbedrijf met een “binnengroep” in de keuken en 

een “buitengroep” in de stallen. Het is zaterdag, dus vandaag 

even niet. Door de week zijn ook bewoners van het naburige 

Severinus werkzaam in de bediening.  
 

Na de lunch gingen we op weg naar de geiten. We passeerden 

een bescheiden opgezet informatiecentrum met een maquette 

van een grafheuvel, naast de kaasautomaat. Dat is er ook nog: in 

het westelijk van Toterfout gelegen bosgebied Halve 

Mijl bevinden zich zestien gerestaureerde grafheuvels. Misschien 

een bezoek waard voor de vrijwilligers volgend jaar. Het gebied verkennen en afstappen bij Toterfout 13A 

voor een pitstop.  
 

Al met al een gezellig samenzijn. Minder vermoeiend dan vorig jaar, en ook weer leerzaam: wat betekent het 

om in deze tijd nog boer te zijn. 

Birgitta Roosdorp, deelnemer als koorvrijwilliger 

 

 

Van onze collega Kleine Geloofsgemeenschappen 
 

Iedere donderdagochtend van 10.30-12.00 houdt de Oud-Katholieke parochie van Eindhoven “open kerk”.  

Als je zin hebt, een mooie gelegenheid om eens met hen kennis te maken, en met hun blik op het geloof en 

de wereld. Het adres van hun kerk is Boschdijk 354, Eindhoven.  
 

Op onze website vind je ook de links naar de sites van al onze collega’s in de regio (https://kapel-

eindhoven.nl/links). 

 

Nieuws Goede Doelen 
De Huiskamer voor vluchtelingen 
 

De koude dagen komen er weer aan. Wij hebben nodig: handschoenen, mutsen, sjaals en warme truien. 
Heb jij nog wat liggen waar je ons blij mee kan maken? Dit kan je van maandag t/m vrijdag, tussen 08:00 en 

17:00 brengen naar de Huiskamer. 
Zie ook   https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/actueel/donatie-voor-de-koude-dagen/ 
  

Vluchtelingen in de knel: Team Huizenbeheer zoekt een begeleider 
 

Het huizenbeheerteam is ervoor verantwoordelijk om onze opvanghuizen bewoonbaar te 
maken en te houden. Je regelt of verricht zelf kleine reparaties of het opknappen van een heel 
huis. Je zorgt voor in – en uitplaatsing van bewoners, je houdt zicht op dat in een huis alles 
goed verloopt. Je bent een soort conciërge voor de huizen en de bewoners. Soms werk je 
alleen of is het een team-effort, waar mogelijk of nodig betrek je de bewoners. Je bent een 
aanpakker en bent creatief in het bedenken van oplossingen. 

Ben je nieuwsgierig? Laat het ons weten. Zie ook: https://www.vidk.nl/nieuws/ons-inloopspreekuur-heeft-
hulp-nodig/ 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halve_Mijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halve_Mijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafheuvel
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https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/actueel/donatie-voor-de-koude-dagen/
https://www.vidk.nl/nieuws/ons-inloopspreekuur-heeft-hulp-nodig/
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TINT: Stof tot nadenken 
 

Vragen die je laten nadenken, jezelf beter leren kennen, en je wereldbeeld verfrissen. Bij TINT inspireren we 

graag studenten en zetten we hen aan het denken. Daarom stel ik wekelijks in onze community WhatsApp 

chat een zogenaamde ‘weekly food-for-thought’ vraag. Vaak doe ik dit in de vorm van een poll (peiling), zodat 

het een hele laagdrempelige manier is voor studenten om te antwoorden. En zo leren wij dan ook weer hoe 

de huidige studenten in het leven staan.  

 

Een van deze food for thoughts die ik dit jaar deelde met onze community is: Hoe gemakkelijk laat jij dingen 

los? Voel je je erg gehecht aan dingen in je leven, zoals je vrienden, je overtuigingen, je tijdsinvesteringen? 

Durf je, wanneer de wereld of jij zelf verandert, een stap terug te doen en opnieuw te evalueren of iets nog 

steeds bij je past, en het los te laten als dat niet meer zo is? Sommige studenten reageerden op deze vraag 

met dat ze het soms inderdaad lastig vinden om iets los te laten, maar anderzijds het belang er wel van inzien 

of hierbij vooral willen luisteren naar hun intuïtie. Het is een balans tussen verandering willen en ook 

stabiliteit ervaren.  

Een andere vraag die ik onze community vroeg is: wat betekent 

vrijheid voor jou? Ik gaf ze de mogelijkheid om een antwoord 

te selecteren, waarbij de grote meerderheid aangaf dat voor 

hen vrijheid betekent dat je je eigen keuzes kunt en mag 

maken. Maar ook je authentieke zelf zijn en mogen houden van 

wie dan ook, werd door velen gezien als een belangrijk 

onderdeel van vrijheid. Voor mij is vrijheid een belangrijke 

waarde. Ik wil mijn eigen leven kunnen vormgeven en daarbij 

de mensen om mij heen dezelfde vrijheid geven.  

Ik ben benieuwd of bovenstaande vragen jou ook al aan het 

denken hebben gezet. Er zijn nog zoveel meer vragen die ik 

met jullie wil delen, maar voor nu nog één laatste: als jouw 

jongere ik jou nu zou zien, wat zou hij/zij dan niet kunnen 

geloven? Op deze vraag gaven studenten massaal antwoord 

(zie afbeelding). Stel je voor hoe je jongere zelf zou reageren op 

alles wat je intussen hebt bereikt, de stappen die je hebt gezet, 

de onverwachte vriendschappen die zijn ontstaan en hoe je 

bent veranderd. Het kan soms moeilijk zijn om trots te zijn op 

je veranderingen, maar door de ogen van je jongere zelf zie je 

misschien duidelijker hoeveel goeds je voor jezelf betekend 

hebt.  

Als je het lastig vindt om deze vragen te beantwoorden, kan 

het helpen om er met anderen over in gesprek te gaan. Luister 

naar hun perspectieven en kijk in hoeverre die met jouw 

gedachten resoneren. Je hoeft niet meteen alles te weten; 

soms is het een zoektocht, en soms veranderen je inzichten door de jaren heen. Ik hoop in ieder geval dat ik 

je aan het denken heb gezet en je hebt laten reflecteren op hoe jij naar het leven kijkt. 

 

Kimberly Drabbels 

Programma manager bij TINT 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 november.  
Graag kopij uiterlijk 18 november inleveren. 
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