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. . . . . werkplaats
Voor oecumene
Agenda
zo0 01 sept 12.00 Oecumenische viering: Afscheid van Bert Jan van Haarlem, met kindernevendienst
zo0 08 sept 11.00 Viering Velerlei: De verwondering
zo 15 sept 12.00 Viering Velerlei: Inspiratie Impuls
zo 22 sept 12.00 Oecumenische viering met Feike Weeda
zo 29 sept 12.00 Workshop liturgische vieringen
zo 06 okt 12.00 Viering Velerlei: muzikale viering

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl enop: www.facebook.com/kapel.eindhoven

zo 01 sept 19.30 Taizé-vesper in Van Goghkerkje in Nuenen

ma 16 sept 18.30 Vredeswandeling, zie verderop

di 17 sept 19.30 Amnesty schrijfavond; Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376, Eindhoven
zo 22 sept 11.00 Peace in the Park in het Anne Frank Plantsoen in Eindhoven, zie verderop

zo 22 sept 16.00 Evensong Catharinakerk, zie verderop

Ter overweging

De Wereld en het leven zun geen vas’cstaande gegevens ‘Alles is voortdurend in beweg"'g, verandert s o
voortdurend Dat ‘hebben we in De Kapel deze zomer zeer concreet ervaren. : '_" = ie
| T -

Op 17'JuI| is Trudi de Boer overleden. Haar overlijden kwam niet helemaal onverwacht, in de laatste wek'en
van haar leven verbaasde ze toch keer op keer door steeds weer haar plekje in het koor in te nemen, zelfs nog
-begln juliin Nuenen. Ze ging 21chtbaar achteruit, tegelijkertijd was ze nog vol levenslust aanwezig. Op 25 ju|l
2024 hebben we haar op begraafplaats de Oude Toren nog een keer toegezongeh in een viering die door
haarzelf zorgvuldig voorbereid was en hebben we haar aan de aarde toevertrouwd Trudi is 88 jaar
geworden. ,

Op 31 juliis Leonie den Brok overleden. Ook zij was vele jaren trouwe bezoekster van de ESK en De Kapel en
lid van het koor. Zij is 87 jaar geworden. Op 5 augustus hebben we samen met haar grote familie afscheid van
haar genomen met een dankdienst en haar begraven op de Natuurbegraafplaats in Heeze. Zo werd zij weer
verenigd met de aarde waaruit zij voortkwam, met de Liefde die alles draagt.

Nu wij hen teruggaven aan de aarde, gaan wij verder met de taak om hun liefdesleven voort te zetten,
wetend dat wie zij waren en wat zij deden deel blijft van het grote gebeuren van de goddelijke Liefde.

Jef De Schepper

www.kapel-eindhoven.nl, secr@kapel-eindhoven.nl, 040 2519866
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Oecumenische viering en afscheid van Bert Jan van Haarlem
zondag 1 september, 12.00

Thema:

We horen en zien meer dan ooit, weten ook meer dan ooit.

Een vraag is misschien of er dan ook meer wijsheid is dan ooit?

Het lijkt te veel, wat wij horen en zien. En we kiezen in wat wij willen zien en
horen.

We scheppen een eigen werkelijkheid en waarheid.

Dan kan het ook gebeuren dat wij niet meer kunnen waarnemen waar het
op aan komt:

horend doof en ziende blind...

Horen, zien en ...

»
Hier kun je de liturgie downloaden.
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist. -
. . . o zwijgen?
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Kindernevendienst:

Er is de mogelijkheid van een kindernevendienst. Wel graag uiterlijk vrijdag 30 augustus de datumprikker
invullen. leder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer!

Thuiscollecte:

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart
toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v.
“Collectegeld”.

En het afscheid van Bert Jan van Haarlem

Na een lange historie gaat Bert Jan op deze zondag voor de laatste keer
voor in De Kapel. Wij leerden hem eerst kennen als studentenpastor. En
na een paar jaar keerde hij in 2009 terug als voorganger in toen nog de

ESK, en nu De Kapel.

We kennen Bert Jan, denk ik, allemaal wel als een rustig, beschouwend
persoon. Niet meteen de revolutie predikend, maar je wel stevig aan het
denken zettend. En dat beschouwende, betekende niet dat hij altijd maar
in zijn luie stoel zat: als je ziet in hoeveel organisaties Bert-Jan een rol
speelt gaan we de komende tijd nog een aardige klus krijgen in Eindhoven
om dat allemaal goed opgevuld te krijgen.

Maar ergens is het ook voor Bert Jan tijd voor wat meer rust. En die is nu
gekomen. En tegelijk hoop ik dat we hem in de toekomst nog kunnen
verleiden om toch nog eens af en toe voor te gaan.

Ward Cottaar
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Vooruitblik

Viering Velerlei: de verwondering
zondag 8 september, Let op: deze viering begint om 11 uur

Francine Oomen: Herken jij jouw innerlijke stemmen?

Francine Oomen heeft veel boeken geschreven met als thema Hoe
overleef ik ---. In het tv-programma ‘De verwondering’ vertelt Francine
hoe belangrijk het is dat we het kwetsbare kind — dat we allemaal bij ons
dragen — niet verwaarlozen.

Ze ontdekte dat haar persoonlijkheid niet uit één stuk bestaat, maar dat
ze allerlei stemmetjes heeft die samen haar persoonlijkheid vormen. Ze ;
maakte geillustreerde poppetjes bij die verschillende kanten. Er is een pusher, een criticus, de rationalist, de
angstige , de ..

Wie zijn jouw innerlijke stemmen, waar komen die vandaan en wat vertellen ze jou? Dat gaan we samen
onderzoeken in deze viering velerlei.

Erik ter Poorten en Jef De Schepper

Inspiratie impuls: ‘Het avontuur tegemoet’
zondag 15 september, 12.00

Vanuit De Kapel Eindhoven, werkplaats voor oecumene, organiseren we een paar
keer per jaar een Inspiratie Impuls. Het is een korte middag, waar inspiratie en
ontmoeting centraal staan. Zo is er een meditatief moment en kun je kiezen uit
inspirerende workshops. De middag is spiritueel, bezinnend en creatief: een
moment om verbinding te ervaren en nieuwe inspiratie op te doen.

Deze keer is het thema ‘Het avontuur tegemoet’. Soms word je in je leven
geroepen om een nieuw avontuur aan te gaan. Bijvoorbeeld bij een nieuwe baan,
een nieuwe relatie, een nieuwe levensfase of andere uitdagende reis... Je laat een
bekende wereld achter je en betreedt een nieuwe, onbekende wereld. Dat vraagt
om moed, want je kunt ook twijfels en andere hindernissen (in jezelf of buiten je)
tegen komen. Welke avonturen ken jij in jouw leven? Wat geeft jou moed om op
pad te gaan?

We beginnen de bijeenkomst centraal met o.a. een tekst uit de Bijbel, een verhaal en een lied. Na een korte
pauze met thee/koffie en iets lekkers (en eventueel zelf meegebrachte lunch), kun je kiezen uit workshops
waarbij we op verschillende manieren dieper op het thema ingaan.

Verdere details van het programma en de verschillende workshops vind je via deze link .De Inspiratie Impuls is
gratis en staat open voor iedereen, dus wees welkom en neem gerust iemand mee (aanmelding is niet nodig)!

Berna Smit, Feike Weeda en Margit van Tuijl
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Workshop Liturgische vieringen
zondag 29 september, 12.00

We gaan we met elkaar in gesprek over de opzet van onze Liturgische
Vieringen. Niet om daar meteen iets groots aan te veranderen. Maar
wel om elkaar van te horen: wat vinden we belangrijk, wat vinden we
fijn, wat geeft ons inspiratie en misschien ook wel wat vinden we
minder.

We zullen daarbij ook kijken naar specifieke onderdelen van de
viering, zoals de Lezingen, het Breken en Delen, de Zegening en de
Gebeden.

En ook kunnen we onze beelden uitwisselen over af en toe een hele
andere opzet van een Liturgische Viering.

Dit alles dus niet met het doel om regeltjes te gaan opstellen van wat
wel en niet mag, maar om elkaar te begrijpen en te inspireren.

We hopen op een hoge opkomst.

Dirk van Tellingen en Jef De Schepper

Viering Velerlei: muzikale viering
zondag 6 oktober, 12.00

Deze viering staat in het teken van zingen. Maar waarom zingen we eigenlijk? In de kerk en daarbuiten. Wat

levert zingen ons op?

Behalve oude vertrouwde liederen willen we ook iets nieuws gaan leren zingen. We weten ons in ieder geval

al verzekerd van de pianobegeleiding van Marie-Astrid.

Heb je nog een verzoeknummer dat je heel graag wil zingen? Mail titel en nummer in de bundel uiterlijk 10

september naar m.buise@gmail.com en we kijken of we het ingepast kunnen krijgen.

Laten we 6 oktober samen een groot, vrolijk zingend koor vormen.

Ada Luijten, Marleen Hermus en Metta Buise
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Terugblik

Viering met en in de Regenboogkerk

Van Ingrid de Graaff, onze part-time pianiste, die ook verbonden is aan de Regenboogkerk, kwam het initiatief
voor een gezamenlijke viering. Die vond plaats op zondag 7 juli in de Regenboogkerk in Nuenen, op het voor
mij ideale tijdstip 10 uur, dus dat wilde ik niet missen.

Van tevoren bedacht ik nog even dat we misschien wel veel “liedboek” liederen zouden zingen.
Het tegendeel was waar: een feest van mooie warme liederen uit onze eigen bundel, gezongen door ons
eigen Kapelkoor, aangevuld door koormensen van de Regenboogkerk.

Er werd meegezongen door een redelijk volle kerk, waaronder ook veel van onze vaste eigen bezoekers van
De Kapel. Dat samen zingen van zoveel mooie liederen door zoveel mensen vond ik geweldig.

En natuurlijk mag de zorgvuldige en mooie inbreng van onze voorganger, Elcke, ook niet vergeten worden.
Kortom, ik vond het een bijzonder mooie viering, heb zelfs naderhand nog een deel van de opgenomen
uitzending bekeken om nog even na te genieten.

Extra bijzonder was voor mij dat ik nog even de hand kon schudden van Trudi, mogelijk voor het laatst. Na
afloop nog even gesproken met bezoekers van de Regenboogkerk. Unaniem was de mening dat dit initiatief
voor herhaling vatbaar is!

Dank je wel aan iedereen die deze viering mogelijk heeft gemaakt!

Maria Coolen
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Zomersamenkomst: Picknick en Tolstoj in het groen?

Zondag 30 juni was een heerlijke zonnige, zachte dag waar met een klein groepje van twaalf mensen een
Viering Velerlei werd gevierd om het kerkelijk seizoen van de Kapel af te sluiten en de zomer te verwelkomen.

We begonnen met koffie, thee en taart waarna onder gitaarbegeleiding van Bas twee Taizé liederen werden
gezongen.

Daarna weidden we het grootste deel van de
bijeenkomst aan het verhaal, 'Waarvan leeft de
mens?', van Leo Tolstoj. Het is een verhaal dat
zich in het tsaristisch Rusland afspeelt met een
Christelijke moraal. In het kort: Er wordt een
engel door God naar de aarde gestuurd om te
leren van welke drie dingen de mens leeft. Pas
| als hij dat weet mag hij weer terug naar de
hemel.

(Spoiler alert: het heeft met de Goddelijke liefde
maken)

De opzet was dat er groepjes werden gemaakt die
verschillende scenes kregen toebedeeld die door de
verteller, Feike, aan elkaar gepraat werden. Tijdens het
vertellen mochten de spelers een klein beetje toneelspelen
om het levendig en daarmee ook grappig te houden.

Tussen het oefenen en het spel zelf is er ook nog heerlijk
gegeten van zelfgemaakte lekkernijen.

Al met al een waardige afsluiting.

Bas Sturkenboom
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Zomerviering: traditie versus vrijheid

In de zondag viering van 11 augustus hebben we in kleine kring gesproken over traditie versus vrijheid, naar
aanleiding van twee teksten uit Marcus (7: 1-9 en 7: 24-30).

De eerste tekst was klip en klaar: farizeeén proberen Jezus te vangen door te wijzen op zijn keuze tradities te
negeren (handen wassen) waar brood wordt gedeeld. Huichelaars zijn het die zich beroepen op ‘goed gelovig
zijn’ waar voorschriften door mensen gemaakt nageleefd moeten worden in plaats van te leven naar de
geboden van God.

We komen al snel met eigen ervaringen: tradities, rituelen, vaste patronen zijn vaak houvast maar kunnen
beknellend worden als ze vrijheid beknotten. Tradities als leefregels benadrukken, ja zelfs opleggen verbergen
wellicht angst. Angst om macht te verliezen, onzeker over te komen of angst dat vernieuwing tot onrust leidt.

Ook lijkt het dat welvaart en rijkdom met individualisme waarin je niemand nodig hebt steeds meer tradities
afwijst. Tradities die vaak juist uiting zijn van gemeenschapsvorming, gedeelde zorg, ja, zelfs armoede
draaglijk maken door volle overgave aan bezielende en troostende tradities, zoals we zien in Afrika en Latijns-
Amerika.

De tweede tekst is veel moeilijker. Nu lijkt het alsof de evangelist Jezus op het matje roept. Als een niet-
joodse vrouw hem vraagt haar kind te genezen zegt Jezus: eerst de kinderen te eten geven, dan de honden. Is
dit iets van “eigen volk eerst”? Waarna hij (haast beschaamd ) het goedmaakt als de vrouw zegt: zijn het niet
juist de kinderen die de honden de kruimels geven om ook mee te eten. Met andere woorden: horen juist
niet alle kinderen tot zijn volk? Leefregels die niemand uitsluiten, dat zijn mooie tradities.

We sluiten af met een gedicht van Ward Bruyninckx: Liefde maakt het verschil.

Plicht zonder liefde maakt verbeten
Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt meedogenloos
Werken zonder liefde maakt slaaf
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard
Waarheid zonder liefde maakt criticaster

Eer zonder liefde maakt hoogmoedig

Orde zonder liefde maakt bekrompen

Geloof zonder liefde maakt fanatiek
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig
Bezit zonder liefde maakt gierig

Slimheid zonder liefde maakt geslepen

Ambitie zonder liefde maakt hardvochtig

Liefde maakt het verschil

Sjef Ernes
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Met als thema ‘Samen voor Vrede. Nu!’ vinden er in de periode van 14 tot en met 22 september allerlei
vredesactiviteiten plaats. Twee daarvan worden mede georganiseerd door het Platform Levensbeschouwing
en Vrede:

Vredeswandeling

Op maandag 16 september vindt er vanuit de Vredescirkel op het Vredespad een vredeswandeling plaats in
Park Meerhoven. Om 18.30 uur start de bijeenkomst met enkele liederen door een gelegenheidskoor onder
leiding van Karel Baken. Aan het koor werken zangers mee van Oase Veldhoven, SOVE en De Kapel.

Peace in the Park

Daarnaast vindt op zondag 22 september vanaf 11 uur Peace in the Park plaats in het Anne Frankplantsoen.
Dit is een vrolijke bijeenkomst met informatiestands van organisaties die bijdragen aan een mooiere wereld.
Verder zijn er workshops, optredens van onder andere voormalig stadsdichter Iris Penning, en ook activiteiten

voor kinderen.
///q
g =

Verdere informatie: www.peaceintheparkeindhoven.nl

Je kunt er ook een foto van jezelf maken als
vredesengel.
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Evensong in de Catharinakerk
Zondag 22 september, 16.00

De liederen en lezingen van deze Evensong zullen in het teken staan van de bevrijding van Eindhoven op 18
september 1944,

Gezongen worden:
e Psalm 107 op een Chant van voormalig koorlid Ton Meijer
e Magnificat en Nunc Dimittis van George Dyson (1883-1964)
e Te Deum van Charles Villiers Stanford (1852-1924)
e Hymns:
o Only-begotten, Word of God eternal
o Christ is made the sure foundation
o Abide with me; fast falls the eventide

De Capella Vesperale staat onder leiding van Fred Vonk. Niels de Klerk zal het orgel bespelen. De Evensong
begint om 16.00 uur, in de Catharinakerk.

Toekomst van de Evensong

Het aantal zangers van de Capella is de afgelopen tijd kleiner geworden en dat
maakt het koor kwetsbaar. Om in de toekomst de Evensongs in stand te kunnen
houden is versterking van het koor hard nodig. Meer dan ooit zijn nieuwe
koorleden zeer welkom. Daarom een uitnodiging aan wie graag Engelse hymnes
en koormuziek zingt om (een paar keer per jaar) met de Capella mee te zingen.
We interesse heeft kan het melden bij Bert Jan van Haarlem, tel. 040 2366339,
mail: bjvanh57@gmail.com

Wie interesse heeft kan het melden bij Bert Jan van Haarlem, tel. 040 2366339, bjvanh57@gmail.com.

Bert Jan van Haarlem

Kiezelsteentjes

Vluchtelingen in de Knel doet een dringende oproep aan ons, onze kinderen
en kleinkinderen:

e Heb je nog sportschoenen (voetbal, hardlopen) stel ze dan
beschikbaar aan hen, zij weten genoeg cliénten die geen geld hebben
om ze zelf te kopen.

e Heb je nog verzorgingsspullen (kijk je badkamerkastje eens na ?) dan
zijn ook die van harte welkom.

Mocht je niet in staat zijn ze op de Hoogstraat 301B af te geven, bel dan 06 48567013 en ze komen
het bij je ophalen.

Sjef Ernes
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Oproep vrijwilligers
ledereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Vanuit die overtuiging zet Vluchtelingen in de Knel zich in voor de basisrechten en belangen van mensen
zonder verblijfsstatus.

Spreekt dit jou aan en zou je hierin iets willen betekenen? Kom dan eens op gesprek bij Vluchtelingen in de
Knel. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger.

En we kunnen mensen gebruiken met allerlei verschillende vaardigheden: vind je het leuk om klusjes in en om
het huis te verrichten, spreekt taalles jou aan, heb je een creatief of sportief talent dat je zou willen delen. Of
lijkt het je iets om psychosociaal begeleider te zijn, buddy of geef je graag voorlichting?

Heb je veel tijd, heb je minder tijd, iedereen is welkom!

Als organisatie vinden we het belangrijk om te investeren in onze vrijwilligers, daarom krijg je begeleiding en
bieden we mogelijkheden voor (bij)scholing en verdieping. En natuurlijk is er ook interactie tussen de
vrijwilligers en we organiseren borrels en een jaarlijkse vrijwilligersfeest.

Kijk op https://www.vidk.nl/kom-in-actie/ voor meer informatie. Mail of bel ons op info@vidk.nl of 040-
2569517 en vraag naar Eef of Annelies.

Van TINT: Nagenieten

Allereerst zal ik me voorstellen, want dit is de eerste keer dat ik
hier schrijf! Mijn naam is Marja Ernst en ik ben sinds 1,5 jaar de life
coach collega van Margit van Tuijl bij TINT. Ik heb een technische
achtergrond als gepromoveerd werktuigkundige (aan de TU/e),
maar heb daarna nog religiewetenschappen en theologie
gestudeerd. Na een tijd gewerkt te hebben als geestelijk verzorger
in verpleeghuizen, volgde ik mijn man naar het buitenland. We
woonden die jaren in de moslimlanden: Brunei (op Borneo) en
Oman (in het Midden-Oosten). Wat een ervaring: ons zoontje van
toen 1 jaar oud emigreerde mee, en ik kreeg daar onze dochter! Ik
mocht in die jaren officieel niet werken, maar met kleine kinderen
had ik mijn handen vol. Zo zonder je ouders en je sociale netwerk
nabij, is het best een klus. En dan toch, wat misschien nog de
grootste klus was, is het weer thuis voelen in Nederland. Na 8 jaar
buitenland lijkt alles in Nederland ‘gewoon zoals het was’, maar
soms is dat niet zo en vooral: voelt het niet zo!

Marja Ernst

Maar wat was nou een mooiere her-inburgering dan te mogen

gaan werken als life coach bij TINT? Ik geniet van de coaching sessies met studenten. Ik leer elke keer weer: ik
kijk een stuk van hun levensverhaal mee, en in dat meekijken ontvouwt zich voor mij een stukje nieuwe
wereld. Eentje die soms aan mijn ervaringen raakt: aan ervaringen van vroeger op de TU of bijvoorbeeld aan
ervaringen in het verre Azié. Eentje waar ik nieuwsgierig en lerend in duik en waar ik nieuwe woorden leer,
leer hoe ‘dezelfde’ persoonlijke waarden op een andere manier ingevuld en gewaardeerd worden.

Ongeveer de helft van de studenten die ik begeleid, zijn internationale studenten. Door de diepe band die je
opbouwt, kun je gemakkelijker dingen vragen die je in het ‘normale’ leven niet zomaar vraagt. Zo leer ik over
hun landen van herkomst, kijk ik door hun ogen, en ook snap ik nu ervaringen van onze expat-tijd steeds weer
Nieuwsbrief sept 2024 www.kapel-eindhoven.nl
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wat beter. En andersom ook: een studente vertelde me dat ze door mij ineens de grappen van de
Nederlanders was gaan waarderen.

Waarderen en gewaardeerd worden. Op waarde geschat zijn en vooral ook: voelen. Voor mij grenst dit erg
aan het thema ‘genieten’ van deze Samen.

Genieten doet mij denken aan de afsluitende sessie die ik vorige week had met een van mijn internationale
studenten. We besloten -omdat het toch speciaal is zo’n afronding- om langs de Dommel te wandelen en daar
dan zittend op een bankje samen te bidden. Het was zo’n vredig moment, zelfs het geluid van het verkeer en
andere wandelaars om ons verstomde. In de dankbaarheid en in het gebed, kon God er echt zijn, daar op dat
moment. Genieten: het kan soms zo eenvoudig zijn! En misschien is er nog meer aan genieten...namelijk dat
genieten niet enkel ‘daar en dan’ gebeurt, maar dat je ook kunt nagenieten, zoals ik nu doe met jullie. Ik
glimlach, ik hoop jullie ook?

Marja Ernst
Studentenpastor/life coach bij TINT

www.tint-eindhoven.nl

Vrijheid

is enorm kwetsbaar.
een groot goed,
waar 'het fout gaan'

in een klein hoekje zit.

Waar respect ophoudt
is het overschrijden
van andermans vrijheid vlug gebeurd.
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