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Voorwoord 
 
Samen vieren, samen delen, samen voorbereiden, samen discussiëren: samen hebben we veel gedaan en 
bereikt. 
 
Samen zijn we ook een richting opgegaan in 2023 die nogal anders was dan voorgaande jaren. 
 
De plannen van de Toekomst Commissie zijn uitgedacht, uitgevoerd en ook tot leven gekomen. We zitten als 
Kapel niet alleen in de opstartfase van de Vieringen Velerlei, maar de impact van de nieuwe aanpak heeft ook 
effect op het koor, voorbereiders, voorgangers, PR- groep en vele andere betrokkenen. 
  
Samen hebben we bestaande, nieuwe en soms extra activiteiten aangepakt, ondersteund door de vele 
bestaande, maar ook nieuwe vrijwilligers om die taken uit te voeren. 
  
In dit jaarverslag kunt u lezen van al die verschillende elementen die ons De Kapel maken. 
 
Erik ter Poorten 
Voorzitter De Kapel 
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Mensen 

Voorgangers en voorbereiders 

In 2023 hebben we met elkaar als Kapel de Vieringen Velerlei ingevoerd. Dat gaf ons als voorgangers buiten de 
veertigdagentijd en de advent de ruimte om iets minder vaak voor te gaan in de Liturgische Vieringen. Voor de 
nabije toekomst past dat ook goed, omdat Marleen Kremers en Els Vis (al veel eerder) aan het einde van het 
jaar helaas afscheid namen: we zullen hun vieringen en betrokkenheid missen!  
 
Daarnaast gaf Feike na 3 jaar het coördinatorstokje in de zomer over aan Bert Jan.  
 
Dit jaar hadden we een paar bijzondere liturgische vieringen: de kerstvieringen, een doop, de paasvieringen en 
Pinksteren en in september een jongerenviering. In de jongerenviering waren een paar jongeren uit de 
jeugdkerk van de Ontmoetingskerk bij ons te gast. Ieder van hen liet een lied horen dat hen bijzonder 
inspireert. Het was leuk om te zien hoe zij hun weg in het leven zoeken en hoe geloof/spiritualiteit hen hierbij 
een richting wijst.  
 
De regelmatige voorgangers in 2023 waren: Bert Jan van Haarlem, Elcke Smits, Feike Weeda, Jef De Schepper 
en Marleen Kremers.  

Het Koor 

De grootste verandering die we het afgelopen jaar als koor 
doormaakten, was het definitieve afscheid van Marie-Astrid als 
onze vaste dirigent/pianist op de repetitieavonden op vrijdag en 
in de zondagse vieringen. In haar plaats kwam Piet Zeegers ons 
tijdens de repetities coachen. Voor zowel koor als Piet was dat 
vanzelfsprekend een behoorlijk gewenningsproces. Terwijl we 
hierdoor voortaan grotendeels repeteren zonder piano- 
ondersteuning worden op nogal wat vlakken vele puntjes op de 
spreekwoordelijke ‘i’ gezet. Op zondagochtend zingen we zo veel 
mogelijk in met dirigent en pianist, zodat de afstemming met de 
betrokken uitvoerders kan worden gefinetuned.  
 
We beschikken vandaag de dag over vijf pianisten waar we een beroep op kunnen doen, te weten: 
Marie-Astrid Vermaas, Ingrid de Graaff, Paul Weijmans, Remco Feenstra en Harrie van de Akker. De eerste 
twee genoemde personen verzorgen het leeuwendeel van de bezetting en incidenteel komen Paul, Harrie en 
Remco ons met hun pianospel ondersteunen. De wisseling van pianisten vergt van koor en dirigent het nodige 
aan flexibiliteit en soms gaat dat ten koste van de kwaliteit.  
 
Door de uitvoering van de bijeenkomsten Velerlei zingen we niet meer wekelijks in de vieringen van De Kapel. 
Wél repeteren we iedere vrijdagavond. Het geeft ons ruimte om nieuwe nummers in te studeren en extra tijd 
en aandacht te besteden aan nummers die we minder frequent zingen. De bezetting van het koor slinkt 
jammer genoeg. Het koor telt op dit moment zestien actieve leden. Bij de vieringen in de Hoogtijdagen komt 
een ervaren tenor ons versterken.  
 
Nog steeds wordt er bij tijd en wijle een koorborrel georganiseerd bij speciale gelegenheden, of we bedenken 
gewoon een gelegenheid, zodat we elkaar buiten de repetities en vieringen voor de gezelligheid kunnen 
ontmoeten. 
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Pastoraatsgroep 

Destijds is de pastoraatsgroep opgericht met als hoofddoel: omzien naar elkaar. Met enige regelmaat komen 
we met zes vrouwen bij elkaar om te kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven.  
De manier waarop we dit doen is tweeledig:  

• Individueel geven we aandacht aan mensen uit onze gemeenschap waarvan we weten dat die wel wat 
extra aandacht kunnen gebruiken. Soms weten we zelf wie dat zijn, soms krijgen we een signaal van 
iemand.  
Die aandacht kan bestaan uit een bezoekje, een bloemetje, een kaartje en soms ook uit praktische 
ondersteuning.  
Tegen Kerstmis hebben we onze “kerstkaartenactie”.  
We sturen dan een kerstkaart naar een aantal mensen uit de gemeenschap maar ook aan 
bijvoorbeeld oudere bezoekers uit het verleden die niet meer in staat zijn om fysiek naar de 
kerkdiensten te komen.  

• De tweede manier waarop we “omzien naar elkaar” vorm proberen te geven is door het organiseren 
van een pastoraatsviering/themalunch. Sinds dit jaar vallen we hiermee onder de “vieringen velerlei”.  

  
Pastoraatsvieringen/ themalunches 2023 
Onze vieringen bestaan normaal uit twee delen, een korte viering in de kerkzaal en het lunch- en 
ontmoetingsdeel in de koffieruimte. Er is altijd een gezamenlijke afsluiting in de vorm van een samen 
gezongen lied.  
De themalunches zijn om ook letterlijk brood en gedachten samen te delen en zo de onderlinge verbinding van 
de kapelgangers te bevorderen. 
Zoals inmiddels gewoonte is geworden, hebben we ook in 2023 weer drie vieringen verzorgd. Doorgaans 
schuiven er 25 à 35 personen aan. 
 

Vertrouwen, 5 februari 2023 
 
In deze pastoraatsviering stond het woord vertrouwen centraal. We namen de bezoekers 
mee in de gedachten die bij ons opkwamen, bij dit zo vertrouwde woord. Vertrouwd, 
trouw, trouwen, zelfvertrouwen, ….. bekende woorden die we volop gebruiken. Hebben 
we vertrouwen, of gebrek aan vertrouwen? En welke associaties hebben we erbij? We 
wisten wat los te maken, om bij het breken en delen van de lunch verder over door te 
praten.  

R U I M T E, 4 juni 2023 
 
De anderhalve meter ruimte tijdens Corona werkte 
perfect, letterlijk en figuurlijk. Mensen die fysiek in je 
ruimte kwamen, ontliepen we. En nóg, 3 jaar later, zijn 
we fysiek wat minder close geworden. Maar er waren 
ook mensen voor wie bezig zijn een noodzaak is en die 
de lege ruimte als beperkend ervoeren. We hebben 
ervaren dat ruimte creëren weer nieuwe kansen 
schept, wat weer tot andere verbindingen kan leiden.  
Zo ontstond er zo’n nieuwe verbinding waar we het 
tijdens de lunch over hadden.  
 

 Wij gedenken, 29 oktober 2023 
 
Tijdens deze viering was er gelegenheid om een kaarsje op te steken 
voor overledenen die je dierbaar zijn. Als je wilde, mocht je ook in 
een enkel zinnetje vertellen waarmee deze persoon je geïnspireerd 
heeft. 
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PR-groep 

De PR-groep verzorgt alle communicatie binnen en buiten De Kapelgemeenschap. In 2023 werd deze groep 
uitgebreid waardoor we de taken beter konden verdelen en de website een échte webmaster kreeg. Deze 
veranderingen kwamen de kwaliteit van de uitvoering flink ten goede. 
 
Allereerst is er de wekelijkse “digitale ontmoeting” met een korte aankondiging van de komende viering en 
eventueel aandacht voor bijzondere zaken. Maandelijks is er de nieuwsbrief met daarin ook de komende 
viering, maar dan aangevuld met uitgebreidere informatie, terugblikken, oproepen voor actie en artikelen om 
over na te denken. 
 
Uiteraard is er de website, met actuele agenda en achtergrondinformatie over De Kapel. Via een speciale login 
pagina kunnen het rooster van de vieringen, de adressenlijst vrijwilligers en de verschillende handleidingen 
gedownload worden. De indeling van de website is aangepast waardoor hij overzichtelijker is geworden. 
Minder actuele items, zoals minder recente vieringen, nieuwsbrieven en verslagen kunnen opgevraagd 
worden.  
 
Daarnaast is aandacht besteed aan de privacy van alle gegevens die op de website staan. 
 
In nauwe samenwerking met de techniekgroep worden de vieringen, indien gewenst opgenomen en 
uitgezonden. Daarvoor wordt steeds een PowerPoint gemaakt. 
 
De communicatie naar (mogelijk) belangstellenden via bijvoorbeeld lokale en sociale media is nog 
onderontwikkeld. Dit zal de komende tijd zeker aandacht krijgen, want met name met de Vieringen Velerlei 
hopen we ook nieuwe mensen te verwelkomen in onze Kapel. 
 
Samen met het Kapelberaad is veel aandacht besteed aan de handleiding voor de Vieringen Velerlei, met name 
in verband met publicatie rondom de vieringen. In 2024 wordt deze, net als de dan vernieuwde handleiding 
voor de Liturgische Vieringen, in gebruik genomen. 

Kindernevendienst 

In het afgelopen jaar zijn we als kindernevendienstgroep overgestapt naar het werken op vraag. We 
inventariseren maandelijks de behoefte onder de ouders en proberen daarop kindernevendiensten aan te 
bieden. Het is een andere manier van werken, die wat meer aandacht vraagt maar beter lijkt te passen. Er zijn 
op dit moment een klein aantal ouders met kleine kinderen betrokken. 
 
Natuurlijk waren er ook een paar opvallende momenten: zoals een doop in maart, de jaarlijkse picknick in juni, 
een leuke excursie naar de bijentuin in Tongelre in oktober en de kinderkerstviering met de 
Johannesgemeente. 

Degenen die de boel draaiende houden 

En dan zijn er nog de mensen die zorgen dat het “gewoon werkt”: 

• Zij die zorgen dat de liturgie netjes uitgeprint is. Maar ook via een diapresentatie en online te volgen 
is.  

• Zij die zorgen dat de stoelen goed staan, alles aanwezig is voor de tafelviering. En ook zorgen dat het 
weer opgeruimd wordt: de kosters 

• Zij die altijd weer zorgen voor de kapelgangers ná de viering. Die altijd met koffie, thee, limonade en 
lekkere koekjes klaarstaan: de leden van de koffieploeg 

• Zij die zorgen dat we goed in overleg blijven met de Johanneskerk, waar we het overgrote deel van 
onze vieringen houden.  

https://kapel-eindhoven.nl/
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Bestuurlijk 

Kapeldialoog 
De basis voor alle beslissingen over de koers van De Kapel 
wordt gelegd in de Kapeldialoog. In de Kapeldialoog zijn alle 
betrokkenen bij De Kapel welkom om inzichten en meningen te 
delen. De Kapeldialoog wordt gehouden in aansluiting aan een 
viering, of, wanneer er zeer veel te bespreken is, op een avond 
of in plaats van een Viering Velerlei. Het aantal aanwezigen is 
vergelijkbaar met het aantal aanwezigen bij de vieringen.  
 
In 2023 is er een Kapeldialoog gehouden op 29 januari, waarin 
een uitgebreide discussie geweest is over de gedeeltelijk 
nieuwe invullingen van de vieringen. En waarin goede stappen 
gezet zijn voor het vervolg. In een aantal vervolg workshops is 
met een kleinere groep mensen de verdere invulling uitgewerkt. 
 
Kapelberaad 
In de nieuwe structuur is het Kapelberaad de plek waar het Dagelijks Bestuur samen met vertegenwoordigers 
van verschillende (werk)groepen De Kapel vormgeeft. Het doel van het Kapelberaad is het beleid te bepalen 
(binnen de kaders vanuit de Kapeldialoog). Het Kapelberaad komt elke twee maanden samen. 
 
Een deel van het Kapelberaad doet zijn werk in de vorm van een Dagelijks Bestuur. Ook dit bestuur vergadert 
elke twee maanden en zorgt ervoor dat de lopende zaken geregeld worden. 
 
De veranderingen in de samenstelling waren dit jaar: 

• Feika Weeda heeft na drie jaar 100 % inzet het Kapelberaad verlaten. Zijn vervanger vanuit de 
voorgangers is Bert Jan van Haarlem. 

• Erik ter Poorten is per 1 september 2023 voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Dat betekent ook dat 
Dirk van Tellingen na ruim 2,5 jaar interim-voorzitter, zijn deelname aan het bestuur weer kon gaan 
invullen op de manier zoals hij zich dat gedacht had bij het aanvaarden hiervan: als vicevoorzitter en 
penningmeester.  

• Ward Cottaar is per 1 september secretaris geworden. 

• Els Maas verzorgt vanaf begin 2023 de notulen van beide soorten vergaderingen. 
 
Eind 2023 waren de leden van het Kapelberaad: 
 Ada Luijten, vertegenwoordiger Pastoraatsgroep en secretariaat van Dagelijks Bestuur 
 Bert Jan van Haarlem, vertegenwoordiger Voorgangers (vervanging van Feike Weeda) 
 Dirk van Tellingen, vicevoorzitter en penningmeester Dagelijks Bestuur 
 Els Maas, vertegenwoordiger PR- groep 

Erik ter Poorten, voorzitter Dagelijks Bestuur 
Jaap Nauta, voorzitter Kapelberaad, vertegenwoordiger Koor 

 Rob Weijs, vertegenwoordiger algemeen beheer (waaronder techniek en kosters) 
 Ward Cottaar, secretaris Dagelijks Bestuur 
  
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het Dagelijks Bestuur zijn bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerd als leden van het stichtingsbestuur. 
  
Toekomstcommissie, afsluiting 
In januari 2023 heeft de toekomstcommissie haar verslag uitgebracht. En zoals te lezen in dit jaarverslag zijn 
we daar flink mee aan de slag gegaan. Wij zijn de leden zeer erkentelijk voor hun inspirerende resultaat: Elcke 
Smits, Hanneke Raven, Jaap Nauta, Lex Lemmens, Metta Buise, Mirjam Kleinveld, Sjef Ernes en 
Steven Kleinveld. 
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En wat gebeurde er zoal bij ons, een impressie 

Keti Koti, 2 juli 

Het Keti Kotifeest dat dit jaar officieel herdacht dat 150 
jaar geleden slavernij werd afgeschaft, heeft veel 
teweeggebracht, politiek en maatschappelijk. We hebben 
als Kapel ook stil gestaan bij dit moment door samen naar 
een documentaire uit 2016 “Wit is ook een kleur’ van 
Sunny Bergman te kijken. Met een goede opkomst vanuit 
onze Kapelgemeenschap kijken we tevreden terug op 
deze bijeenkomst. De documentaire is tweemaal 
onderbroken om bewust ruimte te creëren voor 
persoonlijke ervaringen vanuit de gemeenschap.  
 
De documentaire bleek verre van gedateerd te zijn; de besproken fenomenen blijken niets aan 
actualiteitswaarde te hebben verloren. 150 jaar vrij van slavernij betekent niet dat daarmee gepaard gaand 
racisme, ongelijke kansen tussen witte en gekleurde mensen en (onbewust en bewust) etnisch profileren is 
geëindigd. En het gaat dwars door alle lagen van onze samenleving heen, ongeacht opleiding, gender, 
geloof, bij burgers en overheid, kerken en bedrijven, verenigingen en onderwijsinstellingen. Het zit diep in 
onze cultuur, onze samenleving, ons denken.  
 
De persoonlijke ervaringen, net zo goed als de experimenten die getoond werden in de film, getuigen 
daarvan. En tot ná twee uur is er druk nagepraat bij de koffie; geweldig om bij te zijn.  
 
Ook van buiten was er belangstelling (en waardering!) voor dit initiatief van onze Kapel. Deelname vanuit 
het Keti Koticomité, Jongerenhuis, gemeente Eindhoven of Vluchteling in de Knel kon helaas niet meer op 
tijd worden geconcretiseerd. Maar we houden contact met hen. Wil je de documentaire bekijken dat kan: 
Wit is ook een kleur - 2Doc.nl.  
 

 Inspiratie Impuls ‘Voorjaarsschoonmaak’, 30 april 

 
Op de laatste dag van april vond er weer een 
inspiratie impuls plaats met het thema 
‘Voorjaarsschoonmaak’. Na het kinderverhaal 
‘Tranenthee’ van Arnold Lobel, aangepast voor 
volwassenen, werd er in groepen uiteen gegaan 
voor drie workshops. 
 
Bij Berna hebben we in een kleine groep 
stilgestaan bij wat er zoal opgeruimd wilde 
worden. Op papier hebben we dat zichtbaar 

gemaakt. Na het doorscheuren bewaarden we een paar stukjes en de rest werd buiten verbrand. 
Opgeruimd staat netjes… Van de stukjes die we bewaarden maakten we een nieuw ‘kunstwerk’, om in te 
zien wat er uit ‘de as kan verrijzen’. 
De basisbewegingen die we bij Feike aangeleerd kregen, vormden zich later tot een mooi geheel van 6 
oefeningen voor meer innerlijke en lichamelijke balans.  
Bij Metta werd met z’n drieën geprobeerd om dingen die je zelf met tranen weg zou willen spoelen om te 
zetten in poëtische woorden.  

Opgeruimde rommel 
Een frisse blik op vuiligheid 
Een volle ruimte die weer helderheid geeft 
Mufheid die door de schone lucht vervaagt 

Iedere workshop heeft ons een stapje verder geholpen om opgelucht verder te gaan. 
 

https://www.2doc.nl/documentaires/2016/12/wit-is-ook-een-kleur.html
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Vieringen velerlei: in het kader van de week van de vluchteling, 18 juni 

“Dag van de Vluchteling”, dat was het thema van de Viering Velerlei op 
zondag 18 juni. Aan het einde van de week van de vluchteling, en voor 
de wereldvluchtelingendag op 20 juni, maar eigenlijk elke dag, een 
actueel thema. Als Kapel hebben we al jaren veel contact met De 
Huiskamer en Stichting Vluchteling in de Knel, onze collectedoelen.  
 
Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Schuilt hierin een opdracht 
voor ons, en wat is die dan? Na een gesprek met elkaar over een aantal 
prikkelende vragen en stellingen, heeft Sjaak van de Huiskamer verteld 
over het werk dat de Huiskamer doet, hoe zij maatschappelijke 
ondersteuning biedt juist daar waar de officiële instanties dat niet 
kunnen. Elkaar ontmoeten, samen eten, werkbemiddeling. 
 
Daarna vertelden Eef en Manon hoe Vluchtelingen in de Knel nog een 
stap verder gaat: als uitzichtloosheid op de loer ligt, bieden zij psycho-
sociale en juridische hulp, bieden huisvesting, juist voor diegenen die 
buiten alle procedures vallen, hier niet mogen zijn. En hoorden we de 
ervaringen van San, Eliman en Nomin, die dankzij de hulp van 
Vluchtelingen in de Knel hier toch hun leven kunnen oppakken. 

 
Prikkelende verhalen, en nu eens niet over vluchten voor vernietigende oorlog of hongersnood. Het zet ons 
wel aan het denken: mogen wij oordelen over de reden waarom iemand vlucht? Met de Bergrede geeft 
Jezus ons een duidelijke opdracht: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de zieken 
verzorgen, de vreemdelingen herbergen. Zonder de waarom vraag. 
 
Fijn was het om tussendoor welbekende muziek te horen, “Ik zal in mijn huis niet wonen”, “Hoe ver te 
gaan”. Maar ook “Ik geloof” van Jeroen van Merwijk en “Er is een steen verlegd” van Bram Vermeulen. 
Mooi was ook de afsluiting met het gedicht van Hans van de Pol, “Als ik je deze week tegenkom, God”. 
 
Tot slot heeft iedereen een steentje gekregen. Voor in je schoen, of je zak. Misschien blijf je het voelen tot 
vervelens toe.  

 

Kindernevendienst: bijen, 29 oktober 

Soms is het tijd voor iets anders: niet leren van elkaar of 
uit de boeken, maar leren van de natuur. 
 
Zo is op zondag 29 oktober de Kindernevendienst, maar 
ook wel volwassenen, naar de bijentuin St. Ambrosius 
geweest.  
 
Daar is van alles gedaan en geleerd. Zo konden in een 
glazen kast de bijen van dichtbij bekeken worden. Er 
werd gevoeld en gekneed met bijenwas, uiteraard werd 
er honing geproefd, er werd nog meer lekkers gegeten, 
naar een verhaal geluisterd en naar kastanjes gezocht.  
 
Het was erg gezellig en leerzaam. 
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Viering Velerlei: Autisme, zélf ervaren .…, 15 oktober 

We kunnen terugkijken op een mooie en waardevolle 
viering waarin het waarnemen en denken van mensen 
met een autismespectrumstoornis centraal stonden. 
Het gezelschap bestond uit bezoekers van De Kapel en 
andere in het onderwerp geïnteresseerden, wat mooie 
gesprekken heeft opgeleverd. Na een inleiding van Els 
Maas over o.a. hoe gemakkelijk je jezelf een beeld 
vormt van iets, wat helemaal anders kan blijken te zijn, 
nam Hanneke Raven ons mee in het onderwerp door 
haar kennis te delen en een overzicht te geven van wat 
een autismespectrumstoornis kan betekenen. De 
boodschap hierbij was dat een persoon met 
(kenmerken van) autisme niet in een omschrijving te 

vatten is, maar dat kennis kan bijdragen aan het ontwikkelen van wederzijds begrip en inlevingsvermogen. 
Wat telt, is het begrijpen van elkaar en het kunnen aansluiten bij dat wat de ander nodig heeft. Na deze 
leerzame inleiding, gingen we onder begeleiding van medewerkers van de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme, met elkaar aan de slag met opdrachten en belevingen die ons inzicht in het waarnemen en denken 
van mensen met (kenmerken van) autisme heeft vergroot. Zo was er een opdracht waarin emoties herkend 
moesten worden, moesten specifieke afbeeldingen in een grote zoekplaat herkend worden en hebben we 
soms ook wel een beetje gelachen om de cartoons waarin misverstanden rondom beeldspraak versus 
letterlijke interpretatie aan de orde kwamen. Dit was verrassend en waardevol én leidde tot herkenning bij 
velen. Dus een volmondig ‘ja’ als antwoord op de vraag of deze viering heeft bijgedragen aan inzicht, begrip 
en inclusiviteit. 

 

Vrijwilligersdag 

  
In november was er weer de jaarlijkse vrijwilligersdag. Dit keer met stevige muzikale inslag. En al loopt de 
muzikaliteit van de leden van uitermate sterk ontwikkeld tot vrijwel afwezig: na de nodige oefening bleek 
iedereen een mooi geluid toe te kunnen voegen aan het swingend nummer dat werd ingestudeerd. Hoe dat 
klonk? Luister hier. 

 
  

https://de-kapel-eindhoven.email-provider.eu/download/7uxm2molfj/10iqS3sriN?file=VID_20231125_142942%28ipad%29.mp4&l=%7b%7blist_id%7d%7d&direct=1
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Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen 

Op 4 november hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag van Kleine 
Geloofsgemeenschappen, ditmaal georganiseerd door Antonius In Beweging in Best. Zij hadden als thema 
gekozen Van Overleven naar Voortleven. Hoe bestaan de kleine geloofsgemeenschappen, hoe kunnen we 
voortleven, wat inspireert ons en hoe dragen we dit uit? 
 
Allereerst leerden we dat “klein” ook maar een relatief begrip is. Sommigen vinden 50 deelnemers aan een 
viering maar weinig. Anderen zijn al blij met 25. 
 
Een mooi moment in de dag was een lezing van Margreet Spoelstra. Een theologe/pastor met een uitgebreide 
ervaring in pastoraat. Maar ook schrijfster van gedichten en liederen. Haar verhaal was helder. Met als kern: 
maak je niet druk over aantallen mensen in je kerk, doe wat je belangrijk vindt en draag dat goed uit. Dat alles 
met als doel: zorg voor elkaar en voor de wereld. 
 
Op deze dag werd er in groepjes gesproken rond een aantal indringende vragen, wat leidde tot mooie en 
leerzame gesprekken, ook op persoonlijk vlak. 
 
Het was een dag waarna we met meer energie naar huis gingen. Al is het maar omdat je ziet dat anderen met 
dezelfde problemen worstelen en er ook niet altijd uitkomen. Dat sterkt jezelf om door te gaan en te blijven 
zoeken. 
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Financiën 

Voor een stichting zonder leden is het meestal een 
uitdaging om inkomsten te krijgen, maar dankzij onze 
vaste donateurs staan we er financieel goed voor.  
 
De kosten zijn ook het afgelopen jaar niet veel gestegen. 
En de uitgaven voor de Vieringen Velerlei waren lager dan 
begroot. Via het online collecteren komt er bijna net 
zoveel geld binnen als contant in de mandjes, die wekelijks 
rondgaan tijdens de viering. 
 
Hiernaast ziet u een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven over 2023. De kascommissie, bestaande uit 
Mirjam Kleinveld en Rob van der Zon, heeft de financiën 
over 2023 in orde bevonden. 
 
Als u vragen heeft over de financiën, neem dan gerust 
contact op met onze penningmeester Dirk van Tellingen. 
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Stichting De Kapel 
www.kapel-eindhoven.nl 

secr@kapel-eindhoven.nl  

040-2519866 

NL39 TRIO 0197 9811 86 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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