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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2022 

van De Kapel Eindhoven. 

2022 was voor De Kapel een pittig jaar, 

waarbij we elkaar moesten vasthouden. 

Na de korte lockdown rond december 

2021 - januari 2022 werden de om-

gangsregels vanuit de overheid inzake 

corona eindelijk definitief versoepeld. 

We hebben met elkaar gewerkt aan 

aantrekkelijke vieringen en het herwin-

nen van het vertrouwen zodat mensen 

weer konden komen. Zo waren er weer 

themalunches en Inspiratie Impulsen. 

We participeerden in vieringen en ont-

moetingen met de andere vijf kleine ge-

loofsgemeenschappen uit Eindhoven.  

Toch was het voor veel mensen niet 

makkelijk om vaak te komen en bleven 

de vieringen rustig bezocht. Dit gaf on-

rust en maakte dat we op allerlei ma-

nieren hebben gezocht om een nieuwe 

weg naar de toekomst te vinden. 

De basisgedachten hiervoor werden ge-

leverd op de jubileumvieringen in okto-

ber 2020 en oktober 2021. Hier kon dit 

jaar op worden voortgeborduurd en zo 

ging de toekomstcommissie in voorjaar 

2022 aan de slag om met een gedegen 

plan te komen. 

Dit leverde een aantal zinvolle ontmoe-

tingen met elkaar op in kapeldialogen 

en workshopavonden. In december 

werd het plan aan het Kapelberaad ge-

presenteerd en in 2023 zal dit verder 

worden uitgewerkt en ingevoerd. 

Zo werd 2022 een jaar waarin we el-

kaar weer vonden en elkaar vasthiel-

den, maar waarbij aan het einde toch 

een nieuwe richting duidelijk werd. 

In dit jaarverslag geven we u een in-

kijkje in de gebeurtenissen en proces-

sen van dit jaar, ‘onze zorgen en vreug-

des.’ We wensen u veel leesplezier! 

Namens het Kapelberaad, 

Feike Weeda

 

 

 

Opvallende momenten in 2022 

16 januari - weer bezoekers in de vie-

ringen 

16-23 januari - week van het gebed 

6 februari - themalunch 

24 februari - workshop Oefenen met 

polarisatie, onmacht en mooie steen-

tjes in de rivier 

1 maart - verdere versoepelingen rond 

het covid-beleid 

6 maart - Inspiratie Impuls - ‘Ruimte 

voor het goede’ in de Johanneskerk 

12 maart - ontmoetingsdag KGG ‘van 

onmacht naar samenmacht’ 

24 maart - Kapeldialoog met de toe-

komstcommissie 

27 maart - de andere kant van Athene 

16 april - paasnacht in het Augustinia-

num 

22 mei - themaluch 

19 juni - Inspiratie Impuls - Luisteren 

naar je hart 

28 juni - kapeldialoog 

19 september - avond voor voorberei-

ders 

23 oktober - themalunch 

5 november - vrijwilligersmiddag in de 

Hooge Berkt 

6 november - gedachtenisviering 

24 december - kinderkerstviering, fak-

keltocht, kerstnacht bij de OKK 
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Een Toekomstverhaal 

De leegloop in kerkelijk Nederland gaat ook aan De Kapel niet voorbij. Vergrij-

zing, ontkerkelijking van de maatschappij, kritiek op het instituut en haar lei-

ders, schandalen, individualisering van de samenleving zijn allemaal deel van 

de verklaring daarvoor. En vergeet de invloed van corona ook niet. Tegelijker-

tijd blijft en groeit de belangstelling voor mystiek, spiritualiteit, esoterie, op 

zoek naar zingeving, bezinning en filosofie. 

Het is de kapelgemeenschap (De Kapel) en het Kapelberaad (KB) duidelijk dat 

niets doen geen optie is. De ingezette krimp zal dan doorzetten. Het KB heeft 

een Toekomstcommissie (TC) gevraagd een visie te ontwikkelen hoe we de 

toekomst kunnen (willen) beïnvloeden. Dat impliceert dat dingen niet blijven 

zoals ze zijn. Minder traditionele vieringen, maar daarvoor in de plaats ander-

soortige ‘vieringen’, nieuwe initiatieven, allemaal zaken die impact zullen heb-

ben op de huidige vaste groep van kapeldeelnemers. Een deel van De Kapel zal 

dit als een verlies, als pijnlijk ervaren. An-

deren zien dit als mogelijkheden om de 

gemeenschap voor een langere tijd leven-

dig te houden, ook door nieuwe mensen 

te binden. 

Op verzoek van het Kapelberaad is een 

toekomstcommissie ingesteld, waarin en-

thousiaste medewerking is toegezegd 

door Elcke Smits, Hanneke Raven en Jaap 

Nauta, Lex Lemmens,  Metta Buise, Mir-

jam Kleinveld,  Sjef Ernes en Steven Klein-

veld.  

Kapeldialoog 24 maart 

Op 24 maart organiseerde het KB een kapeldialoog rondom deze toekomstver-

kenning. En wie wil er nou niet over zijn of haar eigen toekomst mee praten, 

zeg nou zelf. De kapeldialoog, over de Toekomst van onze Kapelgemeenschap, 

had veel belangstelling. Er werd zowel fysiek als online meegedaan. Achteraf 

hoorde je hoe goed het was om elkaar weer te kunnen ontmoeten en dat je 

door de goed gestelde vragen geïnspireerd werd zelf na te denken over de 

kern waar het bij onze Kapelgemeenschap om draait. Om te peilen wat er 

speelt, wat verwachtingen en percepties zijn, kon iedereen zijn of haar ant-

woord/mening op een plakpapiertje schrijven. Deze papiertjes werden op een 

groter vel geplakt, zodat alle reacties op de vraag in één overzicht goed zicht-

baar waren. Iedereen kon ze bekijken en daardoor ook nog weer op nieuwe 

ideeën komen. Voor een dialoog was dus bewust niet gekozen, iedereen was 

tegelijkertijd en onbeïnvloed ‘aan het woord’, maar het scherpte de vragen en 

het bracht op een mooie manier alle gedachten met betrekking tot de kapel-

gemeenschap bij elkaar. Zo werd iedereen gehoord.  

Vervolg op 28 juni 

De toekomstcommissie is met deze rijke vracht aan reacties aan de slag ge-

gaan. Op 28 juni heeft het KB een tweede kapeldialoog georganiseerd. Het 

thema van deze avond is ingegeven door de Toekomstcommissie die bij het 

uitdiepen van een eerdere kapeldialoog (24 maart) heeft gestoeid met begrip-

pen als ‘traditie en herkenbaarheid’ waarbij opvallend vaak is gerefereerd aan 
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het ESK-begrip: de krant naast de Bijbel. Of door anderen herinnerd als de 

oproep aan het eind van een viering: uw dienst in de wereld begint nu. Met een 

behoorlijk goede opkomst (20 mensen) plus mail-reacties omdat men verhin-

derd was maar wel wilde meedenken, kunnen we terugkijken op een geslaagde 

avond. Samen met de kapelbezoekers is deze kapeldialoog gebruikt om wat 

dieper door te denken op wat dat heden ten dage en morgen voor ons als 

Kapel zou betekenen. We deden dat aan 4 dialoogtafels.  

Einddocument: “Reiken naar een haalbare toekomst” 

Eind oktober heeft de TC de eindversie van haar waardevolle document aan 

het KB aangeboden en is dit samen besproken: “Reiken naar een haalbare toe-

komst.” De commissie heeft ervoor gekozen om niet de problemen als uit-

gangspunt te nemen voor oplossingsrichtingen, maar eerst en vooral te for-

muleren wat we als De Kapel willen zijn. Er is veel aandacht gegeven aan wat 

mensen belangrijk vinden, waarom zij zich betrokken voelen bij De Kapel. 

Daaruit zijn drie zogenaamde grondtonen naar voren gekomen die beschrijven 

hoe we gezien willen worden, hoe we (h)erkend zijn. Zoals bij een muziekstuk, 

waarvan de grondtonen vaak niet worden opgemerkt, totdat ze wegvallen. Dan 

verdwijnt de samenhang; we worden niet meer geraakt, bewogen. De drie 

grondtonen zijn de vieringen (oecumene, joods christelijke traditie, bijbel als 

inspiratie, ingevuld vanuit en door de gemeenschap, het koor en de liederen), 

de gemeenschap zelf (open, toegankelijk, met dialoog centraal, op zoek naar 

verbinding, verdieping, verstilling en zingeving) en als derde grondtoon het 

maatschappelijk engagement (de krant nog steeds naast de bijbel, de wereld 

is veelzijdig/gekleurd/(ont)roerend/appellerend, de Bergrede als oproep). 

Er is gekozen om die liturgische vieringen zo veel 

mogelijk te behouden, met een herkenbare regel-

maat, naast de bekende hoogtijdagen zoals Pasen-

Pinksteren-Advent-Kerst. Tegelijkertijd is gezocht 

naar structurele ruimte voor andersoortige vieringen, 

waarin juist aandacht wordt gegeven aan de diversi-

teit, aan pareltjes, rondom meditatie, inspiratie-im-

pulsen, maatschappelijke vraagstukken en uitdagin-

gen aan ons en aan De Kapel.  

Structureel ruimte voor andersoortige vieringen  

Dat was een uitdaging. Thema’s, voorbeelden en suggesties genoeg, getuige 

ook de lange lijst van de pareltjes, door de gemeenschap benoemd. In samen-

spraak van TC met KB noemen we ze voorlopig Vieringen Velerlei. En ook met 

een herkenbare regelmaat. Met thema’s geclusterd onder drie noemers: op 

adem komen (meditatie, bezinning, stilte in allerlei vormen, met woord en mu-

ziek), gesprek aan tafel (maatschappelijke onderwerpen, acties, diaconie en 

pastoraatslunch, partnerschappen met andere organisaties, in de bres voor 

anderen, onmacht, steentjes in de rivier verlegd) en last but not least geïnspi-

reerd raken (ontmoeting, beleving, natuurvieringen, kunst, cultuur, sprekers).  

Hoe ziet dat eruit in de praktijk: 

Minder liturgische vieringen dus, maar het zondagse aanbod wordt uitgebreid, 

alle vieringen met een natuurlijke en vaste regelmaat. Bijvoorbeeld door de 2
e

 

en 4
e

 zondag voor de liturgische vieringen te reserveren. Daarnaast blijven de 

vieringen rond de christelijke feestdagen bestaan. Alles samen zou dit leiden 
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tot circa 25 liturgische vieringen in een jaar. Volgens de TC een solide basis 

voor de gemeenschap. De kalender wordt dan aangevuld met circa 15 Vierin-

gen Velerlei.(1
e

 en 3
e 

(en 5e ) zondag). Dat is een ritme waarvan we verwachten 

dat de gemeenschap er aan kan wennen. 

Tot slot 

Het enthousiasme van de TC is geen garantie voor continuïteit, maar de TC 

meent dat een langjarige toekomst voor De Kapel zeker mogelijk is en dat het 

‘Reiken naar deze haalbare toekomst’ recht doet aan de geschiedenis van De 

Kapel en wat zij nog steeds voor mensen betekent. Dat ‘reiken’ zullen we sa-

men moeten doen en we zullen voldoende vrijwilligers moeten begeesteren, 

zodat we ….  

Samen het reiken naar de toekomst licht maken en haalbaar! 

Het Kapelberaad is deze Toekomstcommissie heel erg dankbaar voor hun aan-

pak, huiswerk en degelijk advies rondom toekomstplannen voor de kapelge-

meenschap! 

Namens het Kapelberaad 

Dirk van Tellingen 

 

 

 

 

Alle donateurs weer heel hartelijk dank! 

In de eerste maanden kwamen er 

nog niet veel kerkgangers en daar-

door bleef het collectemandje ook 

vrij leeg, maar het online doneren 

van collectegeld heeft veel opgele-

verd. Daarvoor heel hartelijk dank 

aan alle collecte-donateurs.  Er is 

ook een aardig bedrag binnengeko-

men van mensen die hun energie-

toeslag helemaal of gedeeltelijk 

hebben gedoneerd voor onze collec-

tedoelen: Vluchtelingen in de Knel 

en het Jongerenhuis, zij hebben dit 

weer verdeeld onder hun bezoekers.  

Begin maart hebben we samen met 

andere kleine geloofsgemeenschap-

pen een succesvolle ontmoetings-

dag georganiseerd en het mooie is 

dat met alle donaties daarvoor de 

kosten voor de dag gedekt zijn. 

Halverwege het jaar leken de “kerk-

bijdragen”, die we giften noemen, 

achter te blijven in vergelijking met 

andere jaren. Maar vooral in de laat-

ste maanden kwamen heel veel en 

grote giften binnen. Dat zijn onze 

enige inkomsten, waarmee we de 

voorgangers, de huur, de dirigent 

en pianist betalen. En natuurlijk de 

vieringen en secretariaatskosten. 

We kunnen dit jaar zelfs ruim 7.000 

euro aan onze reserve toevoegen. 

Dat is wel een prettige gedachte met 

het uitdagende jaar, dat we tege-

moet gaan, met misschien extra 

ruimtes huren en extra sprekers be-

talen. De precieze jaarcijfers kunt u 

bij mij opvragen. 

Dirk van Tellingen 

Penningmeester
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Afscheid van bestuurslid Paul Mulder 

Paul heeft een lange geschiedenis in De Kapel. Hij is 14 jaar geleden begonnen in het 

Kapelberaad. Op veel gebieden heeft hij zich hier verdienstelijk gemaakt. Zo was hij 

duovoorzitter, samen met Sjef Ernes, en secretaris. Daarnaast vervulde hij de rol van 

penningmeester van de Studentenparochie en de contacten met het Bisdom. Op het 

gebied van Personeelszaken had hij met veel verschillende mensen te maken en had 

hij veel aandacht voor hun persoonlijke wel en wee. 

Paul was bij uitstek iemand die op de vergaderingen altijd probeerde de overeenkom-

sten en de positieve dingen te benadrukken en te bemiddelen bij meningsverschillen. 

Hij is na het vertrek van Wim de Vos als penningmeester ook altijd steun en toeverlaat 

geweest voor diens opvolger, Dirk van Tellingen. 

Zijn coördinerende kwaliteiten kwamen ook sterk tot uiting bij het produceren van 

onze prachtige jaarverslagen en het tot stand brengen van de koor- en kapelbundels. 

Paul, een betrokken en sportief persoon, een héél fijn bestuurslid, als collega en als 

mens. 

 

Dirk van Tellingen 

Een nieuwe dirigent: Piet Zeegers 

Toen in het voorjaar Marie-Astrid Vermaas aangaf na 20 jaar te willen stoppen 

als pianist/dirigent bij het koor, sloeg de schrik ons even om het hart: hoe 

krijgen we weer iemand die de prachtige pianopartijen kan spelen en het koor 

kan (bege)leiden? Sinds de zomervakantie werken we met Piet Zeegers als di-

rigent. Pianopartijen spelen lukt hem niet, maar de repetities leiden en een 

zangpartij voorspelen is geen probleem. Maar wie is Piet? 

Piet (begin 70) is zijn hele leven bezig met muziek. Ondertussen initieerde hij 

ook allerlei muziekevenementen. Zo was hij organisator (en dirigent van het 

basiskoor) van de Carmina Burana in het PSV-stadion, organisator van het folk-

festival, en organiseerde hij de uitwisse-

ling met Poolse volksdansgroepen. Ook 

heeft hij met twee vrienden een platen-

maatschappij gehad. Hij organiseerde 

concerten in de Judas Thaddeuskerk en 

heeft zich ook sterk gemaakt voor be-

houd van deze akoestisch zeer goede 

ruimte. 

Zijn vaardigheid als dirigent heeft hij in 

kunnen zetten als zijn belangrijkste in-

komensbron door zeer veel en zeer ver-

schillende koren te dirigeren. Op dit mo-

ment is dat bijvoorbeeld het Gregoriaans 

koor in Nuenen, met iedere derde zon-

dag van de maand een viering. Voor ons 

koor is het heel fijn weer een dirigent te 

hebben die op een frisse manier tegen 

ons zingen aankijkt en daarmee ons zin-

gen verder brengt. Van harte welkom. 

Metta Buise 
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Vrijwilligersdag bij de Hooge Berkt 

Op 5 november zijn ongeveer 25 vrijwil-

ligers uit onze Kapel een middagje op 

stap geweest. We  hebben een bezoek 

gebracht aan de christelijk-oecumeni-

sche leefgemeenschap de Hooge Berkt 

in het buitengebied van Bergeijk. Onze 

gastvoorganger, Els Vis, is een van de 

leden van deze gemeenschap. 

In de ontvangstruimte, die samen met 

de gebedsruimte en de eetruimte de 

hoofdgebouwen zijn van deze leefge-

meenschap, werden we gastvrij ontvan-

gen met koffie/thee en iets lekkers. We 

hoorden er over enkele belangrijke 

waarden binnen deze gemeenschap: 

• Eerlijkheid/waarachtigheid, dat 

je mag laten zien wie je bent. 

• Hartelijkheid, dat je de ander 

vanuit je hart ontmoet. 

• Interesse, dat je de ander écht 

hoort en ziet. 

• Acceptatie, dat ieder mag zijn, 

zoals hij/zij is. 

Vervolgens kregen we een korte rond-

leiding over een deel van het terrein van 

de Hooge Berkt. Daarna werden we uit-

genodigd voor een drankje en een 

hapje. We besloten deze gezellige bij-

eenkomst met een korte viering in de 

prachtige gebedsruimte. Voor meer in-

formatie over de Hooge Berkt, zie 

www.hoogeberkt.nl   

Berna Smit 

 

 

Ontmoeting kleine geloofsgemeenschappen 

Onafhankelijke geloofsgemeenschap-

pen steunen elkaar op landelijke basis. 

Daarvoor is er jaarlijks een ontmoe-

tingsdag voor uitwisseling van kennis 

en ervaringen. In 2022 was de beurt 

aan De Kapel om dit met vier andere or-

ganisaties uit de regio te organiseren: 

geloofsgemeenschap Augustinus, 

Stichting Oecumenische Vieringen 

Eindhoven (SOVE), Oud Katholieken 

Eindhoven en OASE-Veldhoven.   

Het thema van de studiedag op 12 

maart was ‘Christen zijn in deze we-

reld’. Gespreksthema’s waren on-

macht, polarisatie, invloed en kleine 

steentjes verleggen. Deze bouwstenen 

van de dag zijn als video-opname be-

schikbaar.  

De inleiding op de dag kwam van cul-

tuurtheoloog Frank Bosman (link naar 

YouTube). Aan de hand van welgeteld 

één dia (Madonna del Mare Nostrum, 

een madonna en het kind, maar dan als 

bootvluchteling in Lampedusa) heeft hij 

uitgelegd hoe je op drie manieren je 

christen-zijn kunt uitdragen. Is het niet 

Christus in de gedaante van de moeder 

die appelleert aan de bergrede met zijn 

zeven barmhartigheden? En tegelijk zie 

je het kwetsbare kind. Wat je het kind 

biedt, heb je aan Christus gedaan. Om 

zo te komen bij het derde aspect: in het 

zien van de ander kun je Christus zelf 

http://www.hoogeberkt.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QDi3FdAEkqI
https://www.youtube.com/watch?v=QDi3FdAEkqI
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ontmoeten. Maar dan zonder de hele 

wereld op je schouders te nemen.  

Daarop volgden vier pitches van maat-

schappelijke organisaties (Wasven, 

Vluchtelingen in de Knel, Present, Exo-

dus) die een mooie verdeling van klein 

en groot, burgerinitiatief en kerken-ini-

tiatieven bleken te zijn. Met allemaal di-

verse inzichten in de rol van vrijwil-

ligers en de noodzaak van juist ook 

zorg geven aan je vrijwilligers, zoals 

training, begeleiding, intervisie en com-

plimenten. Inspirerend en persoonlijk 

en mooie steentjes! 

Na een zeer geanimeerde lunch zijn we 

aan 8 kleine tafels uiteengegaan om het 

‘er zelf over te hebben’. ‘Polarisatie’ 

was een eenvoudiger thema dan ‘on-

macht en invloed’. Polarisatie treedt op 

zowel binnen als buiten de kerken. 

Maar aan alle tafels kwamen ook voor-

beelden langs van mooie steentjes die 

onmiskenbaar de stroming van de rivier 

hebben verlegd. Onmacht kun je om-

zetten in ‘samenmacht’ en kleine stap-

jes maken. Invloed blijkt vaker toch 

aanwezig; maar je moet wel je momen-

ten pakken! 

Na een geïnspireerde vesperdienst en 

een afsluitend drankje gingen de men-

sen tevreden naar huis. Met een symbo-

lisch presentje: een zakje met kiezel-

steentjes. Hun kracht zit niet in hun 

omvang maar in het niet aflatende pro-

duceren van nieuwe steentjes, die sa-

men de loop van de rivier kunnen ver-

leggen. 

  

https://youtu.be/zteKtyCsYLQ
https://youtu.be/V_CcERMTV_g
https://youtu.be/V_CcERMTV_g
https://youtu.be/Ywg_1dHmdpo
https://youtu.be/sniO4KSUSig
https://youtu.be/sniO4KSUSig
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Voorgangers en voorbereiders 

Voor de voorgangers was 2022 het jaar 

waarin eindelijk de draad weer opge-

pakt kon worden. De restricties waren 

voorbij; er kon weer volop gevierd wor-

den. Het was alsof de grote winterslaap 

voorbij was en iedereen weer tevoor-

schijn kwam. Soms was het voor ons 

moeilijk als er weinig mensen naar de 

vieringen kwamen. Ligt het aan mij, aan 

de setting, die bepaalde zondag, het 

thema? Onze onzekerheid groeide… In 

de overlegmomenten deelden we dit en 

kwamen we tot een paar kleine dingen 

die wij met elkaar in de vieringen an-

ders konden doen om mensen meer 

naar de kerk te krijgen en meer ge-

meenschap te laten ervaren. Vandaar 

ook het adventsthema ‘om warmte’ 

naar het lied “Om warmte gaan wij een 

leven.” 

Daarnaast waren er dit jaar allerlei an-

dere interessante zaken, zoals dat Els 

Vis instapte als gast-voorganger, we in 

de vastentijd voor lezingen uit Johannes 

kozen, we het calamiteitenplan bespra-

ken en onze rol daarbij, en tot slot: dat 

we erg blij waren met de prachtige ge-

schonken communie-bekertjes! Een 

actueel overzicht van de voorgangers 

vindt u op de website. 

Met een flinke kring voorbereiders en 

voorgangers zijn we maandagavond 19 

september eens om de tafel gaan zit-

ten. We hebben met elkaar thema’s ver-

kend, die vaak en minder vaak in onze 

vieringen langs komen. Denk aan 

trouw, hoop, zorgzaamheid, dankbaar-

heid, schuld en vergeving. Wat roepen 

die thema’s bij ons op? Welke thema’s 

vinden we aantrekkelijk en welke niet? 

Met elkaar werd het gevoel van de di-

versiteit in onze gemeenschap beves-

tigd: we hebben soms verschillende vi-

sies, maar we delen ook een heleboel. 

En sommige thema’s spreken op het 

eerste gezicht niet zo aan, maar zijn ze-

ker wel interessant! Het was fijn om el-

kaar hier weer in te vinden en dit vraagt 

zeker om een vervolg om te kijken hoe 

we sommige thema’s wat meer litur-

gisch zichtbaar en ervaarbaar kunnen 

maken. 

Dirk van Tellingen en Feike Weeda 

 

 

Terugblik Paasnacht in het Augustinianum 

Wij vierden de Paaswake mee met jullie, 

degenen die De Kapel trouw zijn geble-

ven door alle moeilijkheden heen. We 

ontmoetten jullie weer; net als wij, de 

meesten een tikje grijzer geworden. 

Maar dezelfde betrokkenheid, inzet 

voor elkaar als altijd; en een hartelijke 

herkenning naar ons.  

De Paaswake voelt mysterieuzer dan 

Pasen zelf; het is als toewerken naar de 

verlossing; het is nog gaande. Zoals de 

uittocht uit Egypte, steeds op weg naar 

een nieuw perspectief. En samen die 

weg af te leggen- elkaar bemoedigend 

toezingend en – sprekend; dat schept 

een diepe verbondenheid. Voor ieder 

persoonlijk, en ook voor De Kapel als 

kerkgemeenschap.. 

Al was de hal van het Augustinianum 

groot, de bloemenpracht, de intenties, 

de muziek en gesproken woorden vul-

den hem. Het was ook wel weer een 

plaats met een knipoog naar de Augus-

tijnenkerk, waar het begin ooit was. 

Rosalie de Bont 

https://kapel-eindhoven.nl/voorgangers-2/
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Pastoraatsgroep en Themalunches 

De themavieringen van de pastoraats-

groep bestaan uit twee delen, een korte 

viering in de kerkzaal en het lunch- en 

ontmoetingsdeel in de koffieruimte. Er 

is altijd een gezamenlijke afsluiting in 

de vorm van een gezongen lied. De the-

malunches zijn om ook letterlijk brood 

en gedachten samen te delen en zo de 

onderlinge verbinding  van De Kapel-

gangers te bevorderen. De lunches die 

we dit jaar organiseerden, hadden de 

volgende thema’s: 

Geven en Ontvangen (6 februari) 

Geven en ontvangen lijken 2 tegenpo-

len, 2 tegengestelde handelingen. Maar 

is dat wel zo, en wat is beter: te geven 

of te ontvangen? Hoe verhouden die 

zich tot elkaar en wat doet geven en 

ontvangen met ons? Hoe ervaren we 

dat? 

Spijt (22 mei) 

In het evangelie van Lucas vertelt Jezus 

het verhaal over de Verloren Zoon. Een 

vader heeft twee zonen die heel ver-

schillend gedrag vertonen en uiteinde-

lijk beiden spijt lijken te hebben. 

Loslaten (23 oktober) 

Loslaten kan een uitdaging zijn, een 

nieuw begin. Loslaten kan liefhebben 

zijn. Laat je één lettertje weg, dan is het 

“lef hebben”. Lef is “hart”, in het He-

breeuws. 

 Ada Luijten 

 

 

 

Inspiratie Impuls 

In 2022 zijn er twee Inspiratie Impulsen 

door ons team georganiseerd. Allebei 

de momenten waren prima bezocht 

met ongeveer 15 deelnemers. Het is 

een vrij nieuwe formule, die we ook bre-

der hebben aangekondigd: 

“Vanuit De Kapel Eindhoven organise-

ren we een paar keer per jaar een Inspi-

ratie Impuls in Eindhoven. Het is een 

langere ochtend van 10 tot 13 uur, 

waarin inspiratie en ontmoeting cen-

traal staan. Zo zijn er een meditatief 

moment, een bijzondere wandeling en 

een inspirerende workshop. Onze be-

nadering noemen we spiritueel, bezin-

nend, verbindend en creatief. We hopen 

dat je verbinding ervaart en een nieuwe 

impuls ontvangt.”

Zondag 6 maart - Ruimte voor het 

goede - Johanneskerk - met Berna, 

Joan en Feike 

Op 6 maart was er een Inspiratie Impuls 

in de Johanneskerk met als thema 

"ruimte voor het goede". Na de metta-

meditatie gingen we naar buiten en ge-

noten we van het mooie frisse lente-

weer en van de ontmoeting. In de work-

shops verkenden we schilderend (van 

gewond naar geheeld hart), tekenend 

(de booms des levens) en pratend (wat 

hebben jij en de ander nodig?) het 

thema. Er was weer een fijne sfeer en 

veel ruimte voor uitwisseling en ont-

moeting.

https://meditatieinstituut.nl/meditatie/metta-meditatie/
https://meditatieinstituut.nl/meditatie/metta-meditatie/
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Zondag 19 juni - Luisteren naar je 

hart - Blokhut Irisbuurt - met Berna, 

Margit en Feike 

Op 19 juni was er een Inspiratie Impuls, 

met als thema "luisteren naar je hart". 

Berna nam ons met een mooie medita-

tie mee op reis naar ons hart. En in de 

wandeling en workshops kwamen 

mooie gesprekken tot stand. Een deel-

nemer zei na afloop: "Eerst vond ik die 

titel 'Inspiratie Impuls' een beetje raar, 

maar ik snap hem nu wel: het was in-

spirerend, maar geeft me ook een zetje 

om er zelf mee verder te gaan." Heel 

fijn was deze keer de huiselijke en 

groene locatie: de Blokhut van de Iris-

buurt.  

Berna, Joan, Margit en Feike 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Athene verrassend actueel 

Met de opmerking dat Nederland niet 

van ons is, maar dat we er wel mogen 

wonen, maakte Jef De Schepper de toe-

hoorders op zondag 27 maart bewust 

van een holistischere kijk dan gebruike-

lijk. Hij deed dat in een inleidende korte 

viering op de presentatie van Ineke 

Janssen over de Achterkant van Athene. 

Die achterkant van het Syrische vluch-

telingenprobleem is eigenlijk alweer uit 

onze aandacht verdwenen. Maar veel 

ervan is door de oorlog in Oekraïne in-

eens weer verrassend actueel. Uiteraard 

door de vele overeenkomsten, maar er 

zijn ook nogal schrijnende verschillen. 

De Oekraïners zijn namelijk wél wel-

kom, terwijl Syriërs en Afghanen met 

een verblijfsvergunning nog moeten 

wachten in een overvol AZC. Iedereen, 

Polen niet op de laatste plaats, doet al-

les om de mede-Europeanen een ver-

vangende woongelegenheid te bieden. 

Hartverwarmend. Leren we daar iets 

van? Die vraag kon op 27 maart nog 

niet worden beantwoord. Zeker is wel 

dat dit helaas niet de laatste gedwon-

gen volksverhuizing is. Nederland is 

niet van ons, maar de Nederlanders 

(waarvan velen met een vluchteling als 

voorouder) mogen er wel wonen. 
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Lancering Eindhovens Vredesjournaal 

Nadat de werkgroep Geef Wapens geen Stem in 2021 heeft geprobeerd de Tweede-

Kamerverkiezingen te beïnvloeden in de richting van een vrediger toekomst, is dat 

ook met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gedaan. Speelt vrede een rol in 

de gemeentepolitiek? Meer dan je zou denken. Diverse mensen uit de vredesbewe-

ging, de Eindhovense gemeentelijke politiek, maar ook mensen die gewoon in actie 

kwamen. Dat werd zo leuk dat het Eindhovens Vredesjournaal spontaan is ontstaan, 

een serie video’s die nog verder uitgebreid zal worden. Als eerste stond het interview 

met Gijsje van Bakel al op www.youtube.com/user/vredesburo. Zij heeft bijna 3000 

lapjes, van overal vandaan, aan elkaar gezet, met als resultaat een gigantische deken 

en die met de fiets bezorgd bij de milieutop in Glasgow. Verder een interview met 

Stop de Wapenhandel. En een alternatief voor het voeren van oorlog. 

 

Na twee jaar digitaal weer echte fakkels 

De dertigste editie van de jaarlijkse Fakkel-

tocht was er weer een waar het Wilhelmina-

plein vol stond met echte fakkels. Na drie 

jaar was het indrukwekkende beeld van dui-

zenden brandende lichtjes terug op 24 de-

cember. Vlammetjes die niet alleen flakke-

ren voor meer verdraagzaamheid, maar ook 

voor een gezellige happening met jong en 

oud. Een goede start van Kerst. De Kapel is 

vanaf het begin betrokken bij de organisa-

tie van de Fakkeltocht. De laatste jaren via 

Erik ter Poorten die Wim Mol (en zijn fami-

lie) na vele jaren heeft afgelost. 
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